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Mukaddime 


Yedi göğü yaratan ve insanı bir avuç topraktan meydana getiren Allah”ın adıyla... 


O ki, zatına zeval olmayandır. Akıl, O”nu medh ü senada sağırdır, dilsizdir. Arz ve sema, O”ndan meydana gelmiştir. Cisim ve can, O”ndan vücut bulmuş, O”nun lutfuyla var olmuştur. Ay, güneş, O”nun varlığının nurudur. Gök, O”nun hükmüyle yücedir, yer, O”nun keremiyle aşağı... 


Canlar O”nu övmede hayrete düşmüşlerdir, akıl, parmağını dişleyip kalakalmıştır. O”nun zevalsiz. sıfatlarını kimsecikler bilemez. Ne çeşit övülürse övülsün, O övüşten yücedir. İki âlem de O'nun kemiyetsiz, keyfiyetsiz kudretidir. Canlarda O'na ait cüz'ler vardır. 
Zâtının kereminden habersizdir tüm varlıklar. O'nun hakikatinden başka hiçbir şey mevcut değildir. Her şey O'nu arar durur. Her şey, O'nun gizinden yaratılmıştır. 
Âlem, O'nun zâtının nuruyla bezenmiştir. Sıfatlar, O'nun zatıyla aydınlanmaktadır. Her şeyi bir avuç topraktan halkeden, dumandan bir pergele benzeyen gökleri süsleyen O'dur. Âdem, O'nun sanatlı yaratışıyla topraktan 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belirmiş, O”ndan yüzlerce söz duymuş, cevap işitmiştir. 
Böylesi bir makamda ilmiyle sırlara ermiştir. Allah da kendisini Âdem'in gözüyle görmüş, Âdem'de bulmuştur. Ne bir kimse O'ndan doğmuştur, ne de O bir kimseden... İki âlemde de yalnız bir tek zât vardır. 


Vahdâniyyeti hakikaten keyfiyetsiz ve kemiyetsizdir. 
Hakikatte görünmeyen iç âlemi kaplayan O'dur, görünen dış âlemi kaplayan O... Hakikatte külli bilgi, ancak O'na aittir ve dilediği kimselere yardımını ihsan eder. 
Sırlar âleminde bir karıncanın bile ihtiyacını bilir ve onu giderir. 


Ateş, O'nun celâlini dilediği için, her an vuslatıyla mahvolur. Rüzgâr, O'nun hükmüyle başı dönmüş olduğu için her yerde esip tozar. Kâh aşağılara kadar iner, kah Süreyya yıldızına kadar çıkar. Su, O'nun lutfuyla akar, O'nun ihsanıyla cana ve ruha kuvvet verir. Toprak, O'nun yüceliğini görünce pek zavallı düşmüş, böylece yetkinliğe ermiştir. Dağ, O'nun şevkiyle ayağı balçıkta, yürümeye kalkışmış, hayret makamında kalakalmıştır. Deryalar, O'nun zevkiyle coşup köpürmüş, feryada başlamıştır. Bu yüzden inciler saçar durur. 


O, sanatını bir zerrecik toprakta göstermiştir. O zerrenin içinde yedi kat gök vardır, arş da vardır, ferş de... 
Bir avuç toprağın içine mâna hazineleri koymuş, toprağı zât âlemine kılavuz eylemiştir. Peygamberlerin hepsini ondan meydana getirmiş, böylelikle bütün akıl sahipleri- ne bilgisini göstermiştir. Çünkü Âdem, O'nun kudretinin kemalidir; bu âlemde Allah'ın yüceliğine o ermiştir. Allah 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iki âlemi de onunla görünür kılmış, bu kavgalı, gürültülü coşkunluğu, onun yüzünden meydana getirmiştir. 


Ey yüceler yücesi! Ey biricik ve eşsiz varlık! Bu âlemde yüce olan ne varsa, seni yüceltmekte, senin kudretini tasdik eylemektedir. 


Ey yüceler yücesi! Evvel de sensin, âhir de sen... 
Bâtın da sensin, zâhir de sen. 


İhtibari akıllar binlerce yüzyıl bu yolda koştu durdu da kemalinin zerresini bile anlamadı. Seni çok aradı, ama göremedi; sana dair dedikoduların peşine takıldı kaldı. 


Sen yaratılış âleminin öyle bir nurusun ki basiret gözü, senin sayende görür. 


Şaşılacak şey doğrusu, apâşikârsın ama gizlisin; can içindesin ama candan münezzehsin. 


Ey sevgililer sevgilisi! Bütün canlar senden meydana gelmiştir. Hakikatte öz yalnız sensin, senden gayri her şey kabuktan ibaret... Sen, her canın içinde olduğun için apaçık meydandasın; her şeyden ve herkesten gizli oluşunun sebebi bu. Daima bâtında olduğun için bâtınsın. O makamda sıfatlarınla yol göstermedesin. 


Bu âlemde kimsecikler seni apaçık görememiştir. 
Onun için burada evvel de sensin, âhir de sen... Âlem, isminle dolup taşıyor ama senden bir nişane yok; akıl, seninle hükmediyor ama sen ortada değilsin. Akıldan gizlenir, varlık âleminde apaçık görünürsün. Zâtının nurundan bir akistir gösterdiğin... Süret, senden bir nişane taşır fakat o kalmaz, sen ebedi olarak kalırsın. Öyle 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bir zatsın ki cismin yok. Bütün canlar senden ibaret, ancak sen candan münezzehsin. İkiliğin sana yaklaşmasına mahal yok. Hakikaten pak zatın, “De ki, o Allah tektir” âyetiyle bildirilmiştir. Varlığı bir kılla bile mukayese etmezsin, zira senin katında onların bir kıl kadar bile değeri yoktur. Bütün âlem tılsımdır, define ise sensin. 
Canda ve gönülde gizli bir hazinesin sen. “Ben gizli bir hazineydim” diyen de sensin, bu sözü anlayan da sen. 


İki alem senden meydana gelmiştir, sen can içinde gizlisin. Her an sırlar ifşa edersin bizlere. Akıl, hakikaten seni bir hayli medh ü sena eylemiş ama dertlerle dolu bir canla sonunda âciz kalmıştır. Nün ve Kâf'tan öyle yüz göstermiştir ki, nuru, yedi kat göğe aksetmiştir. 


Dilim, dudağım, seninle nice sözler söylemede... 
Âşikârım da sensin benim, gizlim de sen. Gözlerin nuru, seninle neler neler görmede... Seni perde ardında görüp durmada... 


Ey yüceler yücesi! Âlem senin nurunla aydınlanmış, Âdem, zâtının aksiyle tasvir edilmiştir. O, canda, gönülde cemalini göstermiş, sonra da, kendi cemalini kendisi dilemiş, aramıştır. 


Sen hem varlık âleminin nurusun, hem mekân âleminin... Sen bir cevhersin ama kim bilir hangi madenin cevherisin? 


Sen bir zâtsın ki sıfatlarda görünmedesin. Bütün canlar sana bakmada, seni görmededir. Yalvarırım nikabını at, cemalini göster, cüz”e de bir görünüver, külle de... 
Aşıkların gönlü, senin yüzünden kanlarla dolmuştur. 
Bundan dolayı da perde dışına çıkmışlardır. Herkes seni 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aramaktadır. Herkesin içinde aşkla söyleşip durmadasın. Cemalinin güzelliği âlemi ışıtmış, Âdem'in gönlüne bir coşkunluk vermiştir. 


Âdem, önce seni burada aramıştı. Çünkü, senin yüzünden dertlere düşmüştü. Ve sen, Âdem'e cemâlini gösterince her an ona sırrını söyleyip durmuştun. Aşinalıkla ona ikramda bulunmuştun, o da senin nurunla bu âlemde nurlanmıştı. 


Senin sırrını kim bilebilir? Bu sırrı bilen ancak sensin. Kâh açığa vurursun kendini, kâh gizlenirsin. Kâh yüceliğinle görünür, kâh kurbiyet âleminde gizlenirsin. 
Kâh sıfatlarınla zuhur edersin, kâh zâtınla örtünürsün. 
Kâh güneşin nuru gibi görünür durursun, kâh ebedi aşk içinde gizlenirsin. Kâh aşk yüzünden ay gibi meydana çıkarsın, kâh yedi sema içre saklanır durursun. Zuhurunla gizlenir, gizliliğinle gizliliğin ta kendisi olursun. 
Hangi elbiseye dilersen bürünür, hangi sürette istersen görünürsün. 


Ey canda hakikat olan Allahım! Sen canların canısın. 
Hakikat, senin perdende gizlidir. Öyle bir şeysin ki, her nefeste bize cevap verirsin de cemalini göstermezsin. 
Öyle bir nursun ki, yedi gökle bu yuvarlak yeryüzünün çevresinde dolanıp durursun. Öyle bir nursun ki, güneşte parlarsın. Bu yüzden cüzde de ebedisin, külde de... 
Öyle bir nursun ki aydasın, yıldızlardasın. Nurundan ay da kapkara olmadadır, yıldızlar da... Öyle bir nursun ki, “Ateş değmeden parlamışsın.” Canı gönülde hem dertsin, hem de derman... Öyle bir nursun ki, âşıkların varlığını yakar yandırırsın. Öyle bir nursun ki, varlığın süretisin. 
Bu yüzden varlıktaki âşikâr olan şeyler de sensin, gizli 


16 İLAHİNAME 


olan şeyler de sen... Öyle bir nursun ki, parladın mı yedi pergeli de yakar, yandırırsın. Öyle bir nursun ki, peygamberlerin canı, dostların varlığısın. Öyle bir nursun ki, yolcuların ışığısın, hakikatte her ruhun aydınlığısın. 


Akıl, nurundan şaşırmış kalmış, utancından bilgisiz bir hale gelmiştir. 


Bahar gelip de nikabını açtığın zaman cemâlinin nurunu yeryüzüne aksettirir, topraktan şaşılacak süretler peyda edersin. Bahar olur, yaban gülleri açar, çiçekler coşar, aleme bir coşku gelir. Gül, bahar gelince senin yüzünden güler, sayısız renklerle bezenir. Nergisin başına bir altın taç koyar, üstüne bulutlardan inciler saçarsın. Menekşe, huzurunda hırka giymiş, iştiyakından başını göğsüne eğmiştir. Süsen, her diliyle ayrı ayrı sana şükreder. Bu yüzden senin âleminde başı yukarılardadır. Lâle, her an aşkınla gönlünün kanını içer. Bu yüzden yüzü sapsarıdır. Hepsi de iştiyakınla hayran bir halde açılıp, senin toprağına saçılmadadır. 


Seni nasıl medh ü senâ edersem edeyim, yeterince övmüş sayılmam; çünkü sen, tüm övgülerden yücesin. 
İyice biliyorum ki cana cansın sen. Burada her şey sensin, senden başka bir şey bilmiyorum, senden başka hiçbir şey tanımıyorum. Yokluk da, varlık da, her şey sensin sevgili! İki âlemde senden başka bir şey görmedim ben. Seninledir uyanıklığım ve kendimden habersizliğim...Yâ rabbi, sen, beni kendine ulaştırmaya kâdirsin. Aşkının derdiyle yaralıyım, ağlayıp inlemedeyim. 


Ey sevgili! Bütün ruhlara kuvvet sensin. Zâtına karşı şaşkınım, başım dönmede. Sıfatlarının denizine batmışım ben. Vuslat incisi dilemekteyim, bu yüzden ansızın denize dalmış, bu denizde kalmışım ben. Senden başkasına yolum yok. Bana yol göster de yücelik denizinden vuslat incisi dereyim. Şüphe yok ki denizdeki inci de sensin, aşktaki lutuf da sensin, kahır da sen. Cevherlerin hepsi senin zatındandır. Bütün zerrelerde yüz gösteren sensin. Her şey, aşkınla hayrettedir, ağlayıp inlemededir. Onların bu dünyada senden başka kimsesi yok. Sen, gönülde hem gizlisin, hem âşikâr. Her yerde sen varsın ama belli bir yerin yok. Sen ancak gönüllerdesin. Bu âlemde gönül, senin zâtının evidir. Bu yüzden bütün zerreler orada görülür. Bu âlemde gönül, senin sır hanendir. Bu yüzden aşkınla yanar, yakılır. 


Ey sevgili! Âşıkların gönlünde hazinesin sen. Herkes, senin hazinene iştiyak çekmektedir. Yoksula hazinenden bir pay ver. Çaresize lutfunla bir ihsanda bulun. 


Attâr, aşk hazinenin bir yoksuludur. Ona sırlar hazinesini sen bağışladın. 


Ey can! O, senden seni istemektedir. Çünkü onu, kendi varlığında gizlemektesin sen. Her daim ağlayıp sızlayarak senden seni istemekte... Onun işini burada düzene koymalı, dilediğini vermelisin.... Neşeyle senden seni istemede. Gönlü, bu hayata doydu artık. İki âlemde de senden seni istemede. Her an aşkınla senin sırlarını sana söylemede. Senden seni istemede, ona cemâlini göstermeni, canı gönülden cevap vermeni dilemede. Bu dünyada senden seni istemede, hakikati apaçık göstermeni niyaz eylemede. Sırları görmek, can hazinesinde seni apaçık seyretmek için senden seni 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istiyor. Bu dünyada senden seni istemede. Bu dünyada yüzünü görmeyi dilemede. Sonunda cemalini göstermen için bütün sırlar da senden seni istemede. 


Ey keyfiyeti olmayan Allah! Ey can! Zâtını keyfiyeti ve kemiyeti olmaksızın görmek için senden seni istiyor. Huzurunda öyle âciz kalmışım ki kurbiyete ermeye, o makamı görmeye bile kudretim yok. Gece gündüz aşkınla inlemekte, pergel gibi ancak kendi etrafımda dönmekteyim. Canda ve gönülde seni aramaktayım. Bir an bile senin yâdından aymaz değilim. 


Ey sevgili! Sen daima canımda hazır ve de nazırsın. 
Öz sensin, bu makamda dıştaki kabuğum ben. 


Bu yolda Attâr'ın gönlü, kanlarla dolmuş ve böylelikle de sonunda sevgilinin vuslatından haberdar olmuştur. 


Mademki kurbiyet ölemine yol verdin, bana bu dünyada hakikatten haberdar bir gönül ihsan ettin, ben de bundan böyle artık seni övmekten başka bir iş yapmam, bu süretle de yalnızca senin aşkınla kalırım canım efendim. Bu dünyada muradımı vermezsen burada senin elinden figan ederim. Bana vuslatı ihsan edeceğine dair bir ümit verdin, kereminle beni ümitlendirdin. İşte senden bu vuslatı istiyorum, gönlümü, canımı seninle aydınlatmak için vuslatına erişmek istiyorum. 


Sen güneşsin, ben ancak bir gölge olabilir, bu süretle de bu alemde sana komşuluk edebilirim. Hayırl... 
Sonunda gölgeyi de yok edersin sen. Çünkü ebedi nur, senin nurundur. 
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Gönlüm, ümit denizinde kan kesildi. Ağlayıp sızlıyorum, ümide de bel bağlamaz bir hale geldim artık. 
Vuslatınla bir an bana ihsanda bulun, bir nefes beni derdimden kurtar. Vakitli, vakitsiz ümidim sensin, sendedir. 
Yaptıklarıma tövbeler olsun, yetişir artık! 


İbadette ümidim sensin, bana nurunla selâmet bağışlal Kıyamette ümidim sende. Dertten, pişmanlıktan başka bir şeyim yok ama keremini ummaktayım. Sırat köprüsünde yine sana ümit bağladım. Beni kereminle ancak sen kurtarırsın. Mizanda yine ümidim sende. 
Lutfunla suçumu, isyanımı bağışla! Nefsin eline öyle bir düşmüşüm ki, tıpkı doğan eline düşmüş serçeye benziyorum. Bu azgın nefis beni hakir bir hale koydu, gece gündüz gamla perişan etti. Beni bu yolda şu köpekten kurtar. Lutfeyle de zâtını görsün, kadrini anlasın. 


Bilirsin, aşkının derdine kapılmışım, gece gündüz dertliyim. Aşkının derdiyle ağlayıp sızlıyorum, bu dertle âciz bir hale gelmişim. Bu dertle kanlara batmışım. Bu derde bir deva ver! Bizi lutfundan mahrum bir halde geri döndürme. Son nefesimi verirken de bana ancak sen gereksin, vuslatın gerek. O anda bana cemalini göster, işlerimdeki düğümü çözl Burada, ölmeden önce öldüm ben. Ya rabbi, sırlar âleminde elimi tut! O zaman, önümü ışıklandır! Çünkü beni bu âlemden göçürecek sensin. 


Bilirsin ki senden başka hiç kimsem yok. Ey can! 
Senin zâtından başka bir şeye sahip değilim. Bu dünyada da sen bana yetersin, öbür dünyada da... Bundan da bütün maksadım yalnızca sensin, ondan da... 
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Allahım, herkesin sırrını sen bilirsin. Kereminle hiç kimseye niyazın yok. Allahım, kapından başka bir yerimiz yok bizim. Ayağımız yok ki, nereye koşalım? Allahım, bu alemde ben kimim? Bir yoksul, dostların arasına katılmış bir tanıdık, hepsi bu. 


Allahım, bu fukara pek kudretsizdir. Senin kapında bir avuç kemikten ibarettir. Allahım, Attar”ın canı hayrettedir. Senin aşkının ateşine düşmüş, yanıp yakılmaktadır. Bilirsin ki, gönlüm, aşkınla kan kesildi. 


Beni yok eyle, artık ötesini sen bilirsin Ya rabbil Çünkü bizim yokluğumuz, senin varlığındır. Sen her daim cüz”e de nazırsın, külle de... 


Ebedi olan sensin, ben değilim. Ben faniyim, ama sen baki... 


Yüce Peygamberimiz”e 
Övgü 


Basiret erbabının en yücesi, başzaviyenin en liyakatlisi, yaratılışın dolunayı olan Hz. Muhammed Mustafa'yı (s.a.v) medh ü senâ eyleyerek başlayalım söze... 


Hz. Muhammed (s.a.v), öyle bir zâttır ki bedenin de nurudur, canın da... Peygamberlerin seçilmişi ve yücesidir. Keyfiyete sığmaz, yüceler yücesi Allah'ın habibidir. Cüz'ün içinde de padişahtır o, küllün içinde de. 
Güneşle ay, onun nurunun bir zerresidir. Bütün zerrelerin dayanağı ve sığınağı odur. Gökler, onun dergâhında bir fukaradır. Yolunun tozuna müştak, sarhoş bir halde dönüp durmaktadır. Bütün peygamberlere öncü, bütün aşıklara kılavuzdur o. 


Arşın aslı da onun nurundandır, kürsünün aslı da... 
İster Allah”a yakın melekler (mukarrebin) olsun, ister diğer melekler, hepsi onun nurundandır. Dünya da onun yüzü suyu hürmetine varlığını devam ettirmektedir, ahiret de... Alem, onun zâtının nuruyla şenlenmiştir. Tertemiz nuru içre akıl da kaybolmuştur, can da... İki cihan da zatının aksiyle kaybolup gitmiştir. 


Peygamberlerin sonuncusudur o. Varlık ve mekân alemi, onun nurundan bir zerredir. Yaratılıştan maksat odur. Yokluk âleminde mutlak var olan, yalnızca odur. 


Yaratılış, onun zâtının yansımasından ibarettir. Hakikatte basiret gözünün nuru odur. Âdem gibi binlerce kişi, onun hürmetine yaratılmış ve onun maiyetinde âciz bir halde kalakalmıştır. 


Güneş, gülümsemesinin kölesidir. Ay ışığı, onun minnacık bir parçası... Ay, her ay başı, ondan utanarak eriyip kaybolmakta, onun yolunda eridiği için yücelip şeref kazanmaktadır. Âlemin gözü, onun gözü gibi aydın bir göz görmemiştir. Bu yüzden de başı en yüce, talihi en parlak padişah odur. Âlem, mislini görmemiştir. 
Âdem'den beri hiç kimse sana benzer bir nişane bile taşımamıştır. Yer yuvarlağı civarında senin gibi, sayvanı yedi kat gök olan başkaca bir padişah görülmemiştir. 
Dünya, ayağının tozunun kölesidir. Hakikatte bu dünya, senin yurdun değildir. 


Varlık âleminin sahip-kıranısın* sen. Putları, puthaneyle beraber yıkıp tarumar eyledin. Varlıkların hepsini dine davet edip, ümmetinle dertlendin her an. 


Peygamberler, böylesi bir yücelik görmemişlerdir. 
Hepsi de senin sözünü duymuş, her şeyi senden nakletmişlerdir. 


Yaratılışta aslolan hakikat sensin. Allah, en yüce makam ve dereceyi sana vermiştir. 
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Mekânsızlık âlemini kendi zatında gördün sen. Orada apaçık gördüğün, külli âlemdi. Bu âlemden açıkça bahsettin. O biricik zâtı gördün de onun için, “Kim beni gördüyse Hakk'ı görmüştür” dedin. 


Gerçekte iki âlemin de aslı sensin. Onların hepsi birer candır. Canlara can olan sensin. Akıl, senin tarikin üzre süt emen bir çocuktur. Şeriatın karşısında âciz bir haldedir. 


Ey rütbesi yüce padişah! Şeriatının sırrından bahsetmek kimin haddine?... Külli olanın kapısını sen açtın, bu yolda adalet ve ihsanı sen izhar ettin. Sen peygamberlerin padişahısın. Velâyet ve ismet sahibi kişilerin iltica eylediği zâtsın sen. 


Ey can! Cebrâil bile, senin kulun olmuş, senin cevherinin nuruyla şeref bulmuştur. 


Ey gönül! Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) yolunu tut, başka yolu değil. Zira hakikat âlemine ondan başka kılavuz yoktur. Hakikat âleminde onun pak canını kılavuz bil. Nurlarla dolu gönlüne yakin denizi kifayet eder. 


Güneşin gölgesi yoktur. Fakat onun güneş gibi bedeni de bu yüceliğe sahiptir. 


O yüce padişah, Mi'rac gecesi Allah'ın zâtına ulaştı, o biricik varlığı gördü. Bu yüzden de başına, Allah tarafından ulviyet tacı konuldu. Sırlar, ona her an apaçıktı. 
Makamı, varlık âleminin dışındaydı, mekânsızlık âleminde... 


Mücize göstererek, gökteki ayı ikiye böldü. Keyfiyeti ve kemiyeti olmayan Allah'tan mutlak bir sır gösterdi. 


24 İLAHİNAME 


Kah taşlar elindeyken kelam eyledi. Kah ceylanlar kendisinden imdat istedi. Kah taştan hurma fidanı bitti ve hemencecik meyve verdi. 


Mücizeleri medh ü sena edilemez. Zatını anlatmaya imkan yoktur. 


Musa (a.s), Tevrat”ta, onun Allah”a ne derece yakın olduğunu gördü de, ümmetinden oldu. 


O olmasaydı âlem olmazdı. Melekler varlık sahnesi- ne çıkmaz, Âdem yaratılmazdı. Yer de yok olurdu, gök de... İki âlem de rahmetten mahrum kalırdı. 


Onun nuru, zâti bir nurdu. Bu yüzden bütün zerrelere nazar eyledi. Arş ve kürsü, onun nurundan meydana geldi. Levh-i mahfüz da cennet de onun nurundan yaratıldı, ferş de... O nur, kendi zatını aramaktaydı. Her şeyin matlubu o olunca da bütün âlemde şöhret kazandı. 


Devranın ne yaman sahip-kıranısın sen. İki âlemin de keyfiyetsiz ve kemiyetsiz nuru sensin. İyice bilmekteyim ki, kainatın sırrı sensin. Zat nurunun sıfatlarıyla zuhur edip durmaktasın. i 


Cemâlinin güzelliği, bu âleme bir ışıktır saldı, gönülde bir coşkudur kopardı. Kim, burada seni bildiyse sonunda Allah eri oldu. 


Ebedi vuslata erişen sensin. Put kırmak ancak sana yaraşır. 


Mi'rac gecesi Allah Teâlâ'yı apaçık gören sensin, kâinatın yaratıcısına ulaşan sen... 


Peygamberimiz”in 
Mi'racı 


Bir gece Cebrâil, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) kapısına geldi. 


“Ey âlemlerin en yücesi!” dedi. “Haydi hazırlan! Bu karanlık yurttan kalk, Allah'ın saltanat yurduna sefer eyle. Mekânsızlık âlemine ayak bas. O halkayı tut, gir içeri. Bu gece koca bir âlem, senin için coşkudadır. 
Allah'a en yakın meleklerin (mukarrebin) hepsi kulakları küpeli kölelerindir. Bu gece, şeriat sahibi olsun ya da olmasın, bütün peygamberler, cemâlini görmek için seni beklemekteler. Cennetin kapıları da açıldı, göklerin kapıları da... Nice gönüller, senin yüzünden şenlendi. Bu gece dilediğin ne varsa iste O'ndan. Bu gece şüphe yok, Allah'ı göreceksin. Bu gece ümmetinin derdine düş. Bil ki sen, serâpâ (baştan aşağı) sırdan ibaretsin, sırsın.” 


Şimşek gibi bir burak geldi. Allah, onu pak nurdan yaratmıştı. Baştan ayağa kadar nurdu. Yürüklükte yeli bile yenmişti. 
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Peygamber, hemencecik bindi. Mekân âlemini geçti, mekânsızlık âlemine yürüdü. Arşı bir gürültüdür kapladı. “İki cihan yücesi geldi” diye melekler, birbirlerine girmişti. Zira bütün melekler, ona âşıktı. Onun üzerine saçılar saçmak için ellerine tabaklar almışlardı. 


Yolda bütün peygamberleri gördü. Birer birer hepsini sırlara âgâh etti. Önce Âdem (a.s), gülyüzünü gösterdi; ona bir vuslat elbisesi verdi. Derken Nuh (a.s), ona külli sırları söyledi, o da böylece külli sırlara erişti. İbrahim'le (a.s) külli dostluğa ulaştı; böylece külli dostluk ona âşikâr oldu. İsmail (a.s) onu yetiştirdi. İshak (a.s), candan kudret verdi ona. Yakub (a.s), onu gamdan âzat etti; böylece varlığı, aşkla mamur bir hale geldi. Yusuf (a.s), ona doğrulukla sırlarını açtı, sevgiliye iştiyakını anlattı. Musa (a.s) gibi o da nurlara iştiyak çekmedeydi. Bu yüzden Musa (a.s), onu külli aşk âleminde örneksiz kıldı. Davud (a.s) ona nice sırlar açtı. Süleyman (a.s) ona nice şeyler anlattı. İsâ (a.s), o yüce sultanı görünce onu gayb âleminde eşsiz bir hale soktu. 


O da bütün peygamberlere cömert eliyle, insanlarda bulundu, yol gösterdi. 


Sevgilinin yakınlığını anlayınca sevgilinin huzuruna yürüdü, bu âlemden geçti. Böylece Hz. Ahmed (s.a.v), sidreye vardı. O sırada Cebrâil-i Emin, yoldaşıydı. 
Onun bir kanadı, gökle yer arasını kaplamıştı. Cebrâil, o makamda kaldı. Hz. Mustafa (s.a.v), yüce padişahın kurbiyet diyarına yürüdü. 


O yüce padişah, Cebrâil'e, 
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“Neden burada çakılıp kaldın?” diye sordu. “Bu yola sen de ayak basl” dedi. 


Cebrâil dedi ki: 


“Ey sırlara agah padişah, bana bundan ileriye gitmeye izin yok. Ey varlık aleminin padişahıl Buradan ileriye bir adım atmaya bile kudretim yok. Sen gidebilirsin, gitmelisin de... Ulviyet alemine bir kıl kadar dahi yaklaşırsam tecelli nuru kanadımı yakar. Ama senin gitmen gerek. Sevgiliye yakınlık sana yaraşır.” 


O yüce padişah Cebraili bıraktı yürüdü. Gönlünü Hak”tan gayri her şeyden arıttı. Öyle bir yükseldi ki yücelerden bakınca Cebrail, gözüne bir serçe kuşu kadar görünmeye başladı. Ve, bu makamdan da geçti. 
Gayb perdesinin ardından baktı. Ne muhit vardı orada, ne cihet. Ne akıl vardı, ne idrak. Ne arş vardı, ne ferş, ne de arz... Mekansızlık âleminin varlıklarını bedensiz, cansız gördü orada; kendisi bu âlemde sırlara karışmıştı. 


Bedenden geçti, candan sefer etti. Kendinden geçince kendisinde Allah'a baktı. Varlık zincirinde sonda olan varlıkları başlangıçta görünce sevgiliden gelen külli haberi duydu. 


O külli varlıktan gelen ses şöyleydi: 


“Yok ol da gel! Bedeni ve canı bırak da öyle gel! 
Maksadımız da sensin, maksudumuz da. Gel! Vuslatımıza eriş, zâtımızı seyret!” 


O âlem-i dehşette Hz. Muhammed'in (s.a.v) dili tutuldu. Zaten Muhammed (s.a.v) görmedi O'nu; gören, o 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canlara can olandı. Mahlükatın yaratıcısını gören oydu. 
Orada apaçık vuslat gözüydü gören. 


Ona, “Ey cihanın en yücesi, nasılsın?” diye ses geldi. 
O da şöylece cevapladı: 


“Şimdi keyfiyetsiz bir haldeyim. Sen keyfiyetten münezzeh Allah'sın. Artık burada ben kim oluyorum ki? 
Hakikatte sen varsın, ben neyim ki? Sen varsın, senden başka hiçbir şey yok. Akıl da sensin, kalp de sensin, can da sen.” 


Allah şöylece hitap etti: 


“Ey her şeyin varlığı! Her şeyin güvencesi sendendir, faydası senden. Biz her şeyi senin için yarattık. Ey basiretin tâ kendisi! Dile benden ne dilersen!” 


Hz. Muhammed (s.a.v) dedi ki: 


“Ey keyfiyetsiz Allah! Her şeyi sen bilirsin, içteki sır da sensin, dıştaki sır da sen. Sırrımı zaten bilirsin sen. 
Niyazım, ümmet içindir. Günahkâr bir ümmetim var. 
Fakat hepsi de senin ihsan ve kerem sahibi olduğunu biliyor. Hepsi de senin lutuf ve ihsan denizinden haberdarlar. Hepsine rahmet eyle!” 


Allah'tan yine nida geldi: 


“Ey ismet sahibi Peygamber! Hepsini bağışladım. 
Ümmetin için kaygılanma sen. Rahmetimiz, onların günahlarından fazladır. Rahmetimiz sayıya sığmaz bizim. Yaratılmışlar içinde yalnızca seninledir alâkamız. 
Bu âlemde sensin seçtiğim. Mahlükat içinde teksin sen. 
Her şeyin basireti sendendir.” 
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Sonra külli sır, ona sırlar açtı; tam üç kere otuz bin sır bildirdi. 


“Ey keyfiyete sığmaz sevgili!” dedi, “Bu üç otuz bin değerli incinin otuz binini dostlara ver, otuz binini verme. Kalan otuz bini dilersen ver, dilersen verme. Uygun görürsen bu sırları onlara söyle, uygun görmezsen kendine saklal” 


Bu sırlar açığa kavuştuktan sonra mekânsızlık âleminden âlem-i ednaya döndü. 


Huzurdan ayrılıp bu âleme geldiğinde, yatağı hâlâ sıcaktı... 


Bir Mi'rac Hikayesi 


Vaktiyle bir adam Ekkâfi'ye, 


“Ey yüce hekim!” dedi, “Peygamber'in mi'racından bahset bize! Nasıl mi'rac etti? Anlat!” 

Ekkâfi dedi ki: 

“O hem sırlar âlemindeydi, hem bu âlemde. Zatı, o mekânda eşsizdi. Orada Allah'ı apaçık gördü. Mekânı, mekânsızlık âlemiydi. Neden? Çünkü o zaten canlara candı. Her şey oydu. Fakat ağzını açmadı, hakikatten bahsetmedi, şeriattan bahsetti. Sen de sırlara erişirsen onun şeriatı sayesinde erişirsin. Sevgiliyi kader elverdiği ölçüde görebilir, vahdet erleriyle birleşebilirsin. Şeriatından dışarı çıkmazsan belki himmetiyle sırlara vâkıf olabilirsin. Fakat herkesin yüzüne bir kapı açılması için, kadrince sır söylemek gerek.” 


Attâr, Hz. Muhammed'in (s.a.v) nuruyla ne de çok takdis edildi, ondan ne de çok yardım gördü, kudret buldu. Onun sayesinde gönlünde bir sır, bir hakikat var. 
O yüzden değerli incilere sahip. Dili, o yüzden inciler 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saçmakta. Can denizinin engininden her daim inciler çıkmakta... 


Şüphe yok ki ona kulluk ederek muradına erer, onun sayesinde iki âlemde nam ve nişan sahibi olursun. 


Ey Peygamberl Attar”a kılavuzluk eden sensin. O, sayende aşk sırrına sahip oldu. Mana incilerini senden elde etti. Sen de biliyorsun ya, senden başka kimseciği yok. Şüphe yok ki sen, bana şair gözüyle bakmazsın. 
Sen her şeyi biliyorsun zaten. Ben daha fazla ne söyleyeyim? Bundan önce de burada seni arıyordum ben. 
Seni bu âlemde görünce aczimden yerlere döşendim, toprak kesildim. Sen Hakk'ın makbulüsün. Beni kabul eyle! Sen yakin sırrında vuslat sahibisin, o sırra ulaşmışsın. Beni huzurundan kovma. Ben, zaten senin huzurunda toprağım. Başındaki “levlâk” tacıyla bu toprağa bir kere ayak bassan ne olur? 


Attâr'ın gönlünü sen aydın kıl! Onu, lutfunla sen mutlu eyle! 


Ey iki gözümün nuru! Seçilmiş dört dost aşkına beni senden uzak eyleme!... 


Sıddik”in Yüceliği 


Zahidlerin başı, sadık ve yüce imamdı o. Hidayet sahibi bir ümmetin en büyük rahmeti o idi. Dinde hayırlara önayak olandı. 


Halvet gecesi Hz. Peygamber”in dostu, mağara arkadaşıydı. O'nun yoluna kırk bin altın saçtı o. Dine girdiğinde bütün cihanın ecri kendisine verilendi. Bu yüzden de onun imanı, bütün imanlardan üstündü. 


On yıl dişi ağrıdı da bunu Hz. Peygamber'e bile söylemedi. 


Allah, bunu Hz. Peygamber”e bildirince Hz. Peygamber, “Ey hilm ehli Sıddikl” dedi. “Neden bunu bana söylemedin?” O da, “Allah”tan şikayet etmek iyi bir şey değildir” diye cevap verdi. 


Allah”ın dinini bu derece gözeten kişinin canındaki sırra Hak”tan başka kim yol bulabilirdi? Dili, inciler saçmasın diye ağzında daima bir taş bulunurdu. Taş arasında inci bulunur, bunu işittim, fakat inci arasında taş bulunduğunu hiç görmedim. 


Ruhu, Allah'a öyle bir dalmıştı ki, diline pek az kelâm gelirdi. Canı, âyetle meşgul olduğundan ondan on sekiz 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hadis rivayet edilmişti. Zira âlemler, on sekiz bin adet olsa bile ondan armağan olan o on sekiz hadise karşılık gelir. Rivayet ettiği hadisler, âlemin aslına dair olduğundan kainatın sonradan yaratıldığına pek kuvvetli bir delil teşkil eder. 


Ne denli işlek bir aklı vardı, ne denli yüksek bir tecrübesil... Annesinin karnındayken bile kendini bilirdi. 


Bir keresinde zavallı bir köre dua edip, gözünün görmesini dilemişti de Allan muradını hemencecik vermişti. 


Üstünlükten hiç bahsetmez, “Beni siz halife yaptınız, dilerseniz vazgeçin” sözünden başka bir şey söylemezdi. 


Vefat ettiği zaman onu kaldırıp Hz. Mustafa'nın (s.a.v) huzuruna götürdüler. Sıddik gelince o sır âleminin kilidi düştü, kapısı açıldı, perdesi kalktı. Onun aşkıyla kilidin zinciri kırıldı. Perde, onu karşılamak için açıldı. 


Şaşılacak şey doğrusu; doğruluğuna demirin bile inandığı böylesi bir kimseye düşman olanın gönlü nasıl demir gibi katılaşır? Kilit bile onun doğruluğu karşısında açılır da düşmanının gönlündeki kilit neden açılmaz? 


Sahâbe, o mezara girince bir de gördüler ki bir mezar kazılmış. 


Yılanın isirmasına dayanan, dostuna her türlü fedakârlıklarda bulunan bir zâta, elbette sıddik denir. 


Hz. Peygamber, Ebü Bekir”le Ömer'in birine göz dedi, öbürüne kulak... 


Hal böyleyken bunları sevmeyen kişi kördür, sağırdır... 


Faruk”un Yüceliği 


Mutlak imamdır o. İki âlemin nuru, müminlerin en yücesi Faruk'tur O... 


Allah'ın kelâmı, onun adıyla uygunluk arzeder. Zira faruk kelimesi, furkandan gelir. Bu delil kâfi!... 


Onun gönlü, vuslat makamında Allah'ı müşahede edince kâmil mânada adalete ulaştı. Böylece iki âlem de adaletinden coştu. 


O, zulmün kapısını ebediyen kapadı ve adaletiyle Acem ülkesini fethetti. 


Arap milleti, onun sayesinde kuvvetlendi, bütün Acem halkı, onun yüzünden dindar oldu. Salabetinden mum, demire döndü. Rum ülkesinin Rumluk kilidini açtı. 
İki libas, bedenine öyle bir hasımdı ki müslüman olunca birini bıraktı, bir libasla kaldı. Birini giyindi, öbürünü kefen olarak sakladı. O libasa o kadar yama yamadı ki libas, tam on yedi batman oldu. 


On sekiz bin âlem, onun on yedi batman libasına karşılık gelirdi. 


“Neden böyle on yedi batmanlık eski bir libas giyiyor?” diye on sekiz bin âlem onun için yas tuttu. 
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Varı yoğu, o bir tek elbiseydi. Bu yüzden imanı tatlanmıştı. 


Münker'le Nekir, onun erliği nedeniyle mezarının çevresine bile gelemediler. 


Elbette sorgulayıcı Faruk olursa civarda hiçbir münkir kalmaz. Emir bi'l-ma'rüf hususunda bile hesap soran kişi, elbette nehiy ani'l münker hususunda medh ü senâ edilir. 


Peygamber, ona “gözüm” demiştir, “cennet mumu” demiştir. Bu ne yüce bir mertebedir!... Işığı şarkı da aydınlatmıştır, garbı da. Fakat yağı ne şarktandır, ne garptan... O, ulühiyyetin gözüdür, ışığıdır. Gözsüz ve ışıksız nasıl yürünebilir? 


Gözün ve ışığın olmazsa külhanla bahçeyi birbirinden ayırt edemezsin kil... Sana her an göz gerek, önüne de bir ışık lâzım. Bunlar olmazsa yolla kuyuyu göremezsin. Bu ikisi olmadan yola düşersen, körlüğünle kuyuya düşer gidersin. 


O, Hz. Mustafa (s.a.v) tarafından böyle bir göze sahip olunca lisanı da Allah kelâmına sahip oldu. 


Körlerden değilsen aklını başına al! Böyle göze, böyle dile kulak ver! 


Dimağında böylesi bir nur olmayan, cennetlik bile olsa nursuz olur. 


Göklerin ışığı güneştir, cennetin ışığı da Faruk... 


Yarın ebedilik süru üfürülünce gökteki bu ışık sönecek, fakat cenneti aydınlatan o ışık parlayıp duracaktır... 


Zinnureyn”in Yüceliği 


Hayâyı imanın esası kılan odur. Gökler, onun ilim deryasının bir katresidir, yeryüzü, hilim dağının bir zerresi... Hz. Peygamber'in iki nurundan meydana gelmiş iki sır... Mârifet âlemiyle bezenmiş, sürete bürünmüş bir 


can... Bu nurlardan meydana gelen üç hakikat... 


Artık ne denilebilir? Bu üç nurun hariminde bulunan kişiyi göremeyen kördür. Güneşin nuru, olsa olsa Zinnureyn'in nurudur. Hz. Peygamber'in kadri yüce iki kızı- 


nı almak, ondan başka kimseye nasip olmamıştır. 


Kur'an, bir sürü zorluklarla nâzil oldu. Kur'an ehli olana bu delil yeter. Dünyadan da yine bir sürü zorluklarla uzaklaşacaktır. 


O nur sahibi güneş de böyleydi işte. 


Allah tarafından böylesi kerametlere erişen, Hz. 
Mustafa'nın (s.a.v) iki gözüne ve gözünün ışığına sahip olan nerede?... 
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Zinnureyn, Ehl-i beyt”tendir. Hal böyleyken onun sadakati nasıl inkâr edilebilir? Allah tarafından bu iki nur verilen kişiye ayla güneş bile kulluk eder. 


Gönülden buğzu giderirsen ay ile güneş bile senin nazarında bir toprak parçası kadar değersiz olur, onlara sahip olursun. Onun asasını dizine dayayıp kıran, diz üstü yere düşüp kalır. 


Asâsı bile, yılanvari düşmanlara yılan kesilen bir adama, varlık âleminde bir düşman belirirse bu şahıs Firavun'un vekilinden başka kim olabilir! 


O, biat vaktinde, “Elim, Allah'ın peygamberinin eliyle bir sayıldı” dedi ve o andan itibaren Peygamber'in eline hürmeten eli, bir kötülüğe uzanmadı. 


Gönlü, ilimden meydana gelmiş bir büyük denizdi. 
Bedeni, fenden yapılmış muhkem bir dağdı. Hakikatte Kur'an'ı toplayan, onun gönlüydü. O gönül, âlemin bütün sırlarına sahipti. 


Kur'an'ı toplamış olduğundan kendisi de daima derli-topluydu. Furkan aracılığıyla da halkın ileri gelenleriyle geri kalanlarını tefrik ederdi. 


Kur'an'da onların tümünün imamı sayıldı. Böyle bir kimsenin akrabası hakkında verdiği hüküm neden doğru olmasın, noksan olsun? 


Bütün ömrünce Kur'an'ı her gece hatmetmedikçe ne yer içer, ne uyurdu. 


O meşhur kargaşada da köleleri savaşmak için silâha el attıklarında, onlara dedi ki: “Silâhını elinden atan her kulu, bugün azat edeceğim.” 
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Kur'an, daima onun sevgilisiydi, işi gücü, Kur”an dı. 
Sonunda sevgilisinin kucağında şehid oldu. Kur”an, kanının aktığı bir leğen kesildi. 


Bütün alemde sevgilisi Kur”an”dı. Sonunda o aşıkların nuru, varlığını Kur'an'a verdi. 


Evet, Faruk, cennetin nuruydu ama sevgilinin yolunda bir mum gibi başını verip, eriyip giden Osman'dı... 


Murtazâ'nın Yüceliği 


Bu âlem, şarktan garba kadar imamla dolsa, müminlerin emiri Haydar bize yeter. 


Dünyayı, mızrağının zahmi zaptetmiştir. İhsan ve kerem sırrında ihlâs ona mahsustur. Ay ve güneşin iki değirmisine benzeyen üç parça ekmeğe tam on yedi âyet onun için inmiştir. Bu ekmeklerle iki dünyayı da ebediyen sofrasında ağırlamıştır. 


Bir kişiye oklar, yağmur gibi yağıp dursa, “Ali'nin sevgisi kalkandır” sözü ona kifayet eder. 


Hz. Peygamber, “Ey iki gözümün nuru! İkimiz bir nurdan yaratıldık” demiştir. O, ilim şehrinin kapısıdır. 
Bu yüzden cennetin de kapı muhafızı olmuştur. 


Yoklukta öyle bir ıtlak sahibidir ki altını gümüşü üç kere ıtlâk eylemiştir. Altınla gümüş bir ümmetin tapındığı öküzdür. Fakat bir öküz, bir aslanla pençeleşebilir mi? 


Rivayet edilir ki: Bir zırhı vardı, onun da arka tarafı apaydındı, yoktu yani. Zırhın arkası, önyüzü gibi açıktı. 
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Onu o nurlu bedenine giydi mi şöyle derdi: “Sırtımı gören beni öldürsün. Fakat savaşta hiç kimse sırtımı göremez ki benim. Eğer bir minber olsa ve ben üstüne çıkıp Allah'ın izniyle adaleti icra etsem kıyamete kadar hükmeder, dört kitabın hükmüyle hakkı yerine getirirdim.” 


Her ne söylerse ilm-i yakin ile söylerdi. Bir gün dedi ki: “Perde kalksa bile yakinim artmaz. Bu makamı elde etmişim. Allah'ı görmesem O'na tapınmam.” 


Ne göz, ne bilgi! Nasıl bir iştir bu! Nasıl bir ilim güneşi, nasıl bir coşkun deniz!... 


Allah'ın aslanının nefesi, ta Çin'e kadar ulaştı. Bu yüzden misk ceylânının göbeği, miske döndü. Bu yüzden, “Din ve adalet eri ol! İlim için Medine'den kalk, Çin'e kadar git!” denildi. 


Güneş yurdunun misk keçisi olan aslan burcunun nefesi, o ceylân yüzünden halis miske dönmüştür. Onu, Hıtay ülkesindeki misk ahusuna benzetmekle hata ettim ben. Çünkü o, hem misk ahusudur hem Allah'ın aslanı... 
Eğer onun ilmi bir deniz olsaydı şu yeşil umman, o deryanın bir katresi olurdu ancak. 


Hiç kimsenin minnetini çekmez, bir yahudinin yanında çalışarak geçinirdi o. 


Vaktiyle biri ona, 
“Neden bu işi yaparsın?” dedi. 


O, hiddetlenip ağzını açarak, kılıç gibi keskin şu sözü söyledi: 
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“Dağların tepelerinden taş taşımak, insanların minnetine katlanıp çalışmadan geçinmekten sevgilidir bence. 
Halk, bana çalışıp kazanmak ayıptır der. Halbuki ben, ayıp, dilenmek, istemek alçaklığına düşmektir derim.” 


Bilmiş ol ki, dünyanın dört direği, iki kayınbabayla iki damadın gayretleriyle mamurdur... 
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Giriş 


Ey can miski, ferahlık verl Halifelik yurdunun vekili sensin. Allah emrinin özü sende. Ruhani saltanat tahtının sahibi sensin. 


Bilmiş ol ki, iki âlem de bir avuç topraktan ibaret... 
Saltanat yurdunun mukaddes fezası tertemiz... Bütün alem sana mahküm. Yer, gök sana itaat etmiş. Daima bizimlesin ama bizden uzaksın. Gözden uzaksın ama gözün içindesin adeta... Cennet, cehennem ve kıyamet günü, senin adını işaretleyen bir alâmet yalnızca. 


Sen, melekleri bir remizle ilim sahibi kılar, mahlükata yüzlerce süretle sıfatlar bağışlarsın. Sen, yüzlerce güneşe bedelsin. Bir doğdun, bir parladın mı, her zerren, yüzlerce güneş kesilir. Senin güneşinin nuru daima ziyadeleşir. Zerrelerinden biri yüce arşa tekabül eder. 


Nasıl bir süretsin sen, bilmem ki? Seçilmiş birisin. Ne söyleyeyim ben? Sen zaten malümsun. Şaşılacak bir kuşsun. Nasılsın? Bilmem kil... Bizim ispatımızdan da müstağnisin, nefyimizden de. Ne göktesin, ne yerde... 
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Neredesin? Alemlerin rabbinin yanında... Her şey sensin, hiçbir şey sen değil. Ne diyeyim? Doğru da sensin, eğri de sen. | 


İhlâsla tâ gönülden bir nefes eyle! Zira ömür, nefesinle bir buhurdan kesildi. Ebedi padişah da sensin, halife de sen. 


Ezelden ebede kadar halife sensin. Âlem, lutfunla latif bir hale gelmiştir. Âdem gibi daima halifeliğin kara libasını giy! Alem gibi daima kendi içine doğru sefer eyle! Hızır gibi erlerin yollarına ayak bas! Böylece şu çark-ı felek, izinin tozunu bulamasın. 


Ey yüceler yücesi! Mekânın, Nuh'un (a.s) gemisi. 
Ve'd-Duhâ ve Kadir gecesi vaktindesin. Süleyman gibi tahta geç! Fakat parmağına da yüzüğünü tak. Yusuf (a.s) gibi güzelliğinle cilveler sal! İbrahim (a.s) gibi yedi uzvun da göz kesilsin. Davud (a.s) gibi şu perdeyi okşa! 
İsa gibi aşkla dost oll Mademki İmrân oğlu Musa (a.s) ile elin bir, can kadehinden âbıhayat iç! Simurg sayesinde iki kanadını aç! İdris'in (a.s) kucağına otur, kimya öğren! Çok çalışırsan Hz. Mustafa'nın (s.a.v) nurundan nusrete nail olursun. Dinde bu yüceliğe eriştin mi artık söz söylemek sana helâl olur. 


Söze hakir bir nazarla bakma sakın. Zira iki âlem de “kün” sözünden müstağni değil. İki âlemin de esası söz. 
“Kün”le var olmuştur, “La tekün”le yok olur çünkü. 


Kelam, yüce Allah”tan nazil olmuştur. Peygamberlerin metheylediği zat, bu kelamı söylemiştir. Musa (a.s), kelim olmuşsa onun bu kelimliği, Allah kelâmından ileri 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gelmiştir. İsa, “hak” kelimesi olmasaydı mutlak ruhtan o ulviyete nasıl erişirdi? 


“Kün”ün, âlemin yaratılışının maksadı olan Hz. 
Muhammerd (s.a.v) Mi“rac gecesi, sözün sultanıydı. 


Az olsun, çok olsun, söz, iki alemin de elinde sermayedir. Nikah da sözledir, talâk da, alım satım da. 
Aşıkların zürriyetleri Adem”in (a.s) sulbünden çıkarılınca yapılan misakın aslı, yine sözdür. 


İster görülen şeyi ara, ister duyulan şeyi; ister duyulanı iste, ister düşünüleni, ister dokunulanı tut, ister tahayyül edileni, ister duyulana yapış, ister bilinene... 
Düşüncene yahut hayaline gelen, mümkün yahut muhal olan her şey, söze dökülmedikçe hep sınırlanmıştır. 
Levh-i mahfüz bile sözle kaplanmıştır. 


İster var olsun, ister yok, her şey, sözün avucunda muma döner. Zevk ve remizle ilgili her şey, yüzlerce şekilde söze gelebilir. Bütün sözler, esma-i hüsnadan meydana gelmiştir. 


Mademki aslolan sözdür, öyleyse söze başlal 


Söz iste, söz sor, söz söylel... 
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birinci bölüm 


AŞKA ve ŞEHVETE DAİR 


Bu dünyadaki bütün dostlarını kaybetmiş, gönlü perişan, işi dağınık, cihanı gezmiş dolaşmış bir kişi, bilge birinden şöyle bir hikaye rivayet etmiştir: 


Vakti zamanında bir halifenin altı oğlu vardı. Hepsinin de himmeti yüceydi. Kimseye boyun eğmeyi huy edinmemişlerdi. Zamanlarında ne kadar ilim varsa hepsini öğrenmişler, her birinde eşsiz bir makama gelmişlerdi. 


Her biri, tüm ilim, sanat ve hünerleri bilip, iki alemde de eşsiz olduklarından, babaları bir gün hepsini birden huzuruna çağırdı. 


Dedi ki: 
“Her biriniz, kâinattaki bütün bilgilere vâkıfsınız. 


Halife oğlusunuz. Bu dünyada isteğiniz nedir? Dileğiniz ister bir tane olsun, ister yüz tane... Hepsini birer birer 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bana söyleyin de dileğinizi bileyim ve her birinizin işini muradınıza uygun yerine getireyim.” 


Bunun üzerine oğlunun biri söze geldi: 


“Yücelerden rivayet edildiğine göre, peri padişahının bekâr bir kızı varmış ki parlaklıkta ay bile onun eşiti değilmiş. Aklının ve ruhunun letafetiyle yeryüzünün de en güzeliymiş, gökyüzünün de... 


Eğer bu kızı alır, bu dileğime ulaşırsam, kıyamete kadar her istediğime nail olmuşum demektir. Bir kişi, böyle bir güzele sahip olduktan sonra artık bundan öte bir yücelik diler mi? Güneşin yakınlığına erişen, nasıl olur da zerreye yaklaşma arzusu besler? Biricik muradım budur. Bu muradıma erişemezsem divanelikten gayri bir yol kalmaz bana...” 


Babası dedi ki: 


“Oğlum, şehvete tapıyorsun. Şehvet sarhoş etmiş seni. Şehvete gönül verenin tüm varlık akçesi yok olur gider. 


Fakat bir yiğit gibi hareket eden kadın, bu şehvete tamamen yabancıdır. Tıpkı kocasından ayrılıp, gönül erlerinin başı olan bir kadının öyküsünde olduğu gibi...” 


Namuslu Kadın 


Zamanında çok güzel bir kadın vardı. Geceyle gündüz, âdeta onun saçlarıyla yüzünün bir örneğiydi. Pek güzeldi, pek hoştu. İyiliği, takvâsı da bu hoşluğuna eşti. 
Güzellikte bütün dünyaya bayrak olmuş, her tarafta 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şöhret kazanmıştı. Alımlıydı, üstelik tatlıydı da... O dilberin saçının her telinde elliden fazla kıvrım vardı, belki de altmıştan fazla... 


Bir gün kadının kocası hac için sefere çıkacaktı. Adamın küçük bir kardeşi vardı. Fakat pek kötü bir adamdı. 


Ona, karısını kollayıp gözetmesini, ihtiyacı olursa para vermesini tembih etti ve yola düştü. Kardeşi de onun bu emrini canla başla kabul etti ve kardeşinin karısını gözetmeye başladı. 


Gece gündüz onun işleriyle meşgul oluyordu. Her an, ona yeni yeni şeyler yollardı. Günün birinde nasılsa kadını gördü. Perde ardından o gönüller yakan güzelin yüzü, gözüne ilişti. Gönlü elden çıktı, baş aşağı yıkıldı. 
Hayır, yanlış söyledim, ne hale geldiğini anlatmak mümkün değil! O gönüller alan güzelin tuzağına öyle düştü ki, aklıyla bir hayli güreşmeye başladı. Ama her an, aşka biraz daha kızışmaktaydı. 


Ne var ki kadından murat alamıyor, bu yüzden de işi düzene girmiyor, bir an olsun kendine gelemiyordu. 
Aşk üstün olunca akıl yenildi. Ve kadına içini döktü. 
Onu hem zor kullanarak, hem para ile hem de ağlayıp sızlayarak kendisine itaat ettirmeye çalıştı. Fakat kadın, hakaretler ederek onu defetti. 


Dedi ki: 
“Allah”tan utanmaz mısın? Kardeşine böyle mi hürmet ediyorsun sen? Dinin, diyanetin böyle midir senin? 


Kardeşinin emanetine böyle mi riayet edecektin? Yürü, tövbe et, Allah”a dön, bu kötü düşünceden vazgeçl” 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“Boşuna çeneni yoruyorsun” dedi. “Beni hoşnut etmek zorundasın. Yoksa sana öyle bir kötülük ederim ki, rezil rüsva olursun. Seni helak eder, başına, seni mahvedecek ne işler açarım.” 


Kadın dedi ki: 


“Senden korkmuyorum. Bu dünyada helâk olmak, öte dünyada helak olmaktan iyidir.” 


Bu cevap üzerine o kötü adam, kadının, bu durumu kardeşine anlatmasından korktu ve derhal gidip kiralık dört adam tuttu. O nursuz adamlar da kadına kötülük ederek, zina etti diye tanıklıkta bulundular. 


Kadı da, onların şehadetini kabul edip kadının taşlanarak öldürülmesini emretti. 


Ve kadıncağız sahraya çıkarılıp bir uğrak yerine götürüldü. Halk, dört bir yandan taşlamaya koyuldu. Sayısız taşlar atıldı. Sonunda “artık ölmüştür” dediler ve ibret olsun diye orada öylece bırakıp gittiler. Zavallı kadın, sahrada toz toprak içinde kanlara batmış bir halde kaldı. 


Gece geçip sabah olunca birazcık kendine gelmişti. Ağlayıp inlemekte, nergis gibi gözlerinden erguvana benzer yüzüne lâle gibi kanlı gözyaşları dökmekteydi. 

Şafak vakti, bir çöl Arabı, devesine binmiş, bir yer- 


den geliyordu. Kadının feryadını duyup kendinden geçti. Deveden inip ona doğru yürümeye başladı. 


Kadına, “Sen kimsin? Bir ölüye benziyorsun, fakat yaşamaktasın. Bu ne hal?” diye sordu. 
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Kadın, “Hastayıml” dedi. 


Arap, “Ben seni iyileştiririm” diyerek onu devesine bindirip evine götürdü. 


Gece gündüz onunla ilgilendi, nihayet o gönüller aydınlatan güzel iyileşti. Yeni baştan güzelleşmeye, aşıklara haldaş olacak hale gelmeye başladı. Nar çiçeğine benzeyen yüzü tazeleşti. Zünnara benzeyen saçları halkalandı. Sert taşın içinden lal nasıl çıkarsa o da taşların altından öyle çıktı. 


Arap, bu güzelliği görünce nihayet onun kanına gireceğini anladı. Yüzünün aşkıyla kendinden geçti. Derdinden giysisi kefen kesildi. 


Kadına, “Gel, benim helâlim oll Ben ölmüş bir adamım, beni vuslatınla dirilt!” dedi. 


Kadın dedi ki: 


“Benim kocam var. Nasıl olur da başka birine varabilirim?” 

Fakat aşk, haddini aşınca Arap, kadını gizlice kendisine çağırdı. 


Kadın, “A dinsiz!” dedi. “Allah'ın hışmından korkmuyor musun? Allah rızâsı için bana baktın, iyileştirdin. Şimdi ise aşağılık şeytanın emrine uyuyorsun ha! Mademki bir hayırda bulundun, hayrını ziyan etme, iman kâbesini yıkmaya kalkışma. Ben, bu çeşit bir teklife razı olmadığımdan, ne taşlar, topaçlar yedim. Şimdi sen de bana böyle bir teklifte bulunuyorsun. Bilmiş ol ki ben, dinine bağlı bir kadınım. Beni yüz parça etsen de tertemiz vücuduma bir leke getiremezsin. N”olursun, bir anlık şehvete uyup ebedi azaba uğrama!” 


Arap, o temiz yaratılışlı kadının iffetine şahit olunca onu, kendisine kız kardeş edindi. Böyle bir fikre kapıldığı için pişman oldu. Çünkü o iş, şeytan işiydi. 


Bir de Arap'ın zenci bir kölesi vardı. Bir yere gitmişti, ansızın çıkageldi. Kadının yüzünü görünce gönlünü kaptırdı. Gönlü ve canı yandı, bedeni de mahvoldu gitti. 


Gönlü, vuslat dilemişti, ama bu dileğe ulaşmasına imkân yoktu. 


Kadına, “Ben geceyim, sen aya benziyorsun. Neden benimle beraber olmayı istemezsin?” dedi. 


Kadın dedi ki: 


“Buna imkân yok. Efendin de benden bu dilekte bulundu, bir hayli ısrar etti. O, ay yüzlü biri iken vuslatıma nail olamadı da sen nereden buna erişeceksin a kara yüzlü!” 


Köle, “Beni aşkından mahrum ediyorsun, ama bilmiş ol ki, sen beni bu dertten kurtarmadıkça benden kurtulamazsın. Sana öyle bir oyun oynarım ki bu yerden hemencecik ayrılır, avare olur gidersin!” dedi. 


Kadın, “Senden korkmuyorum!” dedi. “Dilediğini yap! Öleceğimi bilsem, böyle bir işe yanaşmam, takdirimmiş derim, bir an olsun düşünmem bile.” 


Köle, kadına çok kızdı, âdeta ateş kesildi. Bir gece kalktı, Arap'ın karısının çocuğunu beşikte kesip öldürdü. 
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Kanlı hançeri de götürüp kadının yastığının altına koydu. 
Böylelikle çocuğu, kadın öldürdü sansınlar istiyordu. 


Seher vakti, zavallı yavrucuğun annesi, çocuğuna süt vermek için uyanınca kesilmiş başı gördü ve acılı yüreğinden bir feryat kopardı. Aleme bir çığlık saldı. Ve ikiye ayrık saçlarını kesip beline bağladı. 


Derken, bu cinayeti kim işledi, böyle bir masumu kim canından etti diye araştırmaya başladılar. 


Sonunda kanlı hançer kadının yastığı altında bulundu. 


Herkes, “O masumu böyle acımasızca öldüren bu kadındır” dedi. 


Köleyle çocuğun annesi, onu öyle bir dövdü ki anlatmaya imkan yok. 


Arap dedi ki: 


“A kadın, ben sana ne kötülük ettim ki benim ay parçası gibi yavrumu öldürdün? Bir masumun kanına girdin?” 


Kadın, “Kardeşl” dedi. “Böyle bir şeyi alemde kim görmüş, kim işitmiştir? Allah, insana düşünüp taşınsın diye akıl vermiştir. A temiz kişil Akıl gözüyle bir bakl | Sen, bana bunca iyiliklerde bulundun. Beni Allah rızası için kardeş edindin, bu kadar lutfun karşılığı bu mudur? 
Bir düşün! Çocuğunu öldürünce benim itibarım mı artacak?...” 
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Arap, akıllı bir adamdı. O da kadının dediği şeyleri düşünmüştü zaten. Anladı ki kadının kabahati yok. 
Fakat kadının orada kalması artık mümkün değildi. 

Dedi ki: 

“Ne olduysa oldu. Bundan sonra seni görmeyi gönül istemez. Karım, bunu senden biliyor. Seni gördükçe oğlunu hatırlayacak. Her an yarası tazelenecek, yası haddinden aşacak. Sana kötü sözler söyleyecek, seni hoş tutmayacak. Ben iyi davransam bile o sana iyi muamele etmeyecek. İyisi mi artık sen buradan gitl” 


Ona gizlice üç yüz dirhem verdi. 
“Bunu yol harçlığı yapl” dedi. 


Kadın parayı alıp yola düştü. Perişan bir halde yolda giderken uzaktan bir köy belirdi. Yol kenarında bir darağacı kurulmuştu. İnsanlar, dört bir yandan gelip darağacının dibinde toplanmışlardı. 


O gün meğerse bir genci asacaklarmış. 
Kadın, orada bulunanlardan birine, 

“Bu kimdir, suçu ne?” diye sordu. 
Adam dedi ki: 


“Köy, bir emirin hükmü altında. Emir zulümde eşsiz bir herif. Kim haraç veremezse onu darağacına çektirir. 
Şimdi de bu genci asacaklar işte!” 


Kadın, 


“Vermeye mecbur bulunduğu haraç ne kadar acaba?” dedi. 
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Oradakiler, 


“Bu, yıldan yıla belli olur. Ve o, bu yıl için tam üç yüz dirhem vermek zorunda” dediler. 


Kadın, kendi kendine, “Hadi bakalım!” dedi. “Gerçekten merhametin varsa şimdi onu kurtarl Sen recm edilmekten kurtuldun. Sen de onu darağacından kurtarl” 


Onlara, 


“Bu parayı ben verirsem onu bana bağışlarlar mı?” 
dedi. 


Adamlar, 
“Elbettel” dediler. 


Onlara hemencecik üç yüz dirhemi verdi. O genç de beladan kurtuldu. Ve kadın, yeniden yola düştü. Genç de ok gibi fırlayarak kadının ardından seğirtti. 


Kadına yaklaşıp da yüzünü görünce canı ağzına geldi, feryadı göklere ulaştı. Aklı başından gitti. 


“Beni neden darağacından azat etti?” diyordu. “Darağacında can verseydim çekeceğim acı, bu ay yüzlünün aşk acısından daha hafif olurdu. Bu, ondan da beter!” 


Kadına bir hayli söz söyledi, yalvardı yakardı ama fayda etmedi. Kadın bir ateş olmamasına karşın nasıl oluyor da bu duman ondan çıkıyordu? 


Kadınla birlikte hayli gitti, ağlayıp sızladı. Fakat utançtan başka eline bir şeycikler geçmedi. 


Kadın ona dedi ki: 
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“Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Senin canını kurtardım. Şimdi bu mu müköfatım?” 


Genç, “Gönlümü de aldın, canımı da... Nasıl senden ayrılabilir, bir an olsun yüz çevirebilirim?” dedi. 


Kadın, “Sen bilirsin. Fakat şunu unutma ki, bir kıl kadar bile vuslatıma nail olamazsın” dedi 


Bir hayli yolu beraber gittiler. Nihayet bir deniz kıyısına vardılar. Kıyıda bir büyük gemi vardı. İçi malla, tüccarla doluydu. 


Genç, kadından ümidini kesince tacirlerden birini çağırdı ve, 


“Ay parçası gibi bir halayığım var” dedi. “Tek kusuru isyankarlık. Onun gibi âsi birini hiç görmedim. Ne vakte kadar onun isyanını çekip duracağıml Eşi yok, yok olmasına ama bu huyundan hiç memnun değilim doğrusu. Bir hayli uğraştım fakat artık takatim kalmadı. 
Usandım. Dilersen sana satayım.” 


Kadın, tacire, 


“Sakın beni alma! Benim kocam var. Hürüm ben. 
Bu adamın elinden neler çektim. Nasıl feryada geldim? 
Bilemezsin!” dedi. 


Tacir, kadının sözlerini işitmedi bile. Yüz dinara onu satın aldı. Yüz çeşit hakaretle gemiye bindirdi ve yola koyuldular. 


Tacir, kadının boyunu posunu, yüzünü, gözünü peçesinin altından görünce ona candan âşık oldu. Denizin 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ortasında gönlü coştu da coştu. Şehvet timsahı azdı da azdı. Sonunda dayanamayıp kadına saldırdı. 


Kadın, 


“Ey ahali, feryadıma yetişin!” diye bağırdı. “Siz müslümansınız, ben de müslümanım. Sizin imanınız var, benim de imanım var. Ben hürüm, evli bir kadınım. Tek şahidim de Allah. Sizin de ananız, bacınız vardır. Sizin de perde ardında kızınız vardır. Biri, onlara böyle bir kötülük yapsa elbette haliniz nice olur? Onlara böyle bir şey yapılmasını istemezsiniz de neden bana böyle bir şey yapılmasına razı oluyorsunuz? Garibim, kadınım, yoksulum, hor hakirim. Zayıf, âciz, hasta ve perişanım. 
Bu yanan canımı daha fazla yakmayın. Bugünün bir de 


ıdi 


yarını varl... 


Kadın güzel özlü, güzel sözlü olduğundan gemi halkının yüreği yandı, ona acıdılar. Hepsi birden ona dost oldular, o dertli kadıncağızı korumaya başladılar. Fakat kim yüzünü görse yüzlerce gönülle hemen ona âşık oluyordu. Nihayet gemidekilerin hepsi birden ona âşık oldu. Birbirlerine bir hayli ondan bahsettiler. Ancak aşklarını, bir süre ondan gizlediler. Her gönülde ona karşı bir iştiyak olduğundan nihayet hep birden birleştiler. 
Ansızın kadını ortaya alacaklar, zorla diledikleri şeyi yapacaklardı. 


Kadın, bu uğursuz kişilerin fikrinden haberdar olunca gönlünün kanıyla buladı denizi âdeta. “Ey tüm sırları bilen Allah!” diye duaya başladı. “Beni bu kişilerin şerrinden koru! İki âlemde de senden başka kimsem yok. Bu insanların kafasından şu hevesi çıkar! Kadirsin, dilersen 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bana ölümü nasip edersin. Zaten ölüm, böyle yaşamaktan daha iyi. Bugün beni ya kurtar yahut da öldürl Bu yanıp yakılmaya tahammülüm kalmadı. Beni ne vakte kadar kanlara boyayacaksın? 


Bu sözleri söyleyip kendinden geçti. Deniz bile kadının derdinden dalgalandı. O suyun içinden bir ateştir çıktı. Deniz âdeta cehennem gibi yalazlandı. Gemidekileri bir anda yaktı, yandırdı. Hepsi de bir anda kül oluverdiler. Fakat bütün mallar kaldı, onlara bir şey olmadı. 
Bir taraftan bir yeldir zuhur etti, gemiyi kıyıdaki bir şehre doğru sürdü. 


Kadın ise, o külü gemiden atmış, insanların aşkından kurtulmak için erkek elbisesi giyinmişti. Bu kıyafetle başı yücelerde dolaşmak istemişti. 


Derken, şehirden bir hayli insan gelip de onunla karşılaşınca ay gibi bir delikanlı gördüler: Yapayalnız bir gemiye oturmuş, yanında dünyalarca mal, denk denk bağlanmış, yığılmış... 


O güneş yüzlüden bu hali sordular: 
“Bu kadar malla yapayalnız nasıl geldin?” 


Onlara, “Padişah buraya gelmedikçe halimi kimseye söylemem” dedi. 


İnsanlar padişaha gidip, 


“Efendimiz! Bugün şehre pek gönül aydınlatıcı bir delikanlı geldi. Yapayalnız... Bir gemi dolusu da malı var, beraber getirmiş. Halini kimselere söylemiyor. 
Ahvalini anlatmak için seni istiyor. Gemiye ve gemideki mallara dair sana söyleyecek sözleri varmış” dediler. 
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Padişah bu duruma şaştı. Yola düşüp o ay yüzlünün yanına vardı. Onun ahvalini sorup soruşturdu. 


Kadın dedi ki: 


“Biz aslında kalabalıktık. Gemidekilerin hepsi, beni görünce şehvetle aşık oldular. Ben de bu durumdan kurtulmak için Allah”a dua ettim. Allah da duamı kabul etti, o bir avuç şerlinin şerrini defetti. Bir ateş hepsini yaktı. Beni kurtardı, canımı aydınlattı. Bak, hepsi şuracıkta durmakta. Fakat adam namına bir şey yok, onlardan geriye kalan yalnızca kömür. Ben bundan ibret aldım, bana bu yeter. Ben, dünya malını istemem. 
Bunların hepsini al! Yalnız senden bir dileğim var. Bana şu deniz kıyısında ibadet için gönüller aydınlatan bir mâbed yaptır. Emret, -iyi, kötü- hiç kimsenin benimle alışverişi olmasın. Kısmet oldukça burada oturup gece gündüz Allah'a ibadet edeyim.” 


Padişah ve oradakiler, kadının sözlerini duyup kerametlerini görünce hep birden ona inandılar. Öyle ki hükmüne aykırı hareket etmez oldular. Padişah oraya öyle bir mâbed yaptırdı ki görsen Kâbe dersin. Ve kadın ibadete başladı. Ömrünü kanaatle geçirmeye koyuldu. 


Zaman geçip de padişah, ecel tuzağına düşünce vezirlerini ve askerlerini çağırdı. 


Onlara dedi ki: 
“Ben dünyadan yüz çevirince bu zâhid yerime geç- 


sin, padişah olsun. Onun vasıtasıyla halk rahata kavuşsun. Ey kavmim, bu vasiyetimi tutun!” 
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Bu sözleri söyleyip ruhunu teslim etti. Yeryüzü, onu içine aldı, gizledi. 


Vezirler, beyler ve halk bir araya gelip, beraberce kadının yanına gittiler. Ahvali anlattılar, padişahın vasiyetini söylediler. 


Ona, “Dilediğince hükmetl Çünkü padişahlık senin” dediler. 


Fakat kadın, saltanata rağbet etmedi. 


“Bir zahid, nasıl olur da padişah olur, cihana hükmeder?” 


Dediler ki: 


“Ey Allah”ın abidi, cihana hükmetl Bu bahaneler ne vakte kadar sürecek?” 


Kadın, “Görüldüğü kadarıyla bunu kabul etmek zorundayım. Peki!... Fakat bana ay parçası gibi bir kız, bir helallik lâzım. Yalnızlıktan bıktım usandım” dedi. 


Oradakiler, “Padişahım!” dediler. “Bizim, hangimizin kızını istiyorsan iste!” 


Kadın, “Bana yüz kız yollayın!” dedi. “Ama hepsi anneleriyle beraber gelsin. Hepsini göreyim de içlerinden dilediğimi seçeyim.” 


Padişaha hemen o gün yüz tane gönül aydınlatan kız gönderildi. Kızlar, anneleriyle huzura vardılar. Utançlarından âdeta kendilerinden geçmişlerdi... 


Padişah, onlara kendini gösterdi. Kadın olduğunu anlattı: 
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“Padişahlık, bir kadına yaraşmaz. Bunu kocalarınıza söyleyin de beni de bu ağır yükten kurtarın artık!” dedi. 


Kadınlar, şaşırmış bir halde yola düştüler. Kocalarına vaziyeti anlattılar. Küçük büyük, bunu duyan herkes, kadının haline şaşıp kaldı. 


Bu sefer, zâhide bir kadın göndererek, 


“Mademki sen yüce hükümdarımızsın, bize bir yönetici tayin et! Yok, bunu yapamazsan bizim padişahımız olarak kal!” dediler. 


Kadın, padişahlık etmesi için makbul kişilerden birini seçti, sonra yine ibadetle meşgul olmaya başladı. 


Birini sultan yaptı da saltanat için yerinden bile kımıldamadı. 


Oğul! Sen bir ekmek için âlemi alt üst edersin. Oysa o bir kadın olmasına karşın saltanat için yerinden bile kımıldanmadı. Erkeklerden bir tane böylesini bul da göster bakayım! 


Kadının şöhreti âleme yayıldı. 


Herkes, “Filân yerde biri var; yeryüzünde duası onun kadar makbul kimse yok. Bir kadın ama erkekler içinde bile onun gibi ağzı dualı birini bulmak imkânsız. Nice inmeli, onun nefesiyle iyileşti, yürüdü” diyordu. 

Böylece âleme adı sanı yayıldı. Kimse, onun eşini, 


benzerini bilmiyordu. 


Derken, kadının kocası hacdan geldi. Karısının yüzünü hiçbir yerde görmedi. Bir de baktı ki evine sahip olan kalmamış. Evi barkı yıkılmış. Kardeşi de kör olmuş, 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şaşkın bir halde kalakalmış. Ne eli oynuyor, ne ayağı. 
Kötürüm olmuş, oturduğu yere yığılmışl Gecesini, gündüzünü o kadının derdi tutmuş. Cehennem azabı eteğine yapışmış. Kah kardeşinin hakkı canını yakmada, kah dermansız bir dertten yanıp yakılmada... 


Sonunda kardeşi, karısını sorunca, 


“Bir sipahiyle zina etti. Bir topluluk da onun aleyhinde şehadette bulundu. Kadı, bu şehadeti duyunca . 
taşlanmasına hükmetti. Horlukla taşladılar. Sen sağ ol, o göçüp gitti” dedi. 

Adam bu sözü duyunca karısının hem ölümüne hem 


de kötülüğüne pek üzüldü. Hem ağlıyor hem de dövünüyordu. Bir bucağa çekilip yas tutmaya koyulmuştu. 


Kardeşini de öyle dilinden başka hiçbir âzası tutmaz gördükçe büsbütün perişan oluyordu. 


Dedi ki: 


“Ey elden, ayaktan düşmüş kişi! Duydum ki, filân yerde gün gibi meşhur bir kadın varmış. Allah katında duası makbulmüş. Nice körler, duasıyla görmüşler. 
Nice felçliler, himmetiyle yürümüşler. Dilersen seni oraya götüreyim. Belki o kadın seni yürütür, derdine derman olur.” 


Kardeşinin gönlü, bu sözden hoşlandı. 


“Aman durma!” dedi. “Hemen gidelim. Ben elden çıktım. Eğer beni seviyorsan çaremi bul!” 

O iyi kalpli adamın bir eşeği vardı. Kardeşini eşeğe bindirip yola çıktı. Tesadüf bu ya, yolda bir gece vakti o 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Arap”a rastladılar. Arap pek cömertti, o gece ikisini de evinde misafir etti ve konuşmaya başladı: 


“Nereye gidiyorsunuz?” 
Adam dedi ki: 


“Zahid bir kadın varmış. Duasıyla birçok körün gözü açılmış, hastalar iyi olmuş. Yazdığı muskalar her derde derman oluyormuş... Bu, benim kardeşim. Hastalandı, kendisine felç indi, gözleri kör oldu. Ben de o kadına bir götüreyim, belki duasıyla iyileşir dedim. Eli ayağı tutar, gözleri görür.” 


Arap dedi ki: 


“Bir zaman önce buraya pek akıllı bir kadın gelmiş, kölem, onu iyice bir dövmüştü. Onun uğursuzluğundan kendisine inme indi, gözleri kör oldu. Ben de sizinle onu götüreyim bari. Belki o da zahidin duasının bereketiyle iyileşir.” 


Hep beraber yola düştüler. Bir hayli yol aldılar. Derken bir köye geldiler. Bu köy hani bir genci darağacına çekiyorlardı ya, işte o köydü. Orada bir kulübe vardı, oraya misafir oldular. 


Ev sahibi çilekeş bir gençti. Gençti ama kötürümdü, yatalak bir haldeydi. Ne gözü görüyordu, ne eli ayağı tutuyordu. 


Birbirlerine, 


“Halimiz bu, arzumuz bu, gamımız da bul... Mademki bu yolu tuttuk, bari burada konaklayalım” dediler. 
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Gencin bir annesi vardı. O iki elsiz, ayaksızı görünce nasıl bir belaya uğradıklarını sordu. Onlar da hallerini anlattılar. 


Kadıncağız duydukları karşısında bir hayli üzüldü ve dedi ki: 

“Benim de size benzer bir oğlum var. Ben de sizinle geleyim.” 


Ve yerinden kalkıp, oğlunu bir katıra güzelce bağladı. 
Üçü, beraberce yola düzüldüler. Nihayet bir seher vakti, o kadının huzuruna vardılar. 


O sıralarda zâhid kadın, halvethaneden dışarı çıkmıştı. Uzaktan kocasını görünce, sevincinden secdeye kapandı. Bir hayli ağladı: 


“Şimdi utancımdan nasıl dışarı çıkarım? Kocama ne derim? Yüzümü göstermeye kudretim yok!” dedi. 


Biraz geri bakınca, kan düşmanı olan o üç adamı gördü: İçinden, “Hah! İşte bu bana kâfi! Kocam, şahitleri kendisiyle beraber getirmiş. Bu üçünün suçluluğuna elleriyle ayakları şahit. Daha ne isteyeyim ben? Bana bu şahitler yeter Allahım!” dedi. 


Kadın geldi, kocasının yüzüne baktı. Fakat kadının yüzünde bir peçe vardı. 


Dedi ki: 
“Ne istiyorsunuz?” 


Adam yani kocası cevap verdi: 
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“Buraya bir dua istemeye geldim. Gözleri kör bir hastam var.” 


Kadın, “Bu adam günahkâr. Günahını söylerse bu dertten kurtulur. Yok, söylemezse böyle kör, kötürüm kalır” dedi. 


Adam, kardeşine, “Neden böyle bir hale geldin? 
Günahını söyle de kurtull Yoksa gamlarla yoldaş olup kalırsın böyle” dedi. 


Kardeşi dedi ki: 
“Yüz yıl dert çekmek, bunu söylemekten daha iyidir bencel” 


Bir hayli ısrar ettiler. Nihayet baştan sonuna kadar yaptıklarını anlattı. 


“İşte bu yüzden böyle kötürüm oldum. Artık sen beni ister öldür, ister affetl” dedi. 


Adam bir müddet düşündü. Bu durum onun çok zoruna gitti ama içinden, “Karım ölüp gitmiş. Bari kardeşimi kurtarayım” dedi. 


Sonunda onu bağışladı. Kadın da dua ederek, bu beladan kurtardı. Ayağı yürümeye, eli tutmaya, gözleri görmeye başladı. 


Sonra Arap, kölesinden, suçunu itiraf etmesini istedi. 


Köle, “Beni öldürsen de yine de suçumu söylemem” dedi. Bunun üzerine Arap, 


“Doğru söylel Benden korkmana lüzum yok. Ben seni zaten affettim. Neden korkuyorsun?” dedi. 
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Hasılı köle de sırrını açıkça söyledi: 


“Çocuğunu beşikte ben öldürdüm. Kadının hiçbir suçu yoktu. Kendi kötülüğümün cezasını çekiyorum” dedi. 


Kadın, onun da doğru söylediğini görünce dua etti. 
Bunun üzerine kölenin de gözleri açıldı. 


Ve evine misafir olunan kocakarı da oğlunu getirdi. 
Oğlu da günahını söyledi: 


“Vaktiyle bir kadın beni darağacından kurtarmıştı. 
Ben de tuttum, onu köle diye sattım” dedi ve hikayeyi kısaca anlattı. 


Kadın ona da dua etti. O genç de bir anda görüp yürümeye başladı. 


Sonra hepsini dışarı çıkardı, kocasına, 

“Sen dur!” dedi ve yüzündeki peçeyi açtı. 

Adam, kadının yüzünü görünce bir çığlık atarak kendisinden geçti. Kendine gelince kadın, yanına gelip, 

“Ne oldu sana?” dedi. “Neden yere yığılıp kaldın?” 


Adam, “Bir karım vardı, seni ona benzettim. Her yerin tıpkı o. Arada kıl kadar bile bir fark yok. Sözde, yüzde, boyda, yürüyüşte tıpkı osun sen. Eğer o toprakta çürümemiş olsaydı bu dertli adam, sana 'karım' derdi!” dedi. 


Kadın dedi ki: 


“Be adam! Müjdeler olsun sana ki karın, ne yanlış bir harekette bulundu, ne de zina etti. Senin karınım ben! 
Kendimi Allah'a teslim ettim. Ne taşla öldürüldüm, ne de öldüm. Allah, beni birçok zahmetten kurtardı. Lutfuyla 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nihayet buraya eriştirdi. Şimdi de, Allah”a yüzlerce hamdolsun, beni sana kavuşturdu.” 

Adam yere kapanıp secde etti. 

“Ey yüce Allahıml Dilim sana nasıl şükretsin? Bu, gönlümün haddi değill” dedi. 


Sonra gidip yoldaşlarını çağırdı. Olup biteni onlara anlattı. Ve bir feryattır koptu, her dilden ta göklere bir çığlıktır yükseldi. 


Köle de, kardeşi de, o genç de utandılar yaptıklarından, ama sevindiler de... 


Çünkü kadın, önce onları utandırmıştı ama sonunda onları iyileştirmiş, hakkını helal eylemişti. 


Sonra kadın, kocasını padişah yaptı, Arap”a da vezirlik verdi. 


Kendisi de yine oracıkta ibadete koyuldu... 


Babasının anlattığı hikayeyi can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 

“Şehvet olmasa karıyla koca birleşmez. İnsanoğlunun soyu devam etmez. Dünyada dirlik düzen kalmaz. 


Düzen olmayınca da saltanat sofrası kurulamaz. Bir lokmayı ağza koyabilmek için bin bir işi koşmak gerek. 
Bu yolun hakimleri, deryadaki balıktan semadaki bütün varlıklara kadar hikmetle hükmederler. 
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Yeryüzü köpükten, gökyüzü dumandan doğmuştur. 
Eğer bir hikmeti olmasaydı varolmazdı bunlar... Şehvet olmasaydı zamanede ne sen olurdun, ne ben... 


Halbuki sen babacığım, şehveti yok etmek istemektesin. 


Bana bunun hikmetini söyleyebilir misin?...” 
Babası dedi ki: 


“Sakın şehveti büsbütün yok ettiğimi sanmal Sen, alemde yalnızca şehveti seçtiğinden bunu söylüyor, bunu işitiyorsun. Yüzlerce sır alemi var, ama senin şehvetten başka hiçbir şeyden haberin yok. Ben sana bu sözleri şunun için söyledim: Şehvetten bir adımcık olsun kendini geri al, vazgeç bu şehvetten. 


İsa ile sırdaş olmak varken eşekle arkadaş olmayı kim ister? 


İsa ile halvet etmek mümkünken neden şehvette eşeğe ortak olmaktasın? Doğrusu şehvet bir anlığına zevk verir insana. Fakat halvetin zevki ebedidir, halvet şehvetten daha iyidir. Mademki böyledir, öyleyse sen de bir zamancık şehvetten vazgeçiver. 


Şehvette halvet aranmaz. Bu sırrı bilmeyen ayıplanır doğrusu. Fakat şehvet, son noktaya vardı mı ondan sonsuz bir aşk doğar. Aşk son dereceyi bulunca muhabbet zuhur eder. Muhabbet son haddine vardı mı varlığın, sevgilide yok olur. 


Vazgeç şehvettenl O, arzu edilecek bir şey değildir. 
Çünkü her şeyin aslı maşuktur. Onun yolunda inleyerek ölmen, şehvete tutulmandan yeğdir.” 


Ve şöyle bir hikaye anlatmaya başladı: 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Şehzade ve Aşığı 


Vaktiyle bir padişahın çok güzel bir şehzadesi vardı. 
Ay bile onun saçları yüzünden tuzağa düşmüştü. Onun yüzünü görüp de gönül yüzünü ona çevirmeyen kimse yoktu. Öyle şaşılacak güzeldi ki bütün cihan ona âşık olmuştu. Kaşları yay gibiydi, can padişahının kapısında bekleyen iki kapıcıydı onlar âdeta. O gönüller alan güzelin kaşlarını kim gördüyse o sevgiliye gönlünü kurban etmişti. Ağzı, otuz iki inciyi dizmiş, iki latif lâlle de onları çerçevelemişti. Yanağındaki tüyler, âşığın ölümüne fetva vermedeydi. Çene çukuru erlerin başlarını vurmuş, erlikle topu meydana atmıştı. 


Bir kadın, o güzelin aşkına baş aşağı batmış gitmişti. 
Gönülden bir hayli feryat etti, gönlü kan kesildi. Sevgilisinin ayrılığı, kendisine saldırınca başı dönmüştü, gönlü yaralanmıştı. Oturduğu yere küller saçmış, ateş kesilerek o külleri yurt edinmişti. 


Her gece o ay yüzlünün derdiyle feryat etmekte, kâh kanlar dökmekte, kâh ahlar çekmekteydi. Gündüzün o ay yüzlü, ovaya çıkarsa çaresiz kadın da yola düşerdi. 
Atının önünde top gibi koşar, yanından sarkan saçları iki çevgân gibi salınırdı. Arkadan o ay yüzlünün yüzüne bakar, yollara yağmur gibi göz yaşları saçardı. Yüzlerce çavuştan durmadan dayak yer, ne feryat eder, ne bağırırdı. Bir âlem dolusu halk, onu seyre çıkar, o kadını erlere gösterirlerdi. 


Bütün erler onu görüp şaşırmışlardı. O çaresiz kadın da başı dönmüş bir halde kalakalmıştı. 
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Nihayet iş işten geçti. Şehzadenin gönlü de bu işten usandı. 


Babasına dedi ki: 


“Bu hal niceye bir sürecek? Beni bu kadından kurtar, utanıyorum artık.” 


Bunun üzerine yüce padişah şöyle ferman etti: 


“O atı meydana götürün. Kadının saçlarını atın ayağına bağlayın. Atı da dört yandan sürün. O uğursuz paramparça olsun, alem de bu beladan kurtulsun. At, onu sarhoş bir fil gibi öldürsün.” 


Hâsılı padişahla şehzade meydana gittiler. Bütün halk da seyre çıkmıştı. Herkes, kadının derdiyle kan ağlamakta, kanlı göz yaşlarıyla toprak, gül gibi kızıl bir renge boyanmaktaydı. 


Bir asker, kadının saçlarını atın ayağına bağlamak üzere koşunca zavallı kadın, padişahın huzuruna koşup, muradını istemeye başladı. 


Dedi ki: 


“Mademki beni horlukla öldüreceksin, bir dileğim var, bari onu yerine getir.” 


Padişah, 


“Eğer canını bağışlamamı istiyorsan nafile... Çünkü zaten canına kastetmişim senin. Yok, eğer saçımdan sürükleme diyeceksen ahdettim, kanını atların ayağı altına dökeceğim. Hayır, bu da değil, bir zaman için olsun bana aman ver diyeceksen bu da mümkün değil. Sana bir an bile aman vermem. O da değil de şehzadeyle bir 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müddetçik beraber kalmayı diliyorsan imkansız. Artık onun yüzünü göremezsin...” dedi. 


Kadın dedi ki: 


“Hayır, canımı bağışlamanı istemiyorum, bir an için bile mühlet istemiyorum. Ey her yaptığı iyi ve yerinde olan padişahıml Beni baş aşağı atların ayakları altında öldürme de demiyorum. Ey alemin padişahıl Müsaade edersen söyleyeyim, benim bu dört hacetten başka bir hacetim var. Muradım, o hacetimin giderilmesidir, o kadar...” 


Padişah, 
“Peki söyle bakalım, nedir hâcetin?” dedi. 
Kadın dedi ki: 


“Bugün beni öldürecek, atların ayağı altında hor hakir bir halde kanımı dökeceksin. Padişahım, senden istediğim şu: Beni onun atının ayağına bağlat. Mademki at ayağı altında ezileceğim, bari onun atı beni öldürsün. 
Çünkü ben, o ay yüzlünün yolunda ölürsem daima bu yolun dirisi olurum. Evet, sevgilim tarafından öldürülürsem aşk nuruyla yücelere çıkarım ben. Gönlüm kan kesildi, sanki hiç canım yokl Böyle bir zamanda öldürülmeye lâyık olan benim gibi bir kadının şu muradını veriver. Bu, zaten pek ehemmiyetsiz bir şey...” 


Onun doğruluğundan, onun yanışından padişahın gönlü yumuşadı. Padişahın gönlü şöyle dursun, onun göz yaşlarından toprak bile gül rengine boyandı. 


Ve onu bağışlayıp, saraya sevgilisinin yanına yolladı. 
Ona yeniden can verdi âdeta... 
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Ey yiğit, eğer sen de bize yoldaşsan gel hakiki aşkı bu kadından öğrenl 


Ve gafil bir adamın şu hikayesine kulak verl... 


Bir Alevi ile Bir Alim ve Bir Gafil 


Vaktiyle, bir Alevi ile bir âlim ve bir gafil, Rum ülkesi- ne bir şeyler götürüyorlardı. Derken, kafirler, üçünü de ansızın esir edip, horlukla bir putun karşısına diktiler. 


Dediler ki: 


“Bu puta secde edeceksiniz. Yoksa üçünüzün de kanını dökeriz. Hatta hemen şimdi öldürüveririz sizi.” 


O üç adam, kâfirlere dediler ki: 


“Bize bir gece aman vermeniz lazım. Bu gece düşünelim. Belki bundan böyle puta tapar, putperest oluruz, kim bilebilir?” 


Kâfirler, onlara bir gececik aman verdiler. 
“Herkes ne yapacağını hele bir düşünsünl” dediler. 
Alevi, çaresiz bir haldeydi. Söze gelip, 


“Putun karşısında zünnar bağlamak gerek” dedi. 
“Ben atalarıma güveniyorum. Yarın, benim için mutlaka şefaat eder.” 


Alim de dedi ki: 
“Ben de canıma kıyamam doğrusu. Puta secde eder- 


sem bana da sahip olduğum dini ilimler şefaat eder.” 


Gafil, 
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“Ben, yolunu yitirmiş bir adamım, hiçbir şefaatçinin yardımı olmaz bana. Sizin birer şefaatçiniz var, benimse yok. Öyleyse benim secde etmem doğru olmaz. Başımı bir mum gibi kesseler bile korkum yok. Ama secde edersem helâk olacağım. Başımı pervasızca bedenimden kesip ayırsalar bile put karşısında başımı yere eğmeyeceğim” dedi. 


Can, Alevi'ye de âlime de tatlı geldi. Şaşılası bir şekilde, imtihan vaktinde erlik, bir gafile nasip oldu, erlikte onun namı yürüdü. 


Ey oğull Karunlar bile bu yolda çırılçıplak kalır, aslanlar bile karıncanın himayesine sığınırlar. 


Sevgiliye karşı duyduğun aşkta bir gafilden aşağı olsan bile bir karıncadan da aşağı değilsen şu hikayeye kulak verl... 


Aşık Karınca 


Vaktiyle Hz. Süleyman, kuvvet ve haşmetiyle yolda giderken bir alay karıncaya rast geldi. Karıncaların hepsi, tazim etmek üzere huzuruna koştular. Bir an içinde binlerce, hatta daha da fazla karınca huzura vardı. 


Fakat bir karınca, hemencecik huzura gelmedi. Yuvasının önünde bir toprak tepe vardı. O tepeyi düzeltmek için yel gibi toprak zerrelerini birer birer taşımaktaydı. 


Süleyman, bu karıncayı yanına çağırıp dedi ki: 


“Ey karıncal Görüyorum ki pek güçlü sayılmazsın. 
Nuh'un ömrüyle Eyyüb”un sabrına sahip olsan yine bu 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tepeyi kaldırmaya güç yetiremezsin. Böyle bir iş, senin gibisinin kol kuvvetiyle yapılamaz. Bu tepeyi sen kaldıramazsın.” 


Karınca dile geldi: 


“Padişahım!” dedi, “bu yolda ancak himmetle yürünebilir. Sen benim yaratılışıma bakma. Himmetimdeki yüceliğe bak. Benden ayrı bir karınca var. Göremiyorum onu. Fakat beni aşk tuzağına çekti. Bana dedi ki: “Sen şu toprak tepeyi dümdüz yol yaparsan ben de senin yolundan bu hicran kayasını kaldırır, seninle düşer kalkarım. Hemen şimdi ben de bu işe bel bağladım. Bu toprağı taşımaktan başka çarem yok. Bu toprağı kaldırır, tepeyi dümdüz bir hale getirirsem onun vuslatını elde edebileceğim. Bu hususta çalışıp çabalarken ölebilirim, ama hiç olmazsa yalan yere bir davaya kalkışmış sayılmam yal” 


Azizim, aşkı karıncadan öğrenl Gözün kıymetini körden bellel 


Karıncanın kilimi karadır ama gayret kemeri vardır belinde. Karıncaya bile hor bakma sakınl Onun da gönlünde bir aslan yatar. 


Bu yolda hal böyle, bir karınca, bir aslanın kulağını çekmede... 


Emirü”I-Mü minin ile Karınca 


Hz. Ali bir gün yolda ivediyle giderken bir karıncayı incitti. Karınca, elini ayağını oynatarak çırpınmaktaydı. 
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Ali, karıncanın aczini görünce üzüldü. Öyle bir aslan, bir karıncanın halinden perişan bir hale düştü. Ve, karıncanın kendine gelip yürümesi için bir hayli ağladı, birçok çareye başvurdu. Fakat nafile... 


O gece rüyasında Mustafa”yı (s.a.v) gördü. Mustafa (s.a.v) ona dedi ki: 


“Ya Alil Yolda acele etmel İki gündür bir karınca yüzünden gökler yasa boğuldu. Buna da sen sebep oldun. Yoldaki karıncayı incittin. Öyle bir karıncayı incittin ki hakikatten haberdardı. İşi gücü, Allah”ı zikretmekti.” 


Ali'nin vücudu titremeye başladı. Allah'ın aslanı, bir karınca yüzünden tuzağa düşmüştü. Sonunda Hz. Peygamber dedi ki: 


“Merak etme! Allah indinde şefaatçin, yine o karınca olacaktır. “Ya rabbi! Haydar bu işi kasten yapmadı. 
Bana bir düşmanlık ettiyse bile şimdi düşmanlık zamanı değil” diyecektir.” 


Ey yiğit! Bil ki böyle bir aslanın bir karıncaya karşı bu hale düşmesi, dini hassasiyetten kaynaklanıyordu. 
Görüldüğü üzere Haydar gibi aslan kuvvetine sahip bir yiğit bile, bir karınca yüzünden nasıl dertlere düştü. 


Hak'tan haberdar olan, Allah'ın emrine uyan ve bu emre göre hareket eden kişiye ne mutlu! 


Eğer tam bir cehaletle yolculuk edersen padişah bile olsan yoksul sayılırsın. Önce yola bakmak, sonra yürümek gerek. Çünkü yolu görmeden yolculuk olmaz. 
Yolu görmeden yola ayak basarsan sonunda baş aşağı olursun. Yolda eşekler gibi körü körüne gidersen başka 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mahlükattan akıl bakımından farkın kalmaz. Yol eriysen ayağını hesaplıca basl Çünkü gökteki aydan deryadaki balığa kadar her şey hesaplanmıştır bu alemde. Eğer fermansız adım atarsan dermansız dertlere uğrarsın. 
Burada bir adımlık yol yürürsen mezarda koca bir ölemi yürümene lüzum kalmaz. Burada bir adımlık yol yürüyeni öbür alemde yüzlerce cihan mesafe kat etmiş gibi görmek gerek. Buradaki şaşkınlık bir anlıktır ama orada yüzlerce aleme bedel olur. Burada masumane bir adım atarsan toprak içinde yüz fersah yol alman gerekmez. 


Yazıklar olsun ki, sen kazancın nerede olduğunu göremiyorsun. Eğer görmüş olsan bir an bile yerinde oturup durmazsın. Her adımında Allah”ın sunduğu gönüller aydınlatan bir hediye bulursun. Mademki her an böyle bir kâr elde etmen mümkün, öyleyse niçin tembellikle vakit ziyan ediyorsun?... 


Nüşirevan ile Bağcı 

Nüşirevan, bir gün atını ok gibi sürüyordu. Yolda yay gibi beli bükülmüş bir ihtiyar gördü. İhtiyar, birkaç meyve fidanı dikiyordu. 

Padişah dedi ki: 


“Ey ihtiyarl Saçın, sakalın süt gibi ağarmış. Yalnızca birkaç günlük ömrün var. Neden ağaç dikiyorsun? 
Onun meyvesini sen göremeyeceksin kil” 


İhtiyar, padişaha, 
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“Vaktiyle bizim için birçok kişi fidan dikti” dedi. “Bu yüzden biz de bugüne kadar meyve yedik. Bizim de onlar gibi başkaları için fidan dikmemiz lâzım.” 


İhtiyarın sözü, padişahın hoşuna gitti. Ona bir avuç altın verdi. Bunun üzerine ihtiyar, 


“Kutlu padişahım!” dedi, “ağacım daha şimdiden meyvesini verdi. Yetmiş yıldan fazla yaşasaydım bile bu mahsulden daha iyi bir mahsul elde edemezdim. 
Halbuki bugün ektiğim fidanın meyvesini yemek için on yıl beklemem gerekmedi. Bugün ektiğim, bugün altın meyvesini verdi.” 


Padişah, ihtiyarın sözünden daha çok memnun oldu. 
O araziyi de ona bağışladı, oradaki suyu da... 


Ey kardeşiml Senin de bugün bir iş başarman gerek. 
Bir iş başarmadıkça meyve elde etmene imkan yok. Din yolunda adım atman, bu yolda ayak diremen, kibrini yerlere sermen gerek. Yiğit olan erlik meydanını sakalyla süpürür, gururlanmaz. Oysaki sen kolunun gücüne bakmıyor, kocaman taşı teraziye koymaktan utanmıyorsun. 


Şu söze kulak ver: 


Kendini bir köpekten yüce gören ondan daha aşağı olur... 


Hoca ile Köpek 


Vaktiyle bir adam, Cendli Hoca”nın meclisine gelip pervasızca, 


78 İLAHİNAME 


“Sen mi daha yücesin, yoksa şu köpek mi?” diye sordu. 


Orada bulunan müridler, adamın üzerine yürüyüp herifi paramparça etmek istediler. Fakat Hoca Efendi, onları bu işi yapmaktan menetti. 


Adama dedi ki: 


“Evladıml Takdir-i ilahi nedir bilmeml.. Kaza ve kader mölümum değil. Ne söyleyeyim, sana ne cevap vereyim bilmem?... Eğer bir hırsızdan imanımı kurtarabiliyorsam bir köpekten yüceyim demektir. Yok, eğer bir hırsızdan imanımı kurtaramıyorsam bu köpeğin kılı olmak benim için en büyük yüceliktir.” 


Ey kardeşim! Mademki önündeki perde açılmamıştır, öyleyse kendini köpekten kıl kadar bile üstün tutma. 
Evet, köpek yolda toza, toprağa bulanmıştır belki, ama unutma ki seninle aynı makamdadır... 


Ma'şük-ı Tüsi ile Bir Köpek ve Bir Atlı 


Vaktiyle Ma'şük-ı Tüsi, kendisinden geçmiş bir halde aceleyle bir yere gidiyordu. Yolda önüne bir köpek çıktı. 
Ma'şük-ı Tüsi kendisinde olmadığından, ona bir taş attı. 
O sırada uzaktan, yeşiller giymiş bir atlı göründü. Atlının yüzü nur gibiydi. 


Ma'şük-ı Tüsi'ye şiddetlice kamçısıyla vurdu ve dedi ki: 


“Ey gafil! Kendine gel, kendine! Sen kime taş attığını biliyor musun? Aslın onunla aynı renkten değil mi? 
Onunla bir kalıptan değil misin? Neden onu kendinden 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aşağı görüyorsun? Kudret kalıbıyla ölçüldüğünde köpek seninle aynı olduğuna göre kendini köpekten üstün sayman uygun değildir. Dostum, bu köpeğin sadece zahirine bakma. İçin temizse bu deriden ötesine bak, ileriyi görl Köpek süret bakımından olmasa bile sıfat bakımından güzeldir. Köpekte birçok sır vardır. Fakat zahiren bakıldığında sanki yolda yürümeye bir mani gibi görünür.” 


Ebü Said'in Bir Süfi ve 

Bir Köpekle Konuşması 

Vaktiyle süfinin biri, bir yere giderken yol başındaki bir köpeğe sopasıyla ansızın vurdu. Köpeğe şiddetlice vurduğundan köpek feryadü figan etmeye başladı. Kız- 


gınlıkla Ebü Said'in huzuruna koştu, kinle coşarak ona ayağını gösterdi ve o gafil süfiye kısas yapılmasını istedi. 


Şeyh, süfiye dedi ki: 

“Ey vefasız! Bu ağzı var, dili yok hayvana bu cefayı niçin ettin? Bak, ayağını kırmışsın.” 

Süfi, 

“Şeyhiml Kusur bende değil, köpekte. Elbiseme 


süründü. Artık o elbiseyle namaz kılamam. Laf olsun diye değil, bu yüzden benden sopa yedi” dedi. 


Köpek orada feryat edip duruyordu. 
Şeyh, köpeğe, 


“Sen gönlünü hoş tut” dedi. “Aldırmal Sen hangi cezayı vermemi diliyorsan söyle, ben onun cezasını vereyim. 
Yalnız bu cezayı kıyamete bırakma. Dilersen onu ben 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cezalandırayım. Yalnız senin kızgınlığını istemem, hoşnut olmanı dilerim.” 


Köpek, o vakit dedi ki: 


“Ey eşi bulunmaz şeyhl Onun elbisesini süfi elbisesi gördüm de bana bir zararı dokunmaz sandım. Beni böyle her yerimden yakıp yandıracağını nereden bilirdiml Resmi elbiseler giyinmiş birini görseydim yanına bile yaklaşmazdım. Fakat selamet ehlinin elbisesini görünce ona güvendim. Ona ceza vereceksen hemen şimdi ver. Onun üstünden süfi elbisesini çıkar da herkes şerrinden kurtulsun. Çünkü böyle bir ziyanı rindlerden bile görmedim ben. Ondan selamet ehlinin hırkasını çıkar. Bu ceza, kıyamete kadar yeter ona.” 


Ey kardeşiml Eğer bir köpek bile Allah katında böyle bir makama sahipse senin kendini köpekten üstün sayman haramdır. Kendini köpekten üstün görüyorsan bilmiş ol ki bu senin köpekliğindendir. Eğer böyle hakir bir halde toprağa atılırsan şüphe yok ki baş aşağı gidersin. 
Sende bu dik başlılık varken şüphe yok ki daha fazla aşağılanırsın. Bir avuç topraktan yaratılmışken nasıl böyle konuşabilirsin?... 


Toprağa gömmek için göbeğini kestiler senin. 


Burada iyice toprak olan, bilmiş ol ki orada iyice pak olacaktır. 


Süfiler, kendilerini toprak eylediler de ruhlarını da temizlediler, bedenlerini de... 


Bu yolun yüceleri, yüceliği tamamen bırakarak yüceldiler... 


AŞKA ve ŞEHVETE DAİR 81 
Ebü'l-Fazl'ın Son Sözleri 


Ebü”l-Fazl Hasan, ölüm anı yaklaştığında biri dedi ki: 

“Ey şeriatı mamur eyleyen yiğitl Can Yusuf”u kuyudan kurtulunca seni filan yere gömelim.” 

Şeyh dedi ki: 

“Sakın hal Orası ekabire aittir. Biz kim oluyoruz ki, bizim gibi yüzlerce elsiz, ayaksız kim oluyor ki mezarının öyle bir yerde olmasını istesin?” 


Bunun üzerine, 
“Ey temiz gönüllü yiğit! Öyleyse seni nereye gömelim, neresini istiyorsun?” dediler. 


Ebü'l-Fazl üzgün bir halde cevap verdi: 


“Mezarımı şu tepenin üstüne kazın. Orada bir hayli sarhoş var. Elinde hiçbir sevap olmayan bir hırsız da orada gömülü. Kötü kişilerin birçoğu orada. Oradakilerin hepsi günahkâr. Beni de onların yanına gömün. 
Başımı, onların ayağına koyun. Ben ancak onlara lâyığım, hakikatte onlardan pek farkım yok. Yerim bu günahkârların arasındadır. O kâmil kişilere karışmaya hakkım yok benim. 


Her ne kadar bu insanlar, pek karanlık olsa da Allah'ın rahmet nuruna onlar daha yakındır. Susuzluk, bir yerde son hadde vardı mı nihayet susuz, suya kavuşur. Âcizlik de nerede daha fazlaysa rahmet oraya daha fazla iner...” 
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Babasının anlattığı hikayeleri can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 


“Kadın, kocasına lâyık bir çocuk dünyaya getirsin diye alınır. Evlilikten maksat budur. Birinin hayırlı bir oğlu oldu mu ebediyen hayırla anılır. Oğul, hakikate ermiş biri olursa yarın kıyamette babasına şefaatçi olur. 
Babasının yerine geçecek hayırlı bir evlada herkes talip olur. Herkese böyle bir evlât lâzımdır. Böyle bir evlâda sahip olmak bana da yaraşır.” 


Oğlunun bu sözleri üzerine babası şöylece konuşmaya başladı: 


“Doğrusu insan bir evlâdı olsun ister. İster ama önce babanın kötü huylu olmaması gerekir. Kötülüklere müptelâ olan bir adam, bir oğula sahip olunca oğlu, önce babasının yaptığı işten utanır, fakat sonra o da namussuzun biri olur, hakikat sırrından haberi bile olmaz. İbrahim'in sırrına sahip olmak isteyen oğlunu kurban etmeyi öğrenmelidir.” 


İbrâhim b. Edhem ve Bir Derviş 


Günlerden bir gün İbrahim b. Edhem, dertli bir dervişe, 


“Hiç evlendin mi? Evlendiysen hiç çocuğun oldu mu?” diye sordu. 


Derviş, 


“Hayır! Hiç evlenmedim” dedi. 
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Bunun üzerine İbrahim b. Edhem, 
“Ne yücelik!” dedi. 
Derviş, 


“Ey yiğitlerin yiğidi! Neden böyle söyledin? Anlat bana!” deyince İbrahim b. Edhem, 


“Ey derviş! Yoksul bir adam evlendiğinde âdeta bir gemide aç ve uykusuz kalmış birine benzer. Fakat evladı olduğunda boğulup gitmiştir. Gönlün çocuğa bağlandı mı o çocuk artık sevimli bir düşman kesilir. Edep ve terbiyede sahib-kıran bile olsan çocuğun oldu mu artık sende ne edep kalır, ne terbiye... Ölü bir zahid bile olsan evladın olduğunda tam bir rind olursun...” dedi. 


Şeyh Gürgâni ile Kedi 


Doğrucu bir adam olan Şeyh Gürgani, mana itibariyle zamanının kutbuydu. Bir kedisi vardı. Her gün o kediyi birkaç kere görür, okşardı. Kedinin ayaklarında deriden yapılma bir çedik (pabuç) vardı. Tekkeden dışarıya çıktı mı ne eli kirlenirdi, ne ayağı... Kimileyin şeyhin kucağında oturur, kimileyin seccadenin üstünde uyurdu. Ve dışarıya çıkmak istedi mi miyavlardı. Hizmetçi gelir, kendi eliyle çediklerini giydirir, sonra onu dışarıya yollardı. 


Kedi dilediği zaman mutfağa girip çıkabiliyordu. 
Ondan et filan gizlemezlerdi. Pişmiş, çiğ... hiçbir şeye saldırmaz, zamanı gelince ne verirlerse onu yerdi. Tekkenin de bekçisiydi, sofranın da. Hiç kimse, onun bir şey aşırdığını görmemişti. 
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Günlerden bir gün akşam vakti mutfaktayken birdenbire tavadan bir et parçasını kapıverdi. Hizmetçi, kediyi yakalayıp iyice kulağını çekti, dövdü. Kedi, bundan sonra şeyhin yanına gelmedi. Kızgınlığından bir köşeye gidip oturdu. Derken şeyh, onun bu halini hizmetçiye sordu. Hizmetçi olup bitenleri anlattı. Vefakâr şeyh, kediyi yanına çağırıp, 


“Bunu neden yaptın?” diye sordu. 


Meğerse kedi o vakitler emzikli olup üç yavru doğurmuştu. Yavruları bulundukları yerden getirerek şeyhin önüne, toprağın üstüne bıraktı. Orada büyük bir ağaç görüp, dertli bir halde hizmetçinin öfkesinden ürkerek o ağacın üstüne çıktı. Orada gözünü açtı, ağzını yumdu. 
Şeyh, kedinin hizmetçiye dargın olduğunu anlayınca şaşırıp kaldı. Kendi kendine dedi ki: 


“Galiba kedi mazurdu. Herhalde yiyecek bir şeyi kalmamıştı, karnı pek acıkmıştı. Dolayısıyla böyle davranması terbiyesizlik değil. Zorunluluktan bu işi yapmış olmalı. Zaruret durumunda olan kişiye haram şeyler bile mubah olur. Örümcekten daha küçük bir hayvan bile zora düştüğünde yavrusu için aslanın ağzından ekmeğini kapar. Dolayısıyla kedinin yaptığı harekete şaşmamalı. Asıl yavrusuna olan sevgisine şaşmak gerek.” 


Şeyh, hizmetçiye dedi ki: 


“Bu dilsiz hayvan, sevimli bir hayvandır. Seni görünce ağaca tırmanarak, yaptığına tövbe etmekte...” 


Hizmetçi, bu söz üzerine başından sarığını çıkarıp yere koydu. Kedi için tövbe istiğfar etmeye koyuldu. 
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Fakat hizmetçinin istiğfarı kediye tesir etmiyor, kedi bir kerecik olsun dönüp ona bakmıyordu. Nihayet şeyh, kediye birkaç söz söyledi, şefaat etti, ağaçtan indirdi. 


Kedi, ağaçtan iner inmez şeyhin ayakları altında yuvarlanmaya başladı. Oradakilerden bir feryattır koptu. Her gönülden mum gibi bir ateştir yükseldi. Bir kedi yüzünden hepsi de bir renge boyanmıştı. 


Ey oğul, bilmiş ol ki, yüzlerce alemle bağlantın olsa, bu bir çocuğa bağlanmana benzemez. Evlat derdine düşmeyen, yüce bir şahsiyet olur... 


Hıristiyan Çocuğu 


Vaktiyle bir ülkede zengin bir hıristiyan tacir vardı. 
Tacirin pek iyi bir oğlu vardı. O hıristiyan çocuğu, adeta dünyanın ışığıydı. 


Derken hayatın ta kendisi olan o güzeller güzeli hastalandı, genç yaşta ölüp gitti. Babası, kederinden kendisini öldürecek bir hale geldi. Canından da oldu, aklından da... Nihayet onu yıkadı, arıttı. Müslüman olup, - oğlunu götürüp gömdü. 


“Bugün, bu çocuğun ölümü yüzünden bana hak din âşikâr oldu” dedi. “Bildim ki, Allah'ın oğlu yoktur. O, kadından da münezzehtir, akrabadan da, evlenmeden de... Eğer bir oğlu olsaydı benim çektiğim bu eleme müstahak olmazdı? Anladım ki bu işte bir hikmet var. 
İnançsız bir adamda hiçbir devlet, hiçbir keramet yok...” 
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Yakub ve Yusuf”un Hikayesi 


Yakub”la Yusuf (a.s), o iki sevgili, en sonunda birbirlerine kavuşmuşlardı. Yakub (a.s), oğluna dedi ki: 


“Ey gözümün nurul Ağlamaktan beni öldürdün. Beni külbe-i ahzana kapadın. Canıma bir âlem dolusu ateş saldın. Oysaki sen bunca zamandır rahat içinde yaşadın, sanki beni hiç görmemişsin gibi... Neden bana böyle zulmettin? Neden bir mektupçuk olsun göndermedin? Babanın bunca zamandır senden habersiz kalmasına gönlün nasıl razı oldu?” 


Bunun üzerine Yusuf (a.s), hizmetçiye, “Koşl Çabuk o mektupları getir bana” dedi. 


Hizmetçi gidip binlerce mektup getirdi. Fakat o da nel Hepsi birbirinin aynıydı. Hepsinin de başında “bismillah” yazılıydı. Kağıdın kalan kısmı kar gibi bembeyazdı. 


Yusuf (a.s), babasına dedi ki: 


“Ey benim için cennet mumu olan babal Tüm bunları sana yazdım. Ben sana ahvalimi yazarken mektubun başındaki Allah adından başka her şey baştanbaşa silinip gidiyordu. Bütün mektup kar gibi bembeyaz oluyordu. Ne yazı kalıyordu, ne de harfl O sırada Cebrail, Allah'ın selâmıyla geliyor, “Sakın ona mektup göndermel O ihtiyara mektup yollarsan yazın uçar gider, mektubun da bembeyaz süte döner” diyordu. Babacığım sana mektup gönderememekte mazurum. Ben istedim ama Allah istemiyordu. Anlayacağın bu iş benim yed-i kudretimde değildi vesselâm!” 
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Ey kardeşim! Sen de gün gelir oğul sevgisine düşersen bilmiş ol ki, gönlün bir hayli dertlere duçar olur, çok kanlar yutarsın. Doğrusu oğul, insana Yusuf (a.s) gibi güzel gelir, ama Yakub (a.s) gibi de gamlara salar. 


Fakat Yusuf (a.s) gibi bir oğula kim sahip olabilir? Bir Yusuf (a.s) için bir nice Yakub (a.s) derde giriftar olmuştur. Hiçbir baba Yakub”a (a.s) benzemez. Çünkü o, güzel Yusuf'undan (a.s) ayrılınca nice kanlar yutmuştur. 


Hayat böyledir iştel Oğul olursan babanın canı yanar, yok baba olursan oğul, gözlerini kör eder. Şimdi sana anlatacağım hikayeye kulak ver oğluml Bu konu- da bu hikayedeki ibretler sana yeterl Başkaca bir şey aramal... 


Yusuf ve Bünyamin 


Bünyamin bir gün Yusuf'un (a.s) yanına geldi. Yusuf (a.s), onu derhal altın tahtına oturttu. Ay yüzlünün yüzünde bir nikap vardı. Fakat güneşi gizlemek ne mümkünl Bünyamin, o tatlı canın hemen yanı başında olduğundan habersizdi. Onu bir Mısır azizi sanıyordu. Onun bir aziz değil, aziz bir can olduğunu nereden bilebilirdi. Azizlikte can olmayan ebedilik Mısır'ına aziz olabilir mi hiç? 


Yusuf (a.s), onu yanı başına oturtmuştu ama o, hürmetinden başını bile kaldırmıyordu. Yusuf (a.s), ona güzel sözler söyleyip, babasının ahvalini sordu. Bunun üzerine Bünyamin, Yakub”un (a.s) durumunu bildirir bir mektubu gizlice Yusuf”a (a.s) verdi. Ona Yakub”un (a.s) candan yanıp yakılışını anlattı. 
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Yusuf (a.s), mektubu alınca yerinden kalktı, oğullarının yanına gitti. Hep birlikte mektubu açıp, öperekten gözlerine sürdüler. Yüreklerine bir iştiyak coşkunluğudur düştü. Hasret göz yaşları döktüler, kan ağladılar. 
Hasretten yüzlerce hayrete daldılar. Sonunda Yusuf (a.s), yeniden makamına gelip yüzlerce izzet ve ikramla tahtına oturdu. 


Bir süre sonra sofaya sofralar serildi. Yusuf (a.s), o güzel yüzlü padişah, kardeşlerini davet etti. Yalnız her birinin bir kardeşi seçmesini, iki kardeşin beraberce bir sofraya oturmasını emretti. 


Nasıl emrettiyse öyle oturdular, oturdular ama Bünyamin”i de yaslara boğdular. Çünkü o, orada tek başına kalmıştı. Yusuf”u (a.s) hatırlayarak dertlendi ve bir hayli ağladı. 


Yusuf (a.s), o hürlerin padişahı, Bünyamin”in yanına gelerek sordu: 


“A çocuk, neden böyle sızlanırsın?” 
Bünyamin şöyle cevap verdi: 


“Aziz bir kardeşim vardı. Babamız, anamız birdi. 
Uzun zaman önce kayboldu. Kimse nerede olduğunu, ne halde bulunduğunu bilmiyor. Şimdi o da benimle olsaydı sofraya beraber otururduk, böyle bir başıma olmazdım.” 


Bu sözü söyler söylemez yine ağlamaya başladı, önündeki kaseyi tamamen göz yaşlarıyla doldurdu. 

Öyle ağlamıştı ki kimse o güne değin böyle ağlayış, bu çeşit göz yaşı görmemişti. 
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Yusuf (a.s), onu, kendisi gibi yüreği yanar görünce dedi ki: 
“Ağlama delikanlıl Beni Yusuf say. Yusuf say da 


beraber yemek yiyelim. Benden daha iyi sofra arkadaşı mı bulacaksın?” 


O sırada sofracı dedi ki: 


“Padişahım, bu kase göz yaşlarıyla doldu. Bu kanlı göz yaşını siz nasıl yiyeceksiniz? Ekmeğinizi kanla yemeyi kendinize reva görüyor musunuz?” 


Yusuf (a.s), ona, 


“Susl Susl Benim kanım da aynı dertle coşup köpürmekte. Gönlüm, sanki bu kanla can ekmeğini buldu. 
O bir yetim!... Onunla yemek yersem canım gıdalanır benim” dedi. 


Orada bulunan Yakub'un (a.s) oğulları Yusuf'a (a.s), 


“Kusura bakmayın efendimizl O güzel ve küçük bir çocuk! Padişah huzurunda nasıl davranılması gerektiğini bilmiyor. Bu yüzden korkutuyor bizi” dediler. 


Yusuf (a.s), 


“Yakub”un (a.s) oğlu huzurda nasıl muamele edileceğini bilir. Padişahla yemek yemeye layıktır o. Bir kimsenin babası Yakub olursa o ne yaparsa yapsın güzel yapar” dedi ve ekledi: “Ey Bünyaminl Söyle, neden yüzün sarardı?” 


Bünyamin cevap verdi: 
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“Yusuf (a.s), beni hicranıyla öldürdü. Onun özlemiyle yüzüm sarardı.” 


Yusuf (a.s), 


“Peki, hadi yüzün onun özlemiyle sarardı, ya misk gibi saçların neden dağınık?” dedi. 


Bünyamin, 


“Annem yok. O yüzden de saçlarım dağıldı, günlerim perişan hale geldi” dedi. 


Yusuf (a.s), 


“Peki ya baban?... O nasıl? Bir oğlu kaybolmuş diyorlar” dedi. 


Bünyamin, 


“Gözleri görmüyor. Yusuf (a.s) gidince yapayalnız kaldı. Gönlü, bir alem dolusu ateşlere yandı, külbe-i ahzana geçti oturdu. Gözlerinden öyle kanlı yaşlar döktü ki, kanlı suların girdabına düştü. Ne vakit Yusuf”u hatırlasa beni huzuruna çağırır. O an nasıl kararsızlaşır, nasıl ağlayıp inler, anlatamam. O an onun yerinde bir taş olsa hemencecik erir, kan kesilir” dedi. 


Yusuf (a.s) , Yakub”dan (a.s) haber alınca nikabı göz yaşlarıyla ıslandı. Üzülüyor, ama göz yaşını gizliyordu. 
O sırada Allah”ın askeri Cebrail geldi. 


“Sen tatlı sözlü, güçlü bir ersin. Neden bu kadar eziyet çekiyorsun? Yüzünü gösterl” diye emretti. 


Ve Yusuf”un (a.s) nikabı göz yaşlarıyla dolunca yüzünden yere düştü. Bünyamin, onu o halde görünce adeta 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tatlı canından ayrıldı. Gönlü deniz gibi coştu, köpürdü, sonunda bir nara atıp yere düştü. 


Yüz türlü çareye başvurarak zor bela kendine getirilince Yusuf ona, 


“Ey güzel ahlaklıl Ne oldu da aklın başından gitti, kendinden geçtin, coşup köpürdün?” dedi. 


Bünyamin, 


“Bilmem kil” dedi. “Seni Yusuf (a.s) sandım. Sanki bundan önce de görmüşüm seni. Azizsin ama tıpkı Yusuf'a (a.s) benziyorsun. Yusuf (a.s) isen Allah aşkına söyle, beni incitme! Ben kimsesizim. Ne kolum var, ne kanadım. Ben bilmiyorum ama sen biliyorsun, n'olur söyle, bu hal nedir?...” 


Ey kardeşim! Bu hikâyeyi masal sayanın aklı yoktur. 
Sen de can perdesi ardında bir şeyler biliyorsun. Zira bundan önce sen de böyle bir macera yaşamıştın. Onu bir anlığına olsun hatırlasan bütün âleme karşı büyük bir zafer kazanırdın. Fakat gönlün ona karşı ilgisizse şüphe yok ki bu hali bir masal sayarsın. 


Gönlünde âşinalık olmayanın işinde aydınlık olmaz. 
Ancak âşinalığın kokusunu alan kişi, Allah'a yakınlaşır; Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanır. 


Hak'la Hak olan ebedileşir. Tıpkı güneş gibi, o gölgeden hiç uzaklaşmaz artık... 
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Günahkar Genç ve Azap Melekleri 


Vaktiyle şöyle bir hikâye okumuştum: 


Mahşerde bir genç, Allah Teâlâ'dan aman dilemiş. 
Günahı pek çokmuş. Melekler, onu cehenneme atmak için koşmuşlar. Fakat yüce ihsan sahibi Hâkim-i Teâlâ, ona yaran olmuş. Melekler tam onu yakaladıkları sırada, 


“Neden bu genci cehenneme sürüklüyorsunuz?” 
diye bir hitap gelmiş. 


Onlar şöylece cevap vermişler: 
“Onu cehenneme atmak için sürüklüyoruz.” 
Bunun üzerine yine Allah Teâlâ'dan bir hitap gelmiş: 


“Şaşılacak şey doğrusu! Biz, onunlayız ama siz bunu duyamazsınız. Biz ikimiz beraberiz ve beraber olmaya devam edeceğiz.” i 


Melekler bu sözü hakikaten de duymamışlar. Böyle bir lutfu görmemişler. Fakat bu sözün heybetinden hepsi susmuş, titremiş ve kendilerinden geçmişler. 


Allah Teâlâ, gence yeniden, 


“Ey pejmürde! Neden bu hale düştün de sürünüp durmaktasın? Kendine gel! Kaç onlardan!” diye hitap etmiş. 


Genç demiş ki: 


“Yâ rabbi! Böyle bir yerde ne yapabilirim? Bu ovanın ne başı var, ne sonu. Böyle bir kıyametten nasıl kurtulurum? Buradan bir kaçış yolu yok ki!” 
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Allah Teâlâ, 


“Ey sarhoşluk batağına düşen kimsel” diye hitap etmiş. “Gel, bize kaçl Bize kaçarsan onlardan kurtuldun demektir.” 


Genç, 


“Bende bu kudret yok. Elimde çaresizlikten başka bir şey kalmadı. Senin lutfun imdadıma yetişmedikçe, senin sır perdelerin beni gizlemedikçe buradan kurtulamam” demiş. 


Bunun üzerine Allah Teâlâ onu keremiyle örtmüş. 
Kıyametteki mahlükattan gizlemiş. Devletiyle onu sırlar makamına ulaştırmış, vuslat yurduna eriştirmiş. Melekler, kendilerine geldiklerinde orada o genci bir hayli aramışlar ama bulamamışlar. 


Allah Teâlâ'ya, 


“O günahkâr ne oldu, nereye gitti? Yoksa bekâ âleminde fenâya mı erişti? Cenneti de aradık, cehennemi de... Fakat bir türlü onu göremedik. Elimizden kaçırdık gitti. Yâ rabbi, onun nereye gittiğini sen bilirsin! Eğer bunu bize söylemezsen mahvoluruz” diye seslenmişler. 


Allah Teâlâ, 


“Bu bizim hikmetlerimizdendir. O, bizim himayemiz- de artık. Bizim huzurumuzda yer edindi kendine. Artık sizin onunla işiniz yok. Bu işi bir o, bir biz biliriz. Siz aradan çekilin artık!” diye hitap etmiş. 


Ey kardeşim! Allah bir kişiye inayet eder, yâr olursa artık araya hiç ağyar girebilir mi? Allah insana önce 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doğru yolu buldurmak için inayet eder. Peygamberi bir güneş kılaraktan ölemi aydınlatır. Allah inayetiyle seni has kullarından eyledi mi tüm kusurlarından kurtulursun. Sana cemâlini gösterir. Böylelikle de işin, gücün yalnızca onu seyretmek olur. 


Alim, Cennet ve Rü”yet 


Rivayet olunur ki: 


Kıyamet günü, o yanıp yakılma günü meydana ilimle bezenmiş bir genç gelmiş. Çevresinde binlerce eli sopalı asker varmış. O anda her yandan yol açılmaya başlamış. Zira bütün alem, ona yol açar. 


Derken cennet bekçisine Allah”tan, 


“O kulumu falanca köşkte ağırlayınl” diye emir gelmiş. 

Bunun üzerine genci, o köşke götürmüşler. Orada bütün hüriler, onun aşkıyla feryada geliyormuş. O güzelim köşkün her yanında binlerce pencere varmış. 
O genç, bu pencerelerin hangisinden bakarsa baksın Allah”ı temaşa ediyormuş. Köşkten, her an binlerce kapı açılıyor, her kapıdan bir ölem görünüyormuş. Fakat o, bu âlemlerdeki kadın ve erkeklere bakmaz hepsinden yalnızca Allah'ı seyredermiş... 


Ey kardeşim, bilmiş ol ki, her iki âlemde yalnızca vuslat dilenmelidir. Vuslattan gayri her şey kuru sevdadan ibarettir. Fakat herkese o makam nasip olmaz. Çoğu insan o makamın kokusunu bile alamaz. Zira her çevgân, 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oradaki topu çelemez. Bunun için Allah”tan korkan ve onun aşkıyla yanan bir gönül gerek. 


Eğer sen, sendeysen Allah”tan daima korkar ve hep onu sorup soruşturursun. Yüreğin hep bu düşünceyle dolu olur. Gönül şehrin, hep O”nunla meşguldür. Ve an gelir, o kokuyu can burnuyla alırsın. İşte o an gerçek bir hayata erersin. Canın, sevgilinin huzuruna varır. Fakat yaşantın, böyle değilse her an yüzlerce hicap yaşarsın... 


Mecnün”un Yaşı 


Vaktiyle bir derviş, Mecnün'dan, 

“Oğul, kaç yaşındasın?” diye sual eyledi. 

O perişan Mecnün, 

“Tam bin kırk yaşımdayım” diye cevap verdi. 

Derviş dedi ki: 

“A gafill Ne söylüyorsun sen? Yoksa tararnan delir- din mi?” 

Mecnün dedi ki: 

“Hayli zaman önce Leylâ bir anlığına bana yüzünü göstermişti. İşte o an kırk yıllık ömür ziyan oldu gitti. O anda bin yıl yaşadım ben. Fakat böylesi vakitlerde bir anlık bir zaman, bir yıldır. Hatta Leylâ'yı gördüğüm o an, uçsuz bir zamandır bence. Binlerce yıl, o makamda bir 


andır. Ne söylüyorum ben, bu da laf mı? Binlerce yıl, o makamda bir andan daha azdır.” 
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Ey dostl Sonsuz varlık bulununca iki ölem de yok olur gider. Bir bak helel Bir bir her zerresi secdededir o varlığın. Yalnızca azalıp çoğalmayan varlık, gerçek varlıktır. Onda her şey yok olur, yokluğu bulur. O, ne yüce varlıktır ki, bütün varlıklar onda büyük bir zevkle yok olur gider. İnsan, o makamda yok oldu mu bütün zararları kar kesilir. Bütün mahlükat ona ulaşmaya çalışsa bile bir tanesi bile eteğine yapışamaz. Bir an olsun onun çevresine erişemez, izinin tozunu bulamaz. Çünkü artık ne o vardır, ne öteki... 


Sıtmalı Deli 


Vaktiyle biri, sıtmaya tutulmuş olan bir deliye, “Sen sıtmaya mı tutuldun?” diye sordu. 
Deli şaşırarak, 


“Yaa!” dedi. “Evet tutuldum ama eğer ben bir gün ölüverirsem kimin sıtmaya tutulacağını Allah bilir...” 


IV 


Babasının anlattığı hikâyeleri can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 


“Gönlüm peri padişahının kızına vurgun, hasretiyle şaşkın bir halde. Mademki o kız pek yüce, pek dilbermiş. Öyleyse bana söyle, nasıl bir kız bu? Bu nasıl bir kız ki onu görmediğim halde hicranıyla muma döndüm. 
Canım dudağımda, içim iştiyakla dolu.” 
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Bunun üzerine babası, ona şöyle bir hikaye anlatmaya başladı. Öyle konuştu ki, sanki sır perdesinin ardından bir gelin cilvelendi. 


Hintli Sertapek 


Vaktiyle Hindistan”da adamın birinin bir çocuğu vardı. Yaşı küçüktü ama aklı büyüktü. Haylice bilgi tahsil etmişti. Bu yüzden de herkesten üstündü. Her ilimden hoşlanırdı ama bilhassa ilm-i nücumu (yıldız ilmini) severdi. 


O ülkede herkes Çin padişahından bahsediyor, kızı- nın güzelliğini konuşuyordu. Bu haberleri duyan çocuk, birdenbire o güzelin fitnesine tutuldu. Zaten periye pek çabuk aşık olunur. 


Uzak bir şehirde bir hakim vardı. Özellikle tıp ilminde meşhurdu. Fakat kimseyi yanına kabul etmez, hiç kimseyle düşüp kalkmazdı. İlmini hiç kimse elde etmesin diye yapayalnız oturur, öylece vakit geçirirdi. 


Çocuk bir gün babasına dedi ki: 


“Beni, o gönüller aydınlatan ihtiyarın huzuruna götür. 
Onun yanına peri padişahıyla kızı geliyormuş diyorlar. 
Gönlüm, onu görmek istiyor. Belki orada sevgilimin yüzünü görürüm de her bilgiyi elde eder, her ilimden haberdar olurum. Dünya halkı gibi murdar bir halde ölmem!” 


Babası dedi ki: 


“O hakimin ne karısı var, ne de oğlu... Birçok insan onu görmek istiyor ama o, kimseye kapısını açmıyor. 
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Senin gibi birçokları onunla görüşmeyi arzulamakta. 
Fakat o, birini yanına alırsa kendi bilgisine, hikmetine sahip olur diye korkuyor.” 


Çocuk, 


“Ben o eve bir kapılansam bunun bir hilesini bulurum ama...” dedi. 


Hasılı çocuk, babasıyla beraber yola düştü. Yolda, babasına düşündüğü hileyi söyledi. 


“Sen” dedi. “O Hintli hakime git. Huzuruna çık. Gönlündeki kini bırak, merhametli ol, yumuşak davranl Ona: “Bir çocuğum var, hem sağır hem dilsiz. Halim, vaktim de yerinde değil. Yok yoksul bir adamım... Ahirette sevap kazanırsın. Benden bu çocuğu all Böyle ağır bir yükten kurtar benil Senin huzurunda hizmet etsin, hizmetinle vakit geçirsin. Ne emredersen yapar. Kâh ateşini yakar, kâh suyunu getirir, döşeğini hürmetle serer. Dışarı çıkarsan kapını kapar, evini korur. Yüzlerce hizmetine bakar durur. Pek akıllı, pek fikirlidir. Yalnız dilsizdir. Ne olursun, beni ümitsiz bir halde geri çevirme! 
Böyle bir çocuk, başkaca bir iş yapmaya kalksa bile başaramaz. Varlığıyla yokluğu zaten müsavi... del” 


Bunun üzerine babası, hakimin yanına geldi. Bir hayli konuştu. Nihayet hakim, çocuğu kabul etti. Fakat onun sahiden sağır ve dilsiz olup olmadığını sınamak istedi ve ona bayıltıcı bir ilâç verdi. Çocuk, ilâcı içince kendisinden geçti, yerlere serildi. 


Ve üstat, bir hastayı tedavi etmek üzere dışarı çıktı. 
Çıkar çıkmaz çocuk hemen yerinden sıçradı. Bunun bir 


AŞKA ve ŞEHVETE DAİR 99 


sınama olduğunu anlayıp kendisini uyku sarhoşu gösterdi. Evin çevresinde yel gibi dönüp dolaşmaya başladı. 


Hakim, işine gitmişti. Çocuk da ilaç tesir etmesin diye koşmakta, dönüp dolaşmaktaydı. Üstat gelip kapıyı açınca çocuk, tekrar yattığı yere serilip kendisini uyur gösterdi. Uyku sırasında horluyordu. Fakat ne sarhoştu, ne uykulu, ne de baygın. 


Üstat gelip yerine oturunca çocuğun ayağına kuvvetli bir sopa indirdi. Çocuk yerinden sıçrayıp tekrar yıkıldı. İnledi, dilsizler gibi feryat etti. Bu tür sesler çıkararak dilsizliğini anlatmaya çalıştı. 


O esnada üstat, 
“Çocuk ne oldu sana, ne söyleniyorsun?” diye sordu. 


Fakat çocuk tınmadı bile. Hâsılı zekâsı sayesinde işini doğrulttu. Üstat, onun hem sağır hem de dilsiz olduğuna iyice inandı. 


Hâsılı çocuk bu hileyle, tam on yıl üstadın yanında kaldı. Üstat evden çıktı mı onun kitabını alır, baştan başa ezberlerdi. Üstat, evdeyken birçok ilimden bahsederdi. O da kulak kesilir, dinler, beller, o sözleri ezber eder, evde yalnız kalınca ezberlediklerini yazardı. 


Zamanla her ilimde öyle üstat oldu ki artık hocasına ihtiyacı kalmadı. 


Evde kilitli bir sandık vardı. Üstadı, onu perde altında saklardı. Ne kilidini açardı, ne de sandığı kimseye gösterirdi. 


Çocuk, kendi kendine, 
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“Aradığım şey mutlaka bu sandığın içindel” dedi. 


Fakat onu açmaya kudreti yoktu, “biraz daha sabır gerek” diyordu. 


O sıralarda, padişahın şehzadesi hastalanmıştı. 
Saraydan o meşhur hakime bir adam geldi. 


“Şehzadenin başında bir musibet var, bu yüzden elden ayaktan düştü zavallı. Fakat canlıymış gibi arada bir oynamada. Kimse ne olduğunu bilemiyor. Bilseniz bilseniz siz yüce üstadımız bilirsiniz. Siz de derdine derman olamazsanız şehzademiz inleye inleye ölüp gidecek” dedi. 


Çocuk, bu hastalığı bilmiyordu. Üstadı yola düşünce o da bir çarşafa bürünüp ardına düştü. Bu süretle saraya girmeye muvaffak oldu. 


Üstat, padişahın huzuruna varınca çocuk da yüksecik bir yerde durup dikkat kesildi. Şehzadenin başında bir ur, urun içinde de canlı bir hayvan vardı. Üstat, urun üstündeki tüyleri yoldu. Orada yengece benzer bir hayvan hareket edip durmaktaydı. Deriyi de yardı. Hayvan, ayağını içeriye daldırdı. Hakim, hemen bir alet getirdi ve o hayvanı derinin içinden bu demir aletle çıkarmak için uğraşmaya başladı. Fakat demiri içeriye soktukça hayvan da pençesini daha içeriye sokuyordu. Şehzade, onun pençesinin acısıyla feryat edip duruyordu. 


Çocuk, bütün bunları o yüksecik yerden görmekteydi. Nihayet sabredemedi: 
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“Ey ölemin üstadıl” diye bağırdı. “O demirle hayvanı büsbütün oraya yapıştırıyorsun. Orayı dağlarsan, hayvan pençelerini çeker.” 


Üstat, çocuğun kendisini aldattığını anlar anlamaz derdinden can verdi, öbür âleme gitti. 


Adam ölünce çocuğu çağırdılar, onun yerine geçirdiler, hürmette bulundular. Çocuk, dağlama süretiyle o canavarı oradan çıkardı, yaraya da bir merhem koydu. 
Şehzade, derdinden kurtulunca ona Hintçe “Sertapek” adını verdiler. Birçok altın, elbise ihsan ettiler, onu üstadın makamına geçirdiler. 


Çocuk eve gelip sandığı açtı. Orada sevgilisinin resmini buldu. Nücum ilmine ait kitabı okudu ve o ülkenin üstadı kesildi. 


Sonunda o gönüller aydınlatan sevgilinin arzusuyla bir an bile sabrı kararı kalmadı. Yere bir daire çizip ortasına oturdu. Okumaya koyuldu. Tam kırk gün bir şeyler okudu. Nihayet kırk gün sonra gönüller parlatan peri kızı göründü. Öyle bir güzeldi ki medh ü senâ etmeye imkân yok. Övmeye koyulan dilsiz kalır. Ne söylemeli, tavsifi mümkün değil!... 


Sertapek, onu baştan ayağa kadar süzünce, kızın güzelliği, gönlüne nakşoldu. Canı gönülden onun aşkına tutuldu. Ve bu hale kendisi de şaşırıp kaldı: 

“Ey ay yüzlü!” dedi. “Nasıl oldu da gönlüme girdin?” 

O gönüller aydınlatan ay cevap verdi: 

“Ben daha ilk günden beri seninleyim. Ben senin nef- 


sinim. Aslında sen kendini arıyorsun. Fakat neden aklın bunu görmüyor, neden kör bıraktın onu? Oysaki onu bir 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görsen her şey sen olursun. Dışarıda da arkadaş sen olursun, içeride de...” 


Çocuk dedi ki: 


“Biz biliriz ki, nefis yılandır, köpektir. O uğursuz bir hınzırdır. Halbuki sen, yeryüzünün de en güzelisin, gökyüzünün de. Bu güzellikle nefse hiç benzemiyorsun.” 


Peri dedi ki: 


“Eğer nefs-i emmâre derecesinde olursam hınzırdan da, köpekten de yüz kere beter olurum. Fakat nefs-i mutmainne oldum mu artık kimse bana böyle bir nazarla bakmamalıdır. Bu dereceye erişince bana Allah'tan “Geri dön, gel banal” nidası gelir. “ 


Ey kardeşiml Ben senin nefsinim. Şeytanın peşine düştüm mü, iman ehli bana nefs-i emmare der. Meğer ki şeytanım müslüman olal... Bu alemde birinin şeytanı müslüman oldu mu işleri düzene girer. 


Birçok zahmet çektikten sonra o talebenin ruhu, nefsine üstün oldu. Unutma ki sevgiliden can sırrını dileyen, bu yolda çok zahmet çeker. 


Ey oğull Şimdi sen bir şeyler arıyorsun yal... Aradıklarının hepsi sende. Halbuki sen tembellik edip dur- 


maktasın. Allah yolunda azimle yürürsen her şey sen olursun; O'nunla aynı eve girer, aynı yerde oturursun. 


Sen şimdi kendinde değilsin ve kendini arıyorsun. 


Sevgili sensin. Kendine gel! Gönül ovasını terkeyleme, yurtta kal! 

Sevgili, gönüldedir. Bu yüzden yurt sevgisi, imandandır... 
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Firari Padişah 


Vaktiyle bir ordu bir şehre girmişti. O şehrin padişahı kaçıp bir tarafa gizlendi ve bir süre sonra başka bir şehre gidip kıyafet değiştirdi. Artık onu ne yakınları tanıyabiliyordu, ne de halk. 


Derken bir tanıdığı onu evine davet etti. 
Dedi ki: 
“Neden böyle yoksul bir haldesin? Ben sizin padişa- 


hınızım desenel Neden böyle perişan bir halde oturup duruyorsun?” 


Padişah dedi ki: 


“Sakın bu sözü bir daha söyleyeyim demel Onlara kim olduğumu bir söylesem beni paramparça ederler.” 


Ey kardeşiml Padişahı görecek gözü olmayanın, padişaha kavuşması mümkün değildir. Ve kör olan padişaha yakın olmayı dilerse kendi kanına girmiş olur... 


İhtiyar Oduncu ile Sultan Mahmud 


Bir gün Sultan Mahmud, maiyetinde elli atlıyla birlikte avdan dönüyordu. Yolda çadır kurdular. Bir avı da ateşe vurdular. Padişah, gezinirken yolda halsiz bir ihtiyar gördü. Odun yüklenmişti. Fakat yükü, padişaha pek ağır geldi. Ona acıyıp yanına gitti ve dedi ki: 


“Bu odun kaça?” 


İhtiyar, oduna müşteri olanın Sultan Mahmud olduğunu bilmiyordu. 
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Dedi ki: 
“Beyim, iki arpaya satıyorum. İki arpa ver, all” 


Padişah, içinde yüz altın dinar bulunan bir keseden bir altın dinar çıkardı. Kesenin içindeki tek dinar, iki arpadan ağırdı. Padişah keseyi açıp ihtiyarın önüne oturdu ve dedi ki: 


“İhtiyar! Bu altın iki arpa eder. Razı olursan kabul et!” 
İhtiyar, 


“Bu iki arpadan fazla gelir. Terazi de yok ki tartalım. 
Nasıl olacak bu iş?” dedi. 


Padişah, ihtiyarın eline bir altın daha koyup, “Bak bakalım” dedi. “Bu, iki arpa eder mi?” 
İhtiyar, 


“Tartmadan bile belli. Bu, daha ağır!” diye cevap verdi. 


Padişah, bir altın daha verip, 
“Ya bu nasıl?” dedi. 

İhtiyar, 

“Bu da fazla!” dedi. 


Bu süretle altınları ona teker teker veriyor, ama onların iki arpadan ağır olduğunu biliyordu. Hâsılı bütün keseyi boşalttı. Keseyi de ihtiyara uzattı ve dedi ki: 


“Altınlarını keseye koy. Bu kese, onlara ait. Şehre götür, orada terazi vardır. Ölç biç ve içinden iki arpanı 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al. Geri kalanını da hemencecik padişahın kapıcısına götür, teslim etl” 


İhtiyar, padişahtan altınları aldı. Padişah da ondan önce at sürüp yola düştü. Ertesi gün padişah tahtına oturunca o bahtı dönmüş ihtiyar, kapıya çıkageldi. 
Padişahı görünce gönlü, heybetinden tir tir titremeye başladı. Dün ayna gibi karşı karşıya konuştuğu adamın padişah olduğunu iyice anladı. 


Padişah, ihtiyarı görünce, 


“Yol verin, saf önüne oturması için bir kürsü koyun!” 
dedi. 


İhtiyar oturunca padişah, 
“A ihtiyar, ne yaptın? Bir bir söyle bakayım!” dedi. 
İhtiyar, 


“Ey gönüller aydınlatan padişahım!” dedi. “Dün gece sabaha kadar aç yattım.” 


Padişah, 
“Neden?” dedi. 
İhtiyar, 


“Düşündüm de benimle hiçbir alışverişte bulunmadınız kil Siz beni zengin sandınız ve dün gece bu yüzden aç kaldım” dedi. 


Padişah dedi ki: 
“Hadi, o altınları al götür! Hepsi de senin.” 


İhtiyar, 
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“Padişahıml Mademki altınların hepsini bana verecektiniz, neden dün vermediniz de avucuma teker teker koydunuz?” dedi. 


Padişah, 


“Bana “beyim” dedin. Padişah olduğumu bilmedin, a ihtiyarl Gönlüm istedi ki benim dünya padişahı olduğumu anlayasın. Benim padişahlığımı anladın ya, artık muhtaçlığın sona erdi. Sen de artık bir nevi padişah sayılırsın” dedi. 


Ey dostl Bu yolda sen de ihtiyar bir oduncusun, Allah”ın nuru ise o padişah... Allah”ın ihsanıyla aldığın her nefes işte o altınlardır. Adeta O”ndan birer birer altın almaktasın. Yarın ebedi hayata nail olunca tahtın önünde o keseciği bulacaksın. Bu ömür gelir geçer, binlerce yüz yıl yaşasan da bu bir nefeslik bile sayılmaz. Ham bir insan değilsen bunu böylece bill Bu bir solukluk ömür, bir kıl değerinde bile olamaz. Eğer bu bir anlık hayatta zahmet çekersen, ebedi hayatın zevkine erersin. Fakat zaman namlı bukağı, ayağını bağlarsa olduğun yerde ölür gidersin!... 


ikinci bölüm 
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Birinci oğulun konuşmaları bitince ikinci oğul, babasına arzusunu anlatmaya başladı ve dedi ki: 


“Ben, büyücülükte inciler deleceğim. Gönlüm büyücülüğü öğrenmek istiyor. Eğer bu sanatı öğrenirsem her yeri gezer, neşeyle ömür sürerim. Kah barışta vakit geçiririm, kâh savaşta. Doğudan batıya kadar bütün dünyayı gezip dolaşırım. Kimileyin kendimi kuş kılığına sokar, kimileyin insan gibi başım dik gezerim. An gelir, kaplanlar gibi dağların yolunu tutar, oralarda ömür sürerim. An gelir, timsahlar gibi bulanık sulara atılır, oralarda yaşarım. Böylelikle bütün güzelleri görür, her biriyle perde altında otururum. Neyi dilersem ona yol bulur, onu elde ederim. Balıktan göğe kadar her şeye hükmederim. Ne olur bu konuyu güzelce bir düşün! 
Bundan daha hoş bir makam kimde olabilir, söylel...” 
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Bunun üzerine babası dedi ki: 


“Şeytan, sana süt emzirmiş de bu yüzden gönlün, büyücülüğü istemekte. Eğer bu, şeytandan olmasaydı gönlünde böyle bir dilek meydana gelmezdi. Şu şeytana uymazsan kurtulursun. Yoksa şeytana tapıyorsun demektir. Allah”tan haberin olmadığı için şeytanın işini istiyor, başka bir şey dilemiyorsun. Allah yolunda bir yoksula bir parçacık ekmek bile vermezsin de heva ve hevesin için yüzlerce emek sarfeder, didinir durursun. Riya yolunda cömert olur, Allah yolunda cehennemlik kesilirsin...” 


Ve şöyle bir hikaye anlatmaya başladı: 


Şibli ile Ekmekçi 


Vaktiyle bir ekmekçi vardı. Şibl”nin macerasını duymuştu. Ününü çok işitmiş, fakat körpe yüzünü hiç görememişti. Ona iştiyaklar çekerek bir hayli ömür sürmüş, hiç görmediği halde onu Allah için seviyordu. 


Şibli, bir gün bir seher vakti, uzak bir yoldan şehre geldi. O ekmekçinin dükkanının yanından geçerken bir parçacık ekmek aldı. Ekmekçi, koşup Şibli'nin elinden ekmeği kaparak, 


“A yoksul! Ben sana bedava ekmek vermem” dedi. 

Ekmeği vermedi. Şibli de oradan geçip gitti. Ekmekçiye biri, 

“Yahu! O adam Şibl”ydi. Hani sen onu Allah için 


seviyordun. Neden bir parçacık ekmeği ondan esirge- din?” dedi. 
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Ekmekçi, çok üzüldü. O acıyla elini dişleyerek çöle kadar koştu. Şibli”ye yetişip yüzlerce özür dileyerek ayaklarına kapandı. Her an bir elini bırakıyor, öbürüne sarılıyordu. 


Birçok özür eşliğinde onu ağırladı; gönlünü almak, hareketini affettirmek için ne lâzımsa yaptı. 


Şibli, onu yola gelmiş görünce, 


“Yaptığın şeyin tamamen affedilmesini istiyorsan şimdi git! Yarın bizi ve bizimle beraber bir topluluğu davet et!” dedi. 


Bunun üzerine ekmekçi gidip hemencecik yüce bir köşkü davet için hazırladı. Ziyafet için tam yüz altın sarfetti. Her hususta o derece tekellüfte bulundu ki kimsecikler, onun yaptığını yapamazdı. Herkese, 


“Şibli bize gelecek, siz de buyurun!” diye haber gönderdi. Bir hayli adam çağırdı. Hepsi sofra başına oturdu. Şibli de gelmişti. 


Davetliler arasında coşkulu bir aziz vardı. Şibli'ye sordu: 


“Ben ne güzel tanırım, ne çirkin... Sen bana cennetlik kim, cehennemlik kim, onu söyle!” dedi. 


Şibli, o azize dedi ki: 


“Eğer cehennemlik birini görmek istersen şu bize ziyafet çeken adama bak! Şöhretimize kapılarak ziyafet verdi de Allah için bir parçacık ekmek bile vermedi. 
Ama bize tam yüz dinar sarfetti. Bak! Şibli için yüzlerce özür getirmekte, zahmetler çekmekte, fakat Allah için bir 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dilim ekmek bile vermemekte. Eğer kabalık etmese de bir lokma ekmek verseydi cehennemlik olmaz, cennetlik olurdu. Şimdilik cehennemlik görmek istiyorsan işte ona bakl Bütün suyunu, ekmeğini karart gitsinl” 


Ey dost! Sen de cehennemlik olmak istiyorsan böyle hareket etl Halk zevahire bakıp sana cömert adam desinl... Eğer ihlaslı bir kişiysen çalış da bu riyadan kurtull 


Bir köpekten kaçınabilen fakat günahtan kaçınamayan kimse köfirin ta kendisidir... 


Namaz Kılan Adam ile Köpek 


Vaktiyle mescidin birinde bir adam konuklamıştı. Din yolunda birazcık derdi kendisine azık edinmişti. O âşık adam, o gece sabaha kadar namazdan başka bir şeyle meşgul olmamak üzere mescide gitmişti. 


Fakat gece olup etraf kararınca bir ses duyuldu. 
Namaz kılan adam, kemal sahibi birinin mescide geldiğini sandı. 


Gönlünden, 


“Böyle bir yere bir adam, ancak Allah'a ibadet etmek üzere gelir. İyi oldu!” dedi. “Böylece kâmil bir adam namazımı görüp, ibadetimi duyacak!...” 


Bütün gece sabaha kadar ibadette bulundu. Bir an bile ibadeti bırakmadı. Bir hayli dua etti, ağlayıp inledi. 
Kâh tövbe etti, kâh istiğfar... Müstehap ve sünnetleri yerine getirdi. Kendisini adamakıllı iyi gösterdi. 
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Tan yeri ışıyıp etraf ağarınca mescid de aydınlandı. 
Adam bir de baktı ki mescidin bir bucağında bir köpek yatmış uyuyor. Bu dertle canı yandı, kanı kurudu. Yağmur gibi göz yaşları kirpiklerinden damlamaya başladı... 
Gönlü utanç ateşiyle öyle bir yandı ki, içinden çıkan ahlarla dili de yandı, damağı da... 


Ve kendi kendine dedi ki: 


“A edepsiz herifl Allah seni bu gece şu köpekle terbiye etti. Bütün gece şu köpek için ibadette bulundun. 
Ne olurdu, bir gecelik de Allah için uyanık kalsaydın. 
Senin bir gece bile Allah için riyasızca ibadet ettiğini görmedim gitti...” 


Ey riyakar insanl Nice köpekler var ki senden daha iyi. Bir bak kendinel Köpek nerde, sen nerdesin? Utanmazlığın yüzünden riyalara garkoldun. Allah”tan utanmaz mısın sen? Yüzündeki perde düştü mü Allah”a ne diyeceksin? 


Kendi kadrini, mevki ve dereceni gördün yal Bu şekilde muvaffak olmaktan artık ümidini kesl 


Bu alemde, bu halinle senin elinden bir iş gelmez. 
Gelse bile ancak köpeklere lâyık bir iş olur bu. 


Bilmem ki, neden şeytana eş olursun? Niçin nakşa kapılıp sersemleşirsin? 


Şeytanın şu zulüm yuvasından kaç artık. Şu şaşkınlıklarla dolu zindandan geç. Şu deccâl sesli adamlardan ne istersin? Şu kendilerini mehdi gösterenlerden ne umarsın? 
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Sana düşmanlık, dostlardan gelmekte. Senin yolundaki diken, bostandan sayılmakta. 


Nice mehdi yüzlü deccâl vardır ki deccâl gibi zanla sarhoş olmuştur. Ne zamana kadar büyücü bir deccâlin peşine düşeceksin? Öğüt tutacağın zaman gelmedi mi? 


O sırları bilenden nakledildiğine göre; âhir zamanda, noksanı yüzünden deccâlin ardına düşüp yedi adım atan kişi, artık ondan vazgeçip geri dönemez; ona uyar, ebedi olarak onun adamlarından olur gider. Din yolunda değil de deccâlin ardında yedi adım atanın hali budur. 
Hal böyleyken, yetmiş yıl hile ile şeytanın ardına düşüp gidene şaşılır doğrusu! Onun şeytan gibi bir deccali olunca bilmem artık hali nice olur? 


Sana deccâl gibi hilekâr bir şeytanın yanı sıra bir dünya, bir de düzenbaz nefis musallat olmuş. Bir insan, bunca serkeş deccâlle birlikteyken nasıl olur da rahatça bir nefes alabilir? 


Nice mehdi gönüllü kişi, bu dünya deccâline giriftar olmuşlardır. Bu deccâl, nice kanlar dökmüştür bu zamana kadar; hem de on günceğiz değil, on binlerce yıl... 


İsâ ile Dünya 


Yüce Mesih, dünyadan geçmişti ama dünyayı yeniden görmeyi çok istiyordu. Bir gün bu arzusuna erişti ve yolda bir kocakarı gördü. Saçı ağarmış, beli bükülmüş, bütün dişleri dökülmüştü. Gözleri göktü, yüzü kara. 
Dört yanından irinler damlamaktaydı. Sırtına yüz renkli bir elbise giyinmişti. Tırnaklarının arasında kin dolu bir 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gönül vardı. Bir elini yüzlerce boyayla boyamış, öbür elini kanlara bulamıştı. Her kılı âdeta bir kartal tırnağıydı. 
Yüzüne de bir nikap salmıştı. 


İsâ, onu görünce, 

“A kocakarı! A hilebaz çirkin! Kimsin sen?” dedi. 

Kocakarı dedi ki: 

“Sen çok doğru bir yiğitsin. Bu yüzden göründüm sana. Hani o görmek istediğin bir şey vardı ya, o benim işte!” 

Mesih, 

“Yoksa sen alçak dünya mısın?” dedi. 


Kocakarı, 


“Evet! Dünyayım ben. Şimdi sen söyle bakalım, nasılsın, ne âlemdesin?” dedi. 


Mesih dedi ki: 

“Neden böyle yüzünde nikap var, neden elbisen boyalı?” 

Kocakarı dünya dedi ki: 


“Kimse beni apaçık görmesin diye nikap vurdum yüzüme. Yüzümün çirkinliğini görürlerse hiç kimse bir an bile huzurumda oturmaz. Elbisemi boyayarak âlemin yolunu azdırdım. Elbisemi böyle rengârenk görünce hepsi de beni almak istiyor.” 


Mesih, 
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“Ey aşağılık zindan, neden bir elini kana buladın?” 
dedi. 
Kocakarı dünya, 


“Ey yüceler yücesil Zamanede nice koca öldürdüm. 
Onların kanı bul” diye cevap verdi. 


Mesih, 

“Ey sarhoş kocakarıl Neden eline kına yaktın?” dedi. 
Kocakarı dünya dedi ki: 

“Kocamı aldattığım için kınalanmam gerek.” 

Mesih, 


“Bütün ölemi nasıl öldürdün? Bir an olsun onlara acımadın mı?” dedi. 


Kocakarı dünya dedi ki: 


“Ben acımayı ne bileyim? Yalnız herkesin kanını dökmeyi bilirim ben.” 
Mesih, 


“Ey pejmürde dünya, onlara birazcık olsun acımayacak mısın?” dedi. 


Kocakarı dünya şöyle cevap verdi: 


“Ben acımayı duydum ama hiç kimseye acımadım. 
Ben, bir kocakarı olarak alemin her yerini dolaşırım. 
Bütün bir alem tuzağıma düşer. Herkesin boğazını sıkarım. Müridimin şeyhiyim benl” 


İsa, bu söylenenlere şaşarak dedi ki: 


“Ben böyle bir şeyi istemekten vazgeçtim. Şu gerçeklerden haberi olmayan ahmaklara bak ki, birbirlerinden 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dünyayı almak istiyorlar. Onlar belâlardan ibret almazlar, teslim ve rızayı kendilerine sermaye yapmazlar.” 


Yazıklar olsun ki, insanlar bu mânayı görmedi gitti. Din, ellerinden çıktı, dünyaya da sahip olamadılar. 
O masum Mesih, dünya hakkında şöylece birkaç söz söyledi. 


“Bu uğursuz dünyadan yüz çevirin!” dedi. 


Bu gaddar dünya bir leşe benzer. Sen de köpek olduğundan leşle uğraşıp duruyorsun. Eğer köpeğe ve leşe bağlanıyorsan ikisinden de yüzlerce defa daha betersin, bunu böylece bil. Köpek, leşe doymaz ama sen de ondan daha ziyade doyumsuzsun, bir kerecik olsun doymuyorsun. Şayet bu köpeği bağlarsan bu belâlardan derhal kurtulursun. Yoksa gece gündüz onun yüzünden derttesin, musibettesin... 


Papazla Şeyh 


Vaktiyle bir papaz, oldukça güzel bir kilise yaptırmış ama kapısını kapatmış, yalnız bir pencere açtırmış. 
Orada bir zaman işiyle gücüyle meşgul olmuş, bir hayli inziva hayatı yaşamış. 


Derken Ebü'l-Kasım-ı Hemedani, bir yerden gelirken bu kiliseyi görmüş, etrafında dolaşmaya başlamış. 
Bir hayli bağırmış ama papaz, onu duyup da bir türlü yanına gelmemiş. Uzun süre bağırıp çağırdıktan sonra nihayet papaz, yukarıdan başını çıkarmış: 
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“ A boşboğazl Neden beni rahatsız ediyorsun? Benden ne istiyorsun? Doğruca söylel” dedi. 


Şeyh, papaza demiş ki: 


“İsteğim şu: Burada ne işle meşgul olduğunu şu dostuna söyler misin?” 


Papaz demiş ki: 


“Ey şeyhl Ne işi, ne meşguliyeti?... Ne diyorsun sen? 
Bir zamanlar ben, kendisiyle dalaşan, boş yere şehrin etrafında dönüp dolaşan bir köpek görmüştüm. Onu bu kiliseye hapsettim, kapısını da kapattım. Şimdi onu terbiye etmeye çalışıyorum. Zamanında insanlarla çok uğraştım, ama sonunda karımı ve çoluk çocuğumu bile terkettim. Bir köpeği zindana bağladım. Şimdiyse bu kilisedeyim ve bu işle uğraşıyorum artık.” 


Ey dost! Sen de köpeğini bağla da herkesin etrafında dönüp dolaşmasın. Köpeğini bağlal Ne vakte kadar onu böyle serbestçe dolaştıracaksın? Bağla da, yarın senin siluetini değiştirmesin. Zira Hz. Peygamber, “Benim ümmetimin görüntüsü, gönülle değişir” demiştir. 
Senin gönlün, çirkin mezhepli nefsine kurban olmuş. 
Bu mezhep yüzünden daha nice kurbanlar vereceksin. 
Nefis Efrasiyab”ı seni Bijen gibi ansızın bu kuyuya atar, hapseder. Ekvan adlı şeytan da seninle savaşmak için gelir, bu kuyunun üstüne bir taş kapatır. Hem de öyle bir taş ki, cihanın yiğitleri bile onu yerinden kıpırdatamazlar. 
Bunun için bir Rüstem gerek ki, bu ağır taşı kuyunun ağzından kaldırsın. Seni bu kapkaranlık kuyudan çıkarsın da ruhani halvet yurduna götürsün. Cem”in kadehini 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eline sunsun. Sunsun da bu kadehin neşesiyle bütün zerreleri apaçık göresin, ebedi güneşi gördüğün gibi... 


Hâsılı bu yolda senin pirin Rüstem'dir. Zira devlet onun bineğidir. 


Eğer azgın bir köpeğin nefesi bile insana tesir ediyorsa, yol eri olan bir büyüğün nefesi nasıl tesir etmez. Onlarla düş kalkl Elbette onların tesiri daha fazla olacaktır. 


Kim, bir pirle dost olursa tüm noksanları kemale erer. 
Fakat sen ne pirsin, ne de mürid... Bazan Bâyezid'sin, bazan Yezid... Ne zamana kadar ikizler burcunun çemberinde, küfürle iman arasında dönüp duracaksın? 


Ne hırka ehlisin, ne zünnar... Sen, ne osun, ne de bu... Murdar olduğun için Müslümanlık”tan çıkmış, fakat kâfirliğe de tam olarak erişememişsin... 


Müslüman Olan Hıristiyan 


Vaktiyle bir hıristiyan müslüman oldu, bahta erişti. 
Fakat ertesi gün şarap içip sarhoş oldu. 


Annesi, onu sarhoş görünce dertlenip dedi ki: 


“A oğluml Ne yaptın sen? İsa, senden incindi, Muhammed de hoşnut olmadı. Gafilane bir gidiş iyi bir şey değil!” 


Her iyi tabiatlı kimse, onun askeri olamaz. Hangi dindeysen ercesine yürü!... 


Putperest olmak, adam olmamaktan ileri gelir... 
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Ömer”in Hikayesi 
Vaktiyle Hz. Ömer”in eline Tevrat”tan bir bölüm geçmişti. Hz. Muhammed (s.a.v), bunu görünce dedi ki: 


“Tamamen yahudi olmadıkça Tevrat'la amel etmek mümkün değildir. Yahudi, emeline erişmez. Fakat yine de onlar, ham kişilerden daha iyidir.” 


Ey dost! Sen ise ne busun, ne osun... İşte sana haram olan bir şey. Çünkü dinde tam olmamak, noksan olmaktır. 


Sen ne küfürde, ne imanda tamsın... 


Söylesene yahu, sen hangi makamdasın?... 


Köprü Yaptıran Mecüsi 


Vaktiyle bir Mecüsi vardı. Bu adam Mecüsilik'- te oldukça gayretliydi. İnancında büyük bir taassuba sahipti. Yolcuları çok severdi. Bir gün onlar için bir köprü yaptırdı. Sultan Mahmud, kutlu bir yolculuktan dönerken yol üstündeki o güzelim köprüyü gördü. Köprü, hem güzeldi hem de tam yerindeydi. 


“Bu büyük bir hayır!” dedi. “Acaba böyle bir köprüyü kim yaptırdı?” 


Maiyetindekiler dediler ki: 
“Bir Mecüsi yaptırdı.” 


Padişah, köprüyü yaptıran kişiyi çok kıskandı ve orada konaklayarak, Mecüsi'yi huzuruna çağırttı. Gelince, 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“Sen sanırım iman ehline düşmansın. Gel bu köprüyü bana satl Onun için ne kadar altın sarf ettiysen hepsini benden al! Çünkü sen bir Mecüsi”sin. Kalbinde hamd ve minnet yok. İnandığın gerçek bir din olmadıkça bu köprünün ne faydası olacak sana? Verdiğim parayı kabul etmezsen, benim elimden kurtulamazsın!” dedi. 


Mecüsi dedi ki: 
“Padişah beni paramparça etse bile bu köprüyü ne 


satarım, ne de karşılığında para alırım. Ben bu köprüyü din uğrunda yaptırdım.” 


Bunun üzerine padişah onu hapsettirip ona eziyet ettirdi. Zindanda ona ne ekmek verdirdi, ne su... Sonunda eziyetler haddi aşınca Mecüsi'nin gönlü, kan kesildi. 


Bir süre sonra padişah ona haber göndererek, 


“Kalk, bir ata binip hemen yanıma gel! Köprüye tam bir değer biçmesi için bir de yanında üstat birini getir!” 
dedi. 


Padişah çok sevinçliydi. Bir toplulukla köprüye gitti. 
Padişah oraya varınca uyanık Mecüsi, köprünün üstünde durdu. 


Dedi ki: 
“Padişahım, şimdi bu köprünün değerini sen, benden iste bakayım! Kendimi bu köprüden atarak helâk 


edeyim de öbür köprüde karşılığını sana vereyim. Ey yüce padişah, bak da gör! İşte köprünün değeri!...” 


Bu sözleri söyler söylemez kendisini suya attı. Su onu aldı, götürdü. Mecüsi, canıyla oynadı. Canına kıydı 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da dinine kıymadı. Çünkü maksadı dindi, ötesine aldırış bile etmedi. 


Ey dost! Bir ateşperest, dinine ziyan gelmesin diye kaldırdı kendisini ateşe attı. Sen müslümansın, ama Müslümanlıkta öyle bir hale düşmüşsün ki zaten su, seni çoktan kapmış götürmüşl... 


Bir Mecüsi'de bile inanç ateşi, seninkinden fazlaysa, artık Müslümanlığı var git bir Mecüsi'den öğren! 
Allah'a ayarı düşük para götürmek kimin ne haddine! 
Öte dünyaya sağlam para, o ayarcıya lâyık akçe götürmek gerek. Can tenden çıkınca Allah'a putlarla dolu bir gönlü nasıl götürebileceksin? 


Bütün bu putları gönlünden at. Bedeninle beraber onları terket. Bir dostun evine puthaneyle gidilmez. 
Ayağı uyuşan kişi minbere nasıl çıkabilir? Uyuşuk bir ayakla minbere çıkılamazsa uyuşuk, uykulu bir gönülle, Hakk'a nasıl erişilir? 


Biri, bir an olsun uyanırsa o uyanıklığı ziyadeleşir. 


Fakat sen bütün ömrünü gafletle geçirdin. Bir an bile uyanıklık yüzü görmedin. 


Uykusu gaflet olanın uyanıklığı ölüm olur. 


Be adam! Sen kendi gamınla gamlanmazsan, senin derdine kim yanacak? 


Bari, serkeşlik etme de hemen işe koyul, elinden geleni yapmaya giriş. Çünkü hiç kimse senin derdine yanmaz, senin için gam yemez. Hiç kimse senin yükünü bir anlığına bile çekmez. Bunu böylece bil!... 
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Yoksul ile Ca'fer-i Sâdık 


Günlerden bir gün, yoksulun biri, Ca'fer-i Sâdık'tan sordu: 


“Neden gece gündüz çalışıp durmaktasın?” 
O gönül aydınlatan ışık cevap verdi: 


“Baktım, benim işimi bir başkası benim gibi yapamıyor, kendi işimi kendim yapmaya karar verdim. Ve, tembelliği boynumdan attım. 


Yaratıldığımdan beri rızkım, bana gelip yetişmekte. 
Bu yüzden ne hırsım kaldı benim, ne tamahım. 


Bir gün ölüm gelip çatacak. Kimse, benim için ölmeyecek. Ölüme hazırlanmaya, onu karşılamaya koyuldum. 


İnsanlarda bir vefa görmedim. O yüzden de canı gönülden Allah'ın vefasını seçtim. Bundan başka her şeyi terkettim. Onların hepsi zandan ibaret olduğu için hepsinden vazgeçtim.” 


Ey dost! Bilmem sen ne zaman kendine geleceksin? 
Bu kadar gafletten ne zaman kurtulacaksın? 


Benim dileklerim de üç taraflı, senin dileklerin de... 
Ama sen dört taraflı olmasını istiyorsun. Bizdensen Kâbe gibi tek taraflı oli Neden kabeteyne benzemektesin? Sen oyun için yaratılmadın, yücelik için, yücelere ulaşmak için yaratıldın. Öyleyse ömrünü zayi etme artıkl 


Bilmez misin ki her gece, sabah gelip çatar, seni uykuda yakalar. Ömrünün yenini yakasını yırtar. 


122 l İLÂHİNAME 


Bu gidişatla korkarım, uyanınca elinde bir şeycikler bulamayacaksın. Ömrün geçmiş olacak ve sen hor hakir bir halde kalakalacaksın. 


Bütün işin gücün oyundan ibaret görünüyor. Namazın, bir oyun sanki. Böyle gafletle kıldığın namaza karşılik bir yufka ekmeği bile alamazsın. Bunu böylece bill... 


Bir Dilim Ekmek ve Namaz 


Vaktiyle bir meczup, selâmet âleminde gezinirken ona dediler ki: 


“Yarın kıyamette bir adam on yıllık namazını satmak için bağırıp duracak da hiç kimse bir dilim ekmeğe bile almayacak.” 


Meczup dedi ki: 


“Demek ki o adamın bütün namazları, bir dilim ekmeğe değmez. Çünkü değseydi mahşerdeki halk elbette satın alırdı, o kadar bağırmasına hacet kalmazdı.” 


Ey dost! Yaptığın fâni işlerin hepsi de ancak namaz kılarken aklına gelir. Namazın böyle mecazi olduktan sonra ister kıl, ister kılma! 


Zaten kilsan da kılmamış sayılırsın yal... 


Bir Meczup ve Cuma Namazı 


Vaktiyle sır ehli bir meczup vardı. Daima, kimse yokken namaz kılardı. Bir gün bir adam bir hayli yalvardı, cuma günü cemaate katılmasını istedi. Derken, meczup 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camiye geldi. Fakat imam tekbir getirir getirmez o böğürmeye koyuldu. 


Biri, namazdan sonra ona, 


“Allah'tan korkmadın mı da cemaat içinde öküz gibi böğürmeye başladın? Mumun başını keser gibi senin de başını kesmek gerek!” dedi. 


Meczup dedi ki: 


“Namaza durup, imama uyduğumda, hoca efendi benim önüme düşüp öküz almaya koyuldu. 


Hamd süresini okurken yaşandı bunlar. Ben de öküz sesi çıkardım. Öyle ya o ne yaparsa ben de onu yapmak durumundayım.” 


Adam derhal imamın yanına gidip bu meseleyi etraflıca sordu. 


İmam dedi ki: 


“Uzakta bir köyüm var. Tekbir getirince, orasını hatırladım. Hamd süresini okurken hatırıma köydeki öküzler geldi. Benim hiç öküzüm yoktu. Bunun üzerine bir öküz almaya koyuldum. Tam o sırada da öküz sesi duymaya başladıml...” 


Babasının anlattığı hikayeleri can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 


“Bugüne değin ne kadar yaratılmış varsa hepsi, kendi hevasına gönül vermiştir. Heva ve heveslerinden 


124 İLAHİNAME 


bir adım bile geri kalmamışlardır. Riyasız bir adım bile atmamışlardır. Bu devir, nefis devri... Ben, nefsine galip gelmiş bir kişi bile göremedim çevremde. Ben de heva ve hevesine uyanları elde etmek için birazcık büyü öğreneyim bari. Sonunda tövbe ederim. Bundan pek o kadar ziyan etmem ya babacığım!” 


Babası dedi ki: 


“Ey hakikat sırlarından uzak kalmış çocuk! Ömrünü zayi etme. Bil ki yarına çıkmayacaksın. A aptal oğlum! 
Hörüt ve Mârüt'tan büyü öğrenmek için Babil'e gidiyorsun ama bilmiş ol ki, o iki melek, binlerce yıldır susuz bir halde baş aşağı kuyuya asılıdırlar. Onlarla kuyunun suyu arasında ancak bir arşın mesafe var. Fakat ne şaşılacak mesafe bul... Kendilerine su vermeye kudretleri yok. Senin müşkülünü nereden halledecekler? Üstat böyle perişan olursa şakirtler ne halde olur? Seni bugün şeytan olmuş görmekteyim; yarın melek olamazsın. 
Yoksa seni ölüm mü Babil'e koşturmakta; başı dönmüş bir halde oraya sürmekte? Ölümün Babil'de olmasaydı gönlünde bu dilek olmazdı...” 


Ve şöyle bir hikâye anlatmaya başladı: 


Bir Adam, Azrâil ve 
Sülayman Peygamber 


Vaktâki can yakıcı Azrâil, bir gün Süleyman peygamberin huzuruna girdi. Orada bir gencin oturmakta olduğunu gördü. Ona bir göz atınca şaşırıp kaldı. Genç de onun bu bakışından perişan bir hale geldi. 
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Süleyman'a (a.s), 


“Aman! Bulutlara emret de beni hemencecik buradan uzaklaştırsınlar. Ölüm korkusundan öldüm bittim” dedi. 


Süleyman, buluta o genci Fars”tan alıp Hindistan”a götürmesini emretti. 


Bu olayın üstünden bir gün geçince Azrail tekrar Süleyman'ın (a.s) yanına geldi. 


Süleyman (a.s), ona dedi ki: 


“Ey kılıçsız kan döken! Neden o gence şiddetlice baktın?” 


Azrail şöyle cevap verdi: 


“O sırada bana Allah katından bir buyruk gelmişti, “Onu üç günlük bir yerde, Hindistan”da bul ve ansızın canını all” denmişti. Onu burada görünce şaşırdım. 
Buradan üç günlük yola hemencecik nasıl gider dedim. 
Bulut, onu Hindistan”a götürünce ben de gittim, orada canını aldım.” 


Ey dost! Bu hikaye, sana bir ibret olmalıdır. Zira ezeff hükümden kurtulmanın imkanının olmadığını anlatır. 
Mukadder olan bir şeye tedbirin ne faydası olabilir? 
Ezeli takdire göre sen, bir noktanın içindesin. Bunu böylece bil! Bu noktaya iyi bak, şaşı olma! 


Onun işi, senin işine benzemez. Bir gül açtırsa sana diken kesilir. İkirciklikte kalma! İkilikte kalan, müşriktir. 
Senin belân, benlikten, senlikten ibarettir. İkilik, ortadan kalktı mı birlik zuhur eder; bunu da dilersin, onu da. 
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Dilekler birleşir. Her kirpiğinden yüzlerce kan ırmağı akıtsan bile gözlerin bağlanmışsa nasıl görebilirsin? 


Ey üzgün adam! Ellerini bağlamışlarsa bağlı elle ne yapabilirsin? Akıllı kimseler, din derdine düşmüşlerdir. 
Sen ise büyücülüğe kapılmışsın. Âlemin bütün cüz leri, dert ehlidir. Her biri savaş meydanında canlarıyla oynar. 
Sen bir an olsun din derdine düştün mü? Ne gezerl Avarelik sevdasından başka bir dert yok sende. Din derdinin bir zerresini dahi hissetseydin yaşama arzunu bile terkederdin. Fakat ciğerine bir kılıç yememişsin kil... Hal böyleyken; derdi ne bilirsin, acıklanmadan ne anlarsın senl... 


Mancınıkla Yaralanan Genç 


Vaktiyle bir gencin eski bir arkadaşı vardı. Bir mancınık taşıyla yaralanmıştı. Kanı topraklara bulanıyordu. 
Canı dudağına gelmişti. Ömründen ancak bir iki nefeslik bir zaman kalmıştı. Arkadaşı, o dermansıza dedi ki: 


“Nasılsın?” 
Genç şöyle cevap verdi: 


“Yahu, sen deli misin? Sana da bir mancınık taşı rastlasaydı arkadaşının ne halde olduğunu bilirdin. 
Fakat ömründe bir taş bile yememişsin.” 


Bu sözleri söyler söylemez öldü. 


Ey dost! Sen de, erenlerde ne dertler olduğunu bilemezsin. Dertten yalnızca erenler anlar. Benim derdime bir deva biliyorsan söyle! Yoksa yürü, gitl Benim talihim, 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tıpkı ayım gibi bulut altında. Yazık, yazık, çok yazıkl... 
Benim burada yüz türlü derdim var ki her biri yüzlerce dağdan büyük. Denize, dağa derdimi anlatsam koca dağ, tıpkı deniz gibi göz yaşı kesilir. 


Bir rivayet vardır, şöyle der: 


Her gün, gün ışıyınca anasır-ı erbaa (dört unsur: toprak, su, ateş, hava) ile yedi yıldız arasında gayb âleminden yetmiş bulut zuhur eder. Din derdiyle dertlenmiş gönüllere, o bulutların altmış dokuzundan dert ve elem yağar. Yalnız sabırlı olan gönüle, o geri kalan bir bulut- tan neşe yağar. 


Yerle gök, dert denizidir. Ancak erenler bu denizde boğulmaz. 


Deniz kıyısında ev kuran kimse dalgalardan korkar durur. Fakat ey dost, ben öyle bir denize dalmışım ki yüz binlerce kişinin canı, o denizde gark olup gitmiştir. 
Her an bunca can bu denize dalıp giderken nasıl olur da zayıf bir can su üstünde kalır? Benim canım birden ve tamamen sulara dalıp giderse buna şaşmamak gerek. 
Ama kurtulursam bu gerçekten hayret vericidir!... 


Mısır'da Bir Meczup 


Vaktiyle Mısır'da kalp gözü açık bir meczup vardı. 
Bir gün dedi ki: 


“Sarhoş ermiş, yarin derdiyle ölürse şaşılmaz buna. 
Zira âşıklar ölmez. Fakat bir gün bile diri kalırsa mum gibi göz yaşları döker, yanar yakılır. Âşıkların işi, düzene girmez. O, bir mum gibi ayrılık acısıyla yanar durur. 
Aşığın yanışı, yüzlerce mumdan ziyadedir. Çünkü ışığı kendi mumundandır. Ağlayıp sızlanan âşık, sevgiliyi bulursa bir gül gibi başı üstünde yürür.” 


Fahreddin-i Gürgani ile Padişahın Câriyesi 


Vaktiyle Gürgan”da ileri görüşlü, iyi huylu, bir padişah vardı. Kadir kıymet bilir bir zat olduğundan Fahreddin-i Gürgâni arada sırada onun huzuruna gider gelirdi. 
Ona medhiyeler düzer, padişah da Fahreddin”e hürmet eder, onun gönlünü hoş tutardı. 


Padişahın bir câriyesi vardı ki Yusuf (a.s) gibi güzellikte tekti. İki yanına saldığı zülüfleri, âdeta misk balığıydı. Nasıl anlatayım, sanki Çin ülkesinde iki Hintli köleydi onlar. 


Yüzü aya benzerdi, zülfü balığa. Balıktan aya kadar her şeye hükmü geçen bir padişahtı. Bir adam onun kaşını görseydi derhal nazara gelir, kaşı gibi iki büklüm olurdu. İki nergis gözü, kirpikleri yüzünden dikenli bir evde oturmaktaydı. Dudakları, bir nar tanesinin iki kız kardeşiydi. Tatlı dudağında öyle bir şeker vardı ki şeker kamışı, dudağının karşısında kemer bağlamış, ona hizmetkar olmuştu. Ağzı, iğne gözünden de küçüktü. Bu yüzden gözünün, ağzından haberi bile yoktu. 


Padişah, günlerden bir gün ordusunu çağırarak, törene başladı. Fahreddin de o gün sevinçli bir halde huzurdaydı. Derken o alemi aydınlatan cariye, içeri girdi. Tüm canlar güzelliği karşısında kendini yitirmekteydi. 
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Öyle tatlıydı ki bütün öleme şekerler saçmaktaydı. Binlerce canı kirpiğiyle avlamıştı. Her tüyüyle yüzlerce can kapmıştı. Zülfünün kemendi yerlere düşmüş, dudakların feryadü figanı, göklere çıkmıştı. 


Onun yüzünü görünce Fahreddin'in işi bitti. Bütün hayatı, elden çıktı. Gönlünü ona verdi gitti. Fakat padişahın korkusundan onun ay gibi yüzüne bakamıyordu. 
Aklı başından gitmişti ama akıllı gibi davranmaya çalışıyor, ona bakmamak için uğraşıyordu. 


Padişah, işi hemencecik farketti, fakat bunu belli etmedi. Meclistekiler şarapla sarhoş olup kendilerinden geçmişlerdi. Fahreddin ise hem şarapla hem de sevgilisinin cemaliyle iki kat sarhoş olmuştu. Canı, ateş deryasında öyle bir dalgalanıyordu ki, âdeta o güzelin başı ucunda, ruhu yanmak üzereydi. 


O sarhoş cemaat içinde yanıp tutuştuğu halde bir mum gibi yine de kendini muhafaza ediyor, için için eriyordu. 


Gürgan padişahı, Fahreddin'in gönlünü aşkla ateş arasında görünce câriyesini hemen ona bağışladı. Fahreddin, buna öyle bir sevindi ki, söz söyleyemez oldu. 
Aşkın verdiği hararetle yüce padişahtan utandığı için yüzü her an yüzlerce renge giriyordu. 


Padişah, 


“Ne oldu sana? Neden böyle her an ölüyorsun? 
Senin câriyen bu, istiyorsan elinden tut götür” dedi. 


Câriye ile Fahreddin, birlikte sevinçle padişahın meclisinden çıktılar. Fahreddin kendisinden geçmişti. Sarhoştu ama olayın akıbetini düşünen aklı, yine de kendisine yâr oldu. 


Padişahın meclisinde büyük zâtlar vardı. Hepsi de iyiyi kötüyü bilirlerdi. 
Onlara dedi ki: 


“Bu gece padişah sarhoş... Bu câriye de epeyce içti. Âdeta yıkılmış bir halde. Şimdi bu câriyeyi evime götürür, onunla birlikte sabahlarsam, padişah ertesi gün ayıldığında belki yaptığına pişman olur. Yaptığını unutması da mümkün, kıskançlıktan kanının kaynaması da... Eğer câriye, benim yurdumda olursa ne kadar özür dilesem de fayda etmez. Padişah, beni suçlandırıp kanımı dökebilir, beni yoldaki köpeklerin önüne atabilir. Bana, 'A cahil! Bilmez misin ki sarhoş, akıllıca konuşmaz. Neden bir gececik olsun sabredip padişahın ayılmasını beklemedin?” diyebilir. Ben, şimdi onu götürmeyeceğim. Çünkü padişah sarhoş... İleride başıma ne geleceğini bilmiyorum.” 


Meclistekilerin hepsi, 


“Doğru söylüyorsun. O, bu gece padişahın yanında kalsın, burada yatsın” dediler. 


O yüce padişahın tahtının altında taştan yapılma sağlam bir mahzen vardı. Mahzende on kat ipek kumaşlarla örtülmüş güzel bir taht vardı. Câriyeyi, o topluluğun gözü önünde oraya götürüp yatırdı. Yanına da iki üç mum dikti. Orada izzet-i ikballe iki mum yaktı. Kendisi de dışarı çıktı. Çıktı ama mum gibi de yanıyordu. Fahreddin-i Gürgâni, o yüce zatların gözleri önünde mahzenin kapısını kapadı. Anahtarı da onlara verdi ve kendisi mahzenin kapısı önünde o gönüller aydınlatan güzelin aşkıyla sabahladı. 


Ertesi gün padişah, meclise gelince Fahreddin de gelip huzurunda durdu. Meclis ehli, anahtarı padişahın önüne koyup Fahreddin'in o geceki ihtiyatlı davranışını anlattılar. 


Bunun üzerine padişah dedi ki: 


“Edebe tamamen riayet etmiş. Câriyem, artık onundur. 


bkd 


Fahreddin bu söze çok sevindi, neşesinden gönlü yalımlanıyordu âdeta. 


Hâsılı mahzenin kapısını açtı, gözlerinden kanlı yaşlar saçtı. Fakat bir de ne görsün? O ay yüzlü dilber baştan ayağa kadar kömür olmuş. Meğerse mumdan bir ateş sıçramış, o peri gibi güzel câriyenin yatağına düşmüş. Onu baştan başa yakmış. Ne elbise kalmış, ne taht! Şarabın ve uykunun sarhoşluğuyla yakıcı ateşlere duçar olmuş. 


Fahreddin, sevgilisinin yüzünü o halde görünce gözüne bütün dünya ateş göründü. Sevgilisi ateşte yandığından, kendisi de ateşlere düşmek zorundaydı artık. 
Divaneliğini nasıl anlatayım? Bundan gayri tüm divanelikler onun adına kaydedilecekti sanki. O çılgınlıkla çöllere düştü. Felek gibi gece gündüz dolaşmaya koyuldu. 
Aşk, haddini aşınca “Vis ü Ramin” hikayesini vird edindi. 
Zahirde Vis ü Râmin'i anlatıyordu ama gerçekte kendi derdini döküp durmaktaydı. Dağda bayırda, gece gündüz söylenip dolaşıyor, topraklara, kanlara bulanarak yatıp kalkıyordu. 


Ey dost! Bu yolda başına bir hal gelmemiş âşıkların sırrını bilmezsin sen. Âşığın halini ne bilirsin? Onun secdegâhı, darağaçlarının doruğudur. O secdegâha ermek için kanla yıkanmak gerek... 


Mansür'un Dardaki Ahvali 


Hallâc'ı dara çekip iki elini kestiklerinde, ellerinden akan kanı yüzüne, kollarına sürmekteydi. 


“Aşk sırrına agâh olan kişi kanla abdest almalıdır” diyordu. 


Ona, 


“Ey zamanın coşkun ermişi! Neden vücudunu kanlara buladın? Kanla abdest alanın namazı sahih olmaz” dediler. 


Ey dost! Erenler gibi sevgilinin civarına ayak bas! 
Yaratılmış hiçbir şeyden korkma! Allah'a ulaşmış olan gönül, kınayanın kınamasından korkmaz. Gel de Allah işine ercesine giriş. Ağyarı boşla, kendi işine bak. Felek gibi âlemin etrafında ne zamana kadar dönüp dolaşacaksın? Yiğitçe bir adım at da kendinden geç. Aşk, seni böyle namert bir halde bulursa utancından bütün vücudunu dert kaplar. Nice güçlü kuvvetli aslanlar vardır ki aşkın kuvveti karşısında karıncaya dönerler. 


Eğer bir karıncadan daha güçsüzsen aşkın huzuruna gelemezsinl... 
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Mecnün'un Leylâ'ya Aşkı 


Ne vakit Mecnün, Leylâ'nın izini görse dayanamaz, koşmaya başlardı. Yüzünün rengi safrana döner, vücudundaki tüyler baştan ayağa kadar mızrak kesilirdi. 
Bütün vücudunu bir titremedir kaplar, aslan görmüş tilkiye dönerdi. 


Bir gün Mecnün'a, 


“Leyla yokken, senden daha yiğit biri yok şu alemde. 
Ne ormandaki aslandan korkar, ne kaplandan ürkersin. 
Çöllerde, dağlarda dolaşıp durur, hiçbir şeyden korkmazsın. Fakat Leylâ'nın yurdunu görünce sararır, ak söğüt gibi titremeye başlarsın” dediler. 


Dertli Mecnün dedi ki: 


“İki âlemden korkmayan bir kişi, aşk aslanının karşısında ne hale geliyor, bak da gör! Aşkın kuvvetini gör! 
Biz, onun ayakları altına düşmüş karıncalarız âdeta. 
İnsanın kolundaki kuvvet, aşkın kolundaki kuvvete göre bir yelden ibarettir.” 


Ey dost! Bu söze gerçekten inandığın vakit, o selvi tidanıyla düşüp kalkabilirsin. 


Aşığın aşkı, mihenge vurulunca belli olur. Ve ancak o zaman ebedi sevgili, onu satın alır... 


Şeyh Nuri ile Ama 


Bir gün amanın biri, ağzını açmış, “Allahl” deyip durmaktaydı. Şeyh Nuri, onun ağzından “Allahl” sözünü duyunca sabredemedi ve yanına koştu, 
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“Sen onu ne bilirsin? Bilmiş olsan çoktan ölmüş olurdunl” dedi. 


Ve öyle bir kendisinden geçti ki, biri görse, iştiyak çeken canı, bedeninden çıkıp gitti derdi. O coşkunlukla çölün yolunu tuttu. Yolda bir kamışlık vardı. Kendisini oraya öyle bir attı ki, bedeni paramparça oldu. Bedeninden o kadar kan aktı ki, nihayet akan kanlarla beraber ruhu da çıktı gitti. İnsanlar onu ölmüş, her yanı kanlara bulanmış gördüler. Allah yolunda ölen o erin göğsünden akan kanlar, kamışların üstüne Allah kelimesini yazmıştı. 


Ey dost! Ney dinleyeceksen onun sesiyle ölmeli, kanlara bulanmalısın. Sevgilinin adını duyunca böyle olmak gerek. Zerre zerre ateş kesilmek, ateşten bir deniz olmak... 


Aşkta canıyla oynamayanın aşkı, mecazidir. 


Aşk yolunda sırra kadem basan kimse aşkla canıyla oynar... 


Ebü'l-Kasım'a Ait Bir Hikaye 


Bir gün Ebü'l-Kasım-ı Hemedani, Hemedan”dan çıkmış, bir yere gidiyordu. Yolda bir puthane gördü. 
Bakmak için içeri girdiğinde bir bölük halkın, bir yanda durmakta olduğunu gördü. Ortadaki ateşin üzerinde yağla dolu bir kap vardı. Coşup köpürüyor, deniz gibi kaynayıp duruyordu. Bir müddet sonra bir kafir geldi, putun önünde secde etti. 
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Oradakiler, 


“Ey secde eden kişi! Allah'ın nesisin sen?” diye sordular. 


“Kuluyum” dedi. 
“Öyleyse çabuk armağanını sun” dediler. 
O da hediyesini sundu ve duman gibi süzülüp gitti. 


Derken bir başkası geldi. O da böyle yaptı. Tam on kişiyi bu tarzda yolladılar. Nihayet başka biri geldi. Pek çelimsizdi. Zayıftı, rengi sapsarıydı, kurumuş, arıklaşmıştı. Görseniz yatalak bir hasta derdiniz. 


Ona da, 


“Sen kimsin? Ölü gibisin, ama yine de yaşamaktasın” dediler. 


O şöyle cevap verdi: 

“Ben, bir parça deriyim. Allah'a âşığım ben.” 
Bu sözü söyleyince oradakiler, 

“Otur!” dediler. 


Adam altın bir kürsüye güzelce yerleşti. O kızgın yağ dolusu tası getirdiler. Birden başına döktüler. Yağın kızgınlığından adamcağızın kafatası haşlandı, bedeni yerlere düştü. Adamı oracıkta yaktılar ve külünü bölüştüler. 
Onların itikadınca, o adamın külü, her derde dermandı. 


Şeyh, uzaktan bunları görünce kaçıp gitti ama bu olay kendisine pek dokundu. Gönlünden, 
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“Ey oyunla oynaşıp duran kişi! Kâfirin aşkı mecazi olduğu halde aşk yüzünden canıyla oynadı. Eğer senin canın da sır ehliyse hadi bakalım, Allah aşkıyla canınla oyna! Şayet bunu yapmazsan bari git namussuzlarla düş kalk. Ya canından geç, ya dininden. Onu yapamıyorsan bunu yap bari!...” diyordu. 


Babasının anlattığı hikâyeleri can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 


“Bu pek girift bir mesele. Aşkın yücelik derecesini kim bilebilir? Bu hususta insan kudretince yücelebilir. Mâlüm olduğu üzere merdiven basamakları birer birer çıkılır. Canlar yakan aşk, öyle yücedir ki ona bir gün içinde kim ulaşabilir? Elin erişemediği dala ulaştım diye iddia etmek neye yarar? Fakat ne yaparsam yapayım büyü meselesini zihnimden çıkaramıyorum. Bu işi başarmam gerek. Gönlüm bunu istemekte, ne yapayım? Bu isteğimi elde edemezsem gönlümü kanlara bulayacağım.” 


Bunun üzerine babası dedi ki: 


“Yalnızca insanı Allah'a götüren doğru işleri yapmak gerek! Yaptığın iş, Allah'a lâyık değilse o şey sana zarar verir.” 


Ve şöyle bir hikâye anlatmaya başladı: 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İsm-i A'zamı Öğrenmek İsteyen 
Adam ile İsâ 


Adamın biri, bir gün, İsa'ya, 
“Bana Allah'ın en yüce adını öğret” dedi. 


Mesih ona, 


“Sen buna lâyık değilsin. Bir fayda elde edemeyeceğin bir şeyi ne diye istersin?” dediyse de adam, 


“Bana bunu mutlaka öğretmelisin” diye ısrar etti. 


Nihayet öğrendi de. Gönlü, neşeden mum gibi parlamaktaydı. Derken adam, bir gün bir ovadan esen yel gibi geçerken yol üstünde kemiklerden meydana gelmiş bir tepe gördü. Düşüncelere daldı. Sonunda ism-i a'zamın nişanesini görmek için küçücük bir denemede bulunmak hevesine düştü. 


O adı zikrederek Allah'tan, oradaki kemikleri diriltmesini istedi. 


İsm-i a'zamı söyler söylemez oradaki kemikler derhal birbirlerine çatılıp canlandılar. Ve, bir aslan meydana çıktı. Gözlerinden ateşler fışkırmaktaydı. Bir pençe vurup o adamı öldürdü. Aslanın pençesinden adamın belkemiği kırıldı. Aslan, onu oracıkta yedi. Kemiklerini yol üstüne bıraktı. O aslanın kemiklerinin bulunduğu yerde, aptal adamın kemiklerinden bir tepedir yükseldi. 


İsâ, olup biteni duyunca hayretlere daldı ve dostlarına dedi ki: 

“Bir kişi, lâyık olmadığı bir şeyi Hak'tan dilerse Hak, onu ona reva görmez. İyi ve güzel olan her şey Allah'tan 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dilenmemelidir. İnsan, kaderinden ve lâyık olduğundan başka bir şey istememelidir. Liyakatin varsa dilediğin şey, zaten derhal önüne gelir, kendiliğinden olur. Senin işin dua etmek, yalvarıp yakarmaktır. Allah”ın işi ise, lutuf ve ihsandır. 


O”ndan bir şey dilemişsen ve de bir vesileye başvurmuşsan dilediğini kendisi bağışlar zaten... 


İbrahim Peygamber ile Nemrut 


Nemrut, tam sekiz yüz yıl saltanat sürmüştü. Sonunda günleri kararmış, başına acayip bir hal gelmişti. 


Büyüklükte file dönen bedenine bir sivrisinek musallat olmuş, onun yolunu vurup duruyordu. Allah”ı inkar ettiği için bu sivrisineğin kendisine musallat edildiğini ve bir gün bununla belasını bulacağını iyiden iyiye anlamıştı. 


Bir gün İbrahim”e (a.s) dedi ki: 


“Bugüne bugün hazinelerim binden fazla... Hepsi de kızıl altınlarla, mücevherlerle dolu. Bütün bunları sana bağışlayayım da sen bana bir dua etl Dua et de yüce Allah, inayet ve merhamet etsin, iman nurundan bana 


1” 


bir yücelik ihsan eylesin 
İbrahim (a.s) , oracıkta yüzünü toprağa koyup, dedi ki: 


“Ey yüce Allahıml Bu hiçbir şeyden haberi olmayan, gafil kulunun gönlündeki kilidi açl Sarhoş ruhunu imanla tazelel İnayet eyle de onu putperest olarak öldürmel” 


Bunun üzerine Allah”tan şöyle bir hitap geldi: 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“Ey peygamberl Sen onunla ilgilenmeyi bırak. Kendine fazla eziyet etme. İman para ile verilmez. Bu mücevher, tarafımızdan parasız ihsan edilir. Diledik mi, bir ferman ederiz, küfürden iman zuhur eder, kafir müslüman olur.” 


Ey dost! Yüce kimseler, O'nun yüceliğini gördüler de ne gece uyudular, ne gündüz rahat ettiler. Sırlara kör olanların ise pergel gibi başları döndü, O'nun etrafında dönüp dolaştılar. 


Son demden kimsenin haberi yoktur. Bu yüzden, o demden hissemiz ancak korkudur... 


Bir Hıristiyan ile Şeyh Bâyezid 


Beline zünnarını bağlamış bir hıristiyan, bir gün Bayezid'in huzuruna geldi ve müslüman oldu; tüm şüphelerden kurtuldu. O anda zünnarı koparıp attı. Bu durumu gören şeyh, oracıkta zarı zarı ağlamaya koyuldu ve bir hayli ağladı. 


Bunun üzerine biri, 


“Şeyhim! Neden ağlıyorsunuz? Şimdi neşe çağı...” 
dedi. 


Şeyh dedi ki: 


“Yetmiş yıl sonra bir hıristiyan, belindeki zünnarı koparıp atıyor, bir anda bütün zararını kâra çeviriyor... 
Ya o zünnarı benim belime bağlarlarsa ben ne yaparım? 
İşte bunun için ağlıyorum.” 
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Ey dost! Hıristiyanın kopardığı o zünnarı Allah, tutar da bir başkasına bağlarsa çare nedir? Zünnarı çözmek doğru bir iş de, bağlamak, neden doğru bir iş olmasın? 
Bu işin hakikatini anlamak için, binlerce gönül kanlara bulanmıştır. 


Allah katında canın bir kadri olsaydı insan ölmez, hayvan öldürülmezdi. Başını göklere kadar yüceltsen yahut kuyuyu kendine yurt edinsen, başını taşlara vursan yahut başıbozukluğa kalkışsan, hiç ama hiç faydası yokl... Ne ahirin değişir, ne evvelin... 


Sen ister başsız ol, ister başını yücelt. Benim gönül tokluğum karşısında bu bir pul bile etmez!... 


Mademki kadere karşı çalışıp çabalamamız faydasız, öyleyse yüzlerce feryadü figanla coşmak gerek... 


Başını Kabe”nin Kapısına Vuran Bir Meczup 


Gönlü yanık bir meczup, bir gece sabaha kadar Kabe”nin kapısına dayanmış diyordu ki: 


“Kapıyı açmazsan, bu kapıya tokmak gibi başımı vurup duracağım. Böylelikle kafam kırılacak, gönlüm de bu daimi yanıştan kurtulacaktır.” 


O an bir ses duyuldu: 


“Bu ev, uzun bir zaman putlarla dolu olarak durdu. 
Sonra içindeki putlar kırıldı. Kafanı kırsan, ne çıkar? 
Dışında da bir put kırıldı sayarız olur biter! Kapının dışında kafanı kırarsan bir put sayılır, baş aşağı düşer gidersin. Bu kapıda bu çeşit başlar eksik olmaz. Unutma ki deniz bir çiy tanesiyle artmaz.” 


Yücelerden biri, bu sesi duyup o sırrı anlayınca yerlere düştü, gözlerinden kanlar akıttı... 


Nice canlar, böylesi gamlarla kan kesilmiştir... 


Eyyüb Peygambere Ait Bir Hikâye 
Rivayet olunur ki: 


Eyyüb peygamber, ömrünce belâlara uğramış, bedenine üşüşen kurtlar kendisine uzun bir süre sıkıntı vermişti. 

Bir gün Cebrâil gelip, 


“Ey temiz insan!” dedi. “Sana ne oluyor ki dertli canından hiç sızlanmıyorsun? Her an helak olsan da bunun Allah”a hiçbir ziyanı yokl Ömrünce sabretsen de faydasızl Sen, Hak değilsin kil... Takdir pergeli, böyle takdir etmiş. Kimsenin ondan nokta kadar bir şey bile bildiği yok. Ne gönülün gönülden haberi var, ne canın candan... 
Fakat öyle de iş yürüyüp durmakta, böyle de...” 


Yusuf-ı Hemedâni'ye Ait Bir Hikâye 


Günün birinde, Yusuf-ı Hemedâni şöyle bir hikâye anlattı: 


Zamanın hür kişileri, Yusuf peygambere, 
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“Ey Züleyha”nın gönlünü alıp onu perişan bir hale getiren kişi! Bir kadın, senin yüzünden acze düştü, yarsız kaldı. Onun derdine derman olmadın. Hasta bir halde bıraktın onu. Onun gönlünü kaptın. Geri versen ne olur? Sen buna kadirsin” dediler. 


Yusuf (a.s) dedi ki: 


“Ben o âciz ve yaşlı kadının gönlünü çelmedim. Ne onun bana gönül verdiğinden haberim var, ne gönlünü çelmeye kastettim, ne de buna bir yol aradım. Onun gönlüyle bir işim yok benim.” 


Ey dostl Sen de bana bunu söylüyorsun ama bu imkansız. Çünkü ben, yirmi yıldır kendi gönlümü kaybetmişim bir kere. 


Kendi gönlünden haberdar olmayan kişi, nasıl olur da başkasının gönlüne yol bulabilir?... 


Züleyhə”ya Ait Bir Hikâye 
Vaktiyle bir aziz, Züleyha”ya şöyle bir soru sordu: 


“Yusuf (a.s), senin gönlünü nasıl çaldı? Doğruca söylel Gönlün sendeyse ve Yusuf”tan (a.s) gönül istiyorsan bu naz yapıyorsun demektir.” 


Züleyha, yemin etti ve dedi ki: 


“Vücudumdaki her kıl gönlümden habersiz. Neden âşık oldu gönlüm? Âşık olduysa bile bari şunu bir bilsem, nereye gitti? Hiç, hiç bilmiyorum.” 
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Ey dostl Doğrusu Yusuf”un (a.s) gönlü yok ama gönül, Züleyha”da da yok. Ne biri gönül almış, ne de öteki bir gönüle sahip. Peki, bu gönül nasıl kayboldu, nereye gitti öyleyse? Bu tılsıma dair ne söylenebilir? Bu nasıl bir çevgandır ki topa vurup, onu doğudan batıya koşturmaktal Ondan sonra da, 


“Ey hızlı top, aklını başına al da topraktaki çukura düşme! Yolda eğri gidersen ebedi olarak ateş içinde kalır, kuyuya yuvarlanırsın” demekte... 


Top çevgânsız gidemez. Başı dönen top, gerçekte masumdur. O suçu sen işlemedin. Ama suç, yine de senin boynunda... 


Ok ve Okçu Temsili 


Vaktiyle yüce bir zat dedi ki: 


“Ezel, yaya benzer. Her an ondan binlerce ok atılır. 
Ebed ise bir hedeftir. Ne bu yandan o yana gitmeye imkân vardır, ne o yandan bu yana gelmeye. Okçu diler de yaydan çıkan ok, doğruca varır, hedefe saplanırsa bu bir lutuftur. Fakat ok eğri giderse hemen oka lânetler yağdırılır, kötü sözler söylenir. Ben en çok buna şaşırırım. Gönlüm kan kesildi. Başka hiçbir şeycik bilmiyorum ben...” 


Ebü Bekir Sefale'ye Ait Bir Hikâye 


Tecelli ehlinden olan Ebü Bekir Sefale bir gün şöyle dedi: 
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“Beni her gün sulara daldırırlar, sonra da derler ki: ‘Sakın ha sakın ıslanma! Eğer sulara gark olur da birazcık olsun ıslanırsan bilmiş ol ki, eteği bulaşıklardan sayılırsın.” Hal böyle olunca ormandaki aslanın bile hiçbir kıymeti kalmaz. Erenlerin bu dertle nasıl sızlandığını, kanlar içinde nasıl dönüp durduklarını kim bilebilir?” 


Ey dost! Bilmiş ol ki, bu dert, sende olsaydı bütün âlem, senin gönlünden kan kesilirdi... 


Sultan Mahmud'la Bir Meczup 


Sultan Mahmud, bir gün meczubun birinin yurt edindiği bir viraneye uğradı. Gördü ki meczup dertlerle yanıp duruyor. Başına bir keçe külâh geçirmiş, âlemin iyisine kötüsüne boş vermiş... 


Sultan, onun yanına oturdu ve öylece bir süre bekledi. Meczup, sanki tüm âlemin derdine dalmıştı. Bir lâhzacık olsun sultana bakmadı. Bir anlığına bile dertlerinden uzaklaşmadı. 


Sultan ona dedi ki: 

“Ne gamın vardır, ey adam? Sanki gönlünün üstüne yüzlerce dağ yığılmış.” 

Meczup, sır perdesi ardından şöylece cevapladı onu: 

“Ey yüzlerce naz perdesi ardında büyüyen sultan! 
Senin de böyle keçe bir külâhın olsaydı bu derdi o zaman anlardın. Fakat sultanlık âleminde yaşarken dert nedir, 


hicran ne, nereden bileceksin sen? Bir mum, yüzlerce naz arasında balla beraber yatarsa ne ateşten haberi olur, ne yanıp yakılmadan. Ama ondan mum yapıp, yakarlarsa ve o bir topluluğu aydınlatırsa işte o zaman başına ateşten külahı giyip, göz yaşı dökmeye başlar. 
İşte o zaman başına gelenleri bilir.” 


Ey dost! Sen de şimdi kendinden habersizsin. Fakat seni yoldan kaptıkları vakit, diriyken ölü olmanın ne demek olduğunu iyice bilir, bir anda anlarsın... 


Kesik Bir Ağaç Dalı 


Vaktiyle adamın biri, yeşil bir ağacı kesti. Ve oradan bir dert ehli geçerken kesilen dalı görüp dedi ki: 


“Bu yemyeşil dalı ağaçtan kesmişler, onun ağaçla bir alâkası kalmamış. Gerçi kesildiğinden haberi bile yok. Bu yüzden de hâlâ yeşil bir halde yol üstünde yatıyor. Şimdilik uğradığı belâdan habersiz ama bir hafta sonra anlar.” 


Ey dost! Senin de şimdi halinden haberin yok. Fakat can kuşun dudağına geldi mi onun bir buğday tanesi yüzünden tuzağa tutulduğunu, bu tanenin bu kuşa kıydığını anlayacaksın. 


Âdem (a.s), can kuşuna tane verdiği için ebedi cennetten ayrıldı, yeryüzüne düştü. Fakat o, buğday yemeseydi insanlar, insan etinden başka bir şey yiyemezlerdi. Şimdilerde tüm kuşlar senden kaçıyor. Neden mi? 
Çünkü onları yiyorsun... 
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Hasan-ı Basri ile Rabia 


Hasan-i Basri, günün birinde Basra'dan çıktı, Râbia'nın yanına çöle gitti. Oraya vardığında tüm dağ keçilerinin, av hayvanlarının ve ceylânların, onun etrafında saf tutmuş olduğunu gördü. Hayvanlar uzaktan Hasan-ı Basr”yi görünce birden Râbia'nın yanından kaçıyorlardı. Bu hal Hasan-ı Basri'ye çok tesir etti. Bir müddet kıskançlığından yandı, yakıldı. Sonunda Rabia”dan doğru bir yürekle sordu: 


“Bu ovanın hayvanları, neden senden kaçmıyorlar da benden kaçıyorlar? Yoksa beni bayağı bir insan mı zannettiler?” 

Râbia, ona, 

“Ne yedin?” diye sordu. 

Hasan, 


“Birazcık içyağıyla soğan. Ey gönlü temiz kadın! 
Biraz soğanım, bir miktarcık da yağım vardı. Gönlümün kanıyla yağı ıslattım. Dışarıya çıkmadan bunları yedim” dedi. 


Râbia, onun bu sözünü duyunca yüksek sesle, 


“Şaşılacak şey! Şu bir avuç perişan hayvancağızın yağını yedikten sonra nasıl senden kaçmasınlar?” dedi. 


Ey dost! Eğer karınca gibi beslenir, az yemek yersen kabirde kurtlar da seni az yerler. Her gün bir hurmayla beslenirsen kabirde kurtlardan emin olursun. 


Mademki kurtlar, seni didik didik didecekler, her ekinini yiyecekler, öyleyse bu kurtlardan bir hurmayla 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kurtulmak elbette takdir edilecek bir şeydir. Fakat sen, karnını suyla ekmekle şişirmişsin ve semirmişsin. Bu yüzden kurtlara giriftar olmuşsun... 


Be adaml Abdesthane ve mutfak olmadan yaşayamıyorsun. Gönlün, bu iki cehennemden geçemedi gitti. 
Bir cehennemden çıksa öbür cehenneme giriyor. Heladan çıkıyor, mutfağa giriyorsun. Yemeden, içmeden bir an bile duramıyorsun. Bu sevda ile ne zamana kadar oyalanacaksın? Sana “nefsini temizle” dediler, sen ise hep bedenini inşa edip durmaktasın. 


Daima bâtına hürmet etmelisin. Senin ise zâhire hizmetten başka işin yok. 


Tıpkı yüce bir zatın dediği gibi: 


“Ateşe kendini at, başkasını değil. Bir lokma ekmek 


buldun mu şükret!... 


Musa Peygambere Ait Bir Hikâye 


Allah Teâlâ, Musa'ya (a.s), 


“Ey sır ehli! Yalnız kalınca kalbini gözet. Halkla birlikte olunca merhametli ol ve diline dikkat et. Yolda yürüyorsan daima gözünün önüne bak. İnsanlar, önüne on tane sofra kursa bile yine de sen, ne kadar yiyebileceğini düşün. Sen ise öyle bir yemek düşkünüsün ki her yemeğe sevdalanmışsın. Bebek doğduğu zaman kamı doysun diye annesinin memesi süt vermeye başlar. O çocuğun rızkı tayin edilmiştir” dedi. 
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Ey dostl Rızık, daima insanla beraber olduktan sonra neden bu insanlar birbirine düşer? Ey sevdalıl Unutma ki bunların hepsi bir kuru sevdadan ibarettir. 


Akıllıysan bu sevdayı at başındanl Bu günün adamıysan, yarının gamını yemel... 


Suskun Meczup 


Vaktiyle Bağdat'ta bir meczup vardı. Ne bir harf söylediği vardı, ne de bir harf dinlerdi. 


Ona dediler ki: 


“Ey zavallı mecnun! Neden bir harf bile söylemiyorsun?” 


Şöylece cevap verdi: 


“Kiminle konuşayım? Adam yok ki! Kimden cevap isteyeyim? Zamanenin insanlarını görmüyor musunuz?” 


Ona dediler ki: 
“Hepsi de adam bunların!” 


“Hayır! Bu kavim insan değildir. İnsan dünün de gamını çekmez, yarının da. İnsan beyhude işlerin sevdasına kapılmaz. Gelmeyen şeyin gamını taşımaz. Geçen şeye karşı da âciz kalmaz. Yoksulluk ve rızık derdine düşmez. 
Gece gündüz, yalnızca bir tek şeyin derdini çeker. İki alemde ancak bir tane dert vardır. Bu söz, yakin sözüdür, şüphe yoktur bu sözde. Eğer bugünden yarının derdini çekiyorsan, bugünkü elinde olan ömrünü zayi ettin demektir. Gam yeme! Çünkü dünyada dert ortağı yoktur. 
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Fakat her an binlerce dert vardır. Zor zamanda gönlünü hoş tutan insan kamildir. Gönül hoşluğuna ermekse imkansız bir şey... Dünyada yüzlerce gam vardır, her an bir başka gam da gelip durmaktadır. Bundan daha beter ne olabilir kil... Sonunda gam doğuracak neşeden ne umarsın? Yokluktan doğan varlıktan ne dilersin?” dedi. 


Ey dostl Neşe, Allah”tan gelir. Gelmiyorsa bahtın yok demektir. Ve çekmen gereken dert yalnızca bunun derdidir, başka bir şeyin derdi değil. 


Hak”tan gelen neşeyle bir an olsun neşelendiğin zaman koskoca bir alemin neşesine erdin demektir. 
Onun adını bir an olsun anmadın da, başkaca şeyler söylediysen diline doladığın şey, bir bilsen ne kadar kötü bir şeydir... 


Mecnün”dan Leylâ'yı Soran Adam 


Vaktiyle bir adam, gamlı Mecnün”a sordu: 

“A yok, yoksul kişil Leyla hakkında ne biliyorsun?” 
Bunu duyan Mecnün, baş aşağı yerlere yıkıldı. 

O adama, 


“Bir kere daha Leyla del Benden ne diye bir şeyler sorup duruyorsun? Leyla diyorsun ya, bu cevap olarak kafi değil mi? Ne kadar mana incisi delinse yine de Leylâ'nın adı kadar değerli değildir. Leyla”nın adını andın mı, cihan içinde cihanlarca sır söyledin demektir. Her an “Leylal” deme imkanım varken başka bir adı, bir an bile anarsam küfürdür bu” dedi. 
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Ey dost! Biri, Mecnün”a Leylâ'nın adını andı mı Mecnün”un aklı başına gelirdi. Leylâ'dan başkasının adını söylerse delirirdi, feryat ederdi. 


Varlığının yokluğunu andığın zaman onu hatırlamalısın! Fakat varlığın, önünde bir engel oldukça onu hatırlamak, kendini hatırlamaktır... 


Bir Meczuba Sorulan Soru 


Vaktiyle İsfahan”da insanların iyiliklerini isteyen güzel sesli bir müezzin vardı. Bu şehirde yüce bir zâtın yattığı bir kubbe bulunuyordu ki, yücelikte şu dönen gök kubbeye denkti. Derken müezzin, o kubbeye çıkıp farz olan namazı halka bildirmek için ezan okumaya koyuldu. Tesadüf bu ya, o sırada yoldan bir meczup ve bir adam geçiyordu. 


Adam, meczuba, 


“Ey sır ehli! Şu müezzin, kubbenin üstünde ne diyor?” dedi. 


Meczup şöylece cevap verdi: 


“Ey ihsan sahibi Allah dostu! Bu kubbe bir ceviz. 
Onun kubbe üstünde yaptığı şeyler de baştan başa kabuktan ibaret. O doğrulukla dilini oynatmıyorsa iyice bil ki, bu yaptığı kubbede ceviz durdurmaya çalışmaktır.” 


Ey dost! Sen de gafletinle ona benziyorsun, Allah'ın doksan dokuz ismini söyleyip duruyorsun. Fakat sende o isimlerin hiçbirinden eser yok. Bu sebeple, yüzden bir eksik olan ismin yüzde birinden bile habersizsin. 
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O, sana binlerce nimet verdiği halde bunların hiçbirini sayıp dökmedi. Sen de sarraflar gibi O'nun isimlerini sayıp durma. Allah, kendi adını gizlemişken sen O'nu nasıl anarsın? O'nun künhünden bahsetmeye kudretin yok. Öyleyse hiçbir şeyden dem vurmal!... 


Ebü Said'e Ait Bir Hikâye 
Mihne şeyhi, bir gün şöyle konuşmaya başladı: 


Vaktiyle âlemi aydınlatan bir pirin huzuruna gittim. 
Onu süküt içinde buldum. Sonsuz bir denize baş aşağı dalmıştı âdeta. 


Dedim ki: 


“Ey pir! Bir söz söyle de sözün gönlüme kuvvet versin!” 


Pir, bir süre daha bu hal üzere durduktan sonra, 


“Ey benden konuşmamı isteyen kişi! Hak'tan başka bir şey bilir misin ki sana ondan bahsedeyim? Eğer O'nu anlatamıyorsam ne söyleyeyim ben? Hakka”l-yakin olan bir bilgi söylenemez kil İşte sükütum bundan kaynaklanıyor” dedi. 


Ey dost! Mademki O söylenemez, O'nu bu kadar anış neden?... Mademki O'na ermek mümkün değil, onun için bu feryat kimden?... Bilmiş ol ki, O'nu anmak her dilin harcı olmadığı gibi O'nun hakkında süküt etmek de her kişinin harcı değil. 
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O yüce sevgili öyle bir dilberdir ki, yoldaki bunca şaşılacak haller, O”ndan meydana gelmektedir. O öyle bir sevgilidir ki öşığı daima onunla birlikte bulunmalıdır. O, sevdiğini kâh yok eder, kâh var eder. Aşıkla mâşuk arasında yaşananları söylemekse bizim haddimiz değildir. 


Fasih bir kimseyken lal olup kalıyorsan O”ndan bahsetmektense kendinden bahsetmen, elbette daha yerinde bir iştir. Sevgili, güzellikte yeryüzünün ve gökyüzünün güneşiyse, şüphe yok ki aşık O”na daha da müştak olur. 


Sevgili cilvelendiğinde, tüm aşıkların gözleri çeşme kesilir. Eğer o, maşuka öşık olmasaydı, seven O”nun sevgisine nasıl lâyık olurdu? Hiçbir âşık yoktur ki mâşukuna bağlı olmasın. Çünkü mâşukun kadrini âşıktan başkası bilmez. 


Vuslat gününün güzelliği, âşıkların şevkinden meydana gelir. Zaten mâşuku kendisine cezbeden âşıktır. 
Çünkü âşık, o aşka kendisini lâyık görmez kil... 


Sevgilinin adı göklere çıksa, her tarafa yayılsa bile O'ndan başka bir sevgili görülmez. Sevgili, kendisine âşık peyda eder. Fakat sevgiliden başka da bir âşık yoktur kil... 


Aşık, ebediyen yok olsa, hatta iki alemden de kaybolup gitse bundan ne çıkar? O ister olsun, ister olmasın, sevgilinin gönlü, onun elindedir yal... 
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IV 


Babasının anlattığı hikayeleri can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 


“Büyücülük nasıl bir şeydir ki, ona iştiyak çekiyor, onsuz bir an bile yaşayamıyorum? Büyü, bu kadar güzel bir şeyken neden günah sayılıyor? Ey babacığıml Beni büyünün sırrına agah etmedikçe kendine yoldaş edinemezsinl” 


Bunun üzerine babası, söz hazinelerini açarak, şöyle bir hikaye anlatmaya başladı: 


Adem, Havva ve İblis'in Evlâdı 
Hakim-i Tirmizi'nin rivayet ettiğine göre, 


Âdem ve Havvâ, tövbeleri kabul edildikten sonra birbirlerine kavuştular. Cennetten çıkıp bir bucağı yurt edindiler. 


Adem (a.s), bir gün bir iş için dışarı çıkmıştı. Mel“un İblis, Havvâ'nın yanına geldi. Onun Hannas adında küçük bir çocuğu vardı. Onu Havvə”ya vererek amacına ulaştı. Adem (a.s) gelip de çocuğu görünce Havvâ'ya kızdı ve, 


“Neden onu İblis”ten aldın, kabullendin? Neden bir kere daha onun hilesine kandın?” dedi. 


Ve çocuğu öldürerek, ovaya götürüp her parçasını bir yana attı. Âdem (a.s), yine bir gün dışarı çıkmıştı. 
O sırada İblis gelip yine şeytanlık etti, çocuğu yanına çağırdı. Fakat çocuk huzuruna paramparça bir halde 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gelince şeytan, parçaları birbirine ekledi ve çocuk dirildi. Onu diriltince bir hayli ağladı, sızladı. Nihayet onu Havvə”ya tekrar kabul ettirdi. Adem (a.s) gelince çocuğu yine orada gördü. 


“Bizi sen, bir kere daha yakacaksınl” diye Havva”ya tekrar kızdı ve çocuğu öldürdü. Bir ateş yakarak, çocuğu ateşe atıp tamamen kül etti. Külünü yele verdi. Hasılı Havvâ'nın elinden feryat ederek çıkıp gitti. Fakat kara yüzlü İblis tekrar geldi. Dört bir yana seslenerek, çocuğu çağırdı. O esnada küller bir yere toplandı ve çocuk yine dirildi. Çocuk dirilince şeytan, yeniden Havva”ya gitti. Yeminler ederek onu kabul etmesini söyledi. Bir daha onu yele verme diye yalvardı. 


Ona, 


“Şimdi yanımda götüremiyorum. Gelince buradan alır giderim” dedi ve gitti. 


Adem (a.s) gelince Hannas yüzünden bir kere daha gamlandı. Havwvâ'ya yeniden kızdı. 


Ona, 


“Aklın başından gitti de şeytanla arkadaş oldun. 
İsyankâr şeytan, bize daha neler edecek, bilmiyorum” dedi. 

Bu sözleri söyleyip yine çocuğu öldürdü. Ve onu yahni yaptı. Yahniyi Havvâ ile beraber afiyetle yedi. Ve gönlü ateşlerle dolu bir halde işine gitti. O esnada İblis tekrar gelip, çocuğunu çağırdı. Hannas, babasının sesini duyunca Havvə”nın içinden cevap verdi. Hilebaz İblis, çocuğunun sesinin Havvâ'nın içinden geldiğini duyunca, 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“Şimdi işim kolaylaştı. Benim maksadım da buydu zaten. Âdem'in (a.s) içine gireyim, yerleşeyim diyordum. Zira onun içinde yer edersem ademoğulları, bana muhtaç olacaktı. Artık onların içine kah Hannas vasıtasıyla vesveseler verir, böylelikle de yüzlerce rezile tuzak kurarım. Kah içlerinden yüzlerce şehvet koparır, kan gibi damarlarında dolaşırım. Kah onu, ibadete çağırır, fakat o ibadetten ihlas değil, riya dilerim. Ayrı ayrı, çeşit çeşit binlerce efsun yapar, bu süretle insanları yoldan çıkarırım, demekteydim” dedi. 


Ey oğull Şeytan, senin içinde yerleşince padişahlığa başladı, tahtını kurdu, oturdu. Büyücülük hususunda sana gayret verdi, büyücülük sevdasına düştün. Şeytan, böyle yol vurucu olmasaydı kadının, erkeğin padişahı olamazdı. 


O, bir kısım insanları derde düşürmüş, bütün alemi birbirine katmış, belalara uğratmıştır. Her bucakta bir gönlü uykuya daldırmış, her yerde bir toprağı suya gark etmiştir. Senin de yolunu vurduğu için bu işe sevdalandın. Bu yüzden gözlerin, bulutlar gibi kan yağdırmakta... 


Adem (a.s), bir buğday tanesine nazar ettiği için tam üç yüz yıl ağladı. Ya İblis? Ona ne oldu? Lanetlere uğradı ve bu lânetten kurtulması için gözünden haylice göz yaşı dökmesi gerek... 
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İblis”in Göz Yaşları 
Vaktiyle yüce bir zat dedi ki: 


“Ova yolunda iki kara ırmağın akıp gittiğini gördüm. 
O suyun ne olduğunu, nereden geldiğini, neden bu kadar hızlı aktığını anlamak üzere ters yönde gitmeye başladım. Nihayet bir taşa eriştim. Orada İblis”i yerlere döşenmiş gördüm. İki gözü, kanlar saçan iki buluttu adeta. Gözlerinden iki kan ırmağı revan olmuştu. Yağmur gibi göz yaşları dökmekte, feryat edip daima şöyle söylenmekteydi: 


Bunun sebebi, o ay yüzlü değil. Benim kilimimin rengi siyah. Talihsizlik bende. Onlar benim itaat etmemi istemediler, sonra da vebali benim boynuma yüklediler.” 

Ey oğull Böyle bir iş kimin başına gelmiştir? Buna benzer bir şeyi kim hatırlar?... 


Yusuf Peygamber ile Bünyamin 


Vaktiyle yüce bir zat dedi ki: 


Yusuf (a.s), Bünyamin”le gönül eğlemek, onunla düşüp kalkmak isteyince değerli bir kabı, Bünyamin'in torbasına koydu ve ona hırsız dedirtti. Bu ne iş? O yüce zât, 


“İblis'in başına gelenler de muhakkak böyle bir şey!” 
dedi. 


Onu kapısından kovdu. O, bu sır yüzünden bütün âlemde lânetle anıldı. Ona bir kahır elbisesi giydirdi. 


BÜYÜYE DAİR 157 


Bu süretle onu halkın gözünden gizledi. İblis, daima bu kapıda, elinde bir kahır harbesi olduğu halde durmaktadır. Önce “euzü” deyip ondan Allah”a sığınmadıkça Allah kapısına adım atmanın imkanı yoktur. O, bu kapıda gece gündüz, eteği ıslak kişilere el atmak için durur. Erenlerin mihengi onun elindedir. Doğudan batıya kadar herkes onun safındadır. Biri, oraya kalp akçe götürdü mü İblis”ten satırı yer. 


Ve para sahibine İblis şöyle der: 


“Ey şeytanlıkta benden topu çelen kimsel Binlerce yıl ibadette bulunduğum halde yarım anlık isyanım yüzünden Allah, benim yüzüme kapıyı kapattı. Sen bir zerre kadarcık ibadetine güvenip onu Allah kapısına getirmekten hiç utanmıyor musun? Alem halkının tümü bana lânet etse canımdaki aşk bir zerrecik eksilmez. 
Fakat sana bir kişi lânet etti mi bir an içinde suratın eğer, mihnetlere düşüp bunalırsın.” 


Ey oğull Sen de erenler gibi yol eri ol da ondan sonra padişahın huzurunda canını feda etl Neden İblis gözüne küçük görünüyor? O, şeytanlıkla yüce zâtların bile yolunu vurmaktadır. Bilmiş ol ki, senin gibi yüzlercesinin boynunu vuran kişiler, senin başına padişah kesilirler ama padişahın maiyetinde birer köledirler. 


İblis'in yoksul bir kölesi bile sana padişah olursa, senin Müslümanlığın nerede kalır? 


İblis, bile onun aşkıyla yanmaktan geri kalmamıştır. Er olmayı lânetli İblis”ten öğren! Zira o, erlik meydanına er olarak gelmiş ve Allah”tan gelen her şeyi kabul etmiştir... 
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Eli Kesik Hırsız 


Vaktiyle hırsızın birinin elini kestiler. O bunu hiç umursamadı. Kesik elini alıp koşmaya başladı. Bunu görenler, 


“A mihnetlere uğramış adam! Bu kesik eli ne yapacaksın?” dedi. 


Dedi ki: 
“Benim biricik sevgilimin adını bu ele yazdırmıştım. 
Yaşadığım sürece bu bana yeter. Çünkü bunsuz yaşa- 


mak, bana haramdır. Elimden nasibim ancak elemdir. 
Ama o elde sevgilimin adı olduktan sonra gam yok.” 

Ey oğul! Lâin İblis de sırları bilirdi. Secde etmediyse bu yüzden etmedi. O, sır açıklansın istemedi; bu yüzden secde etmedi, davaya girişti. Bu süretle kendisinin de, halkın da o kapıyı görmemelerini murat etti. O kutsal kapıdan doğan ışığın, hiçbir nazarla buluşmamasını diledi... 


Ayın Güneşe Hasedi 

Bir gün aya, 

“En çok neyi seversin?” diye sordular. 

Dedi ki: 

“Güneşin tutulup ebediyen perde altında kalmasını 


severim. Daima onun yüzünün bulut altında kalmasını isterim. Çünkü onu, kendi gözümden bile kıskanırım.” 
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Adamın Birinin Mecnün”a Sorusu 
Bir gün, bir adam, yolunu yitirmiş Mecnün”a, “Leyla öldül” dedi. 
Mecnün, 
“Hamdolsun Allah'a!” dedi. 
Bu kara haberi veren adam dedi ki: 


“A dini, imanı darmadağın olmuş adam! Neden yanarsın, sonra niçin böyle dersin?” 


Mecnün, 


“Ben o ay yüzlüden bir fayda elde edemedim. Kötülüğünü isteyen de bir şey elde edemesin bari!” dedi. 


İblis'in Hikâyesi 

Bir adam İblis”e, 

“Ey lânetli mahlük! Evvelce gönlünde bir define gizlemişken neden böyle bir lâneti canla başla kabul ettin?” dedi. 

İblis dedi ki: 

“Lânet, padişahın okudur. Fakat önce hedefe bakar padişah. Yaydan ok atılmadan önce hedefe dikkat edi- 


lir. Şimdi sen, o oktan haberdarsın. Fakat gözün varsa önce bakana bak sen!” 
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Sultan Mahmud”dan Büyüklerin 
Dilek Dilemeleri 


Vaktiyle başlarını feleğe kadar yüceltmiş yüce zatların hepsi Sultan Mahmud”un huzurundaydılar. Alem padişahı, onlara, 


“Her biriniz bir dilek dilesinl” dedi. 


O gün padişahtan şehir, mal, mülk, mevki ve rütbeye ait bir hayli şeyler istediler. Sıra Ayaz”a gelince biri dedi ki: 

“Ey güzellikte tek, hünerde çift Ayazl Sen ne istersin?” 


Ayaz, 


“Yalnızca bir şey isterim. Ondan başka da hiçbir şey istemem. Padişahın okuna hedef olmayı ister dururum. 
Bu dileğime erersem, zerre kadar ıstırabım kalmaz” dedi. 


Ona, 


“A akıldan mahrum cahill” dediler. “Padişahın okuna hedef olmak istiyorsun hal Aklını, ayaklarının altında mı ezdin, yok ettin? Neden kendini oklara hedef etmek istiyorsun? Sonra ebediyen oklara esir olur, oklanır durursun.” 


Ayaz dedi ki: 


“Ey insanlar! Sizin bu sırdan haberiniz bile yok. Bütün bir âlem bana hürmet edip durmakta. Bir de padişahın okuna hedef oldum mu işim iş artık. Çünkü padişah önce birkaç kere hedefe bakar da ondan sonra ok atar. 
Önce adamın canına işleyen o bakıştır. Artık sonradan 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alınan yara, nasıl olur da güç gelir adama? Siz, bu yolda o yarayı görüyorsunuz ama ben, padişahın bakışını görmekteyim. Sevgilim on kere bana baktıktan sonra bir yarayla nasıl olur da kendimden geçer, bu işi terkederim?...” 


Şibl”ye Ait Bir Hikâye 
Bir gün Şibli, fazlaca coşunca onu zorla tutup bağ- 


ladılar. O sırada bir bölük halk seyretmek üzere yolda durdular. Güzel sözler söyleyen Şibli, onlara, 


“Sırrınızı açın! Nasıl bir kavimsiniz siz, söyleyin bakalim!” dedi. 


Hepsi de, 


“Biz dostuz. Senin dostluğundan başka bir şey bilmeyiz” dediler. 


Şibli, dostlardan bu sözü duyunca derhal onlara yağmur gibi taş, topaç yağdırmaya başladı. Dostları, taş attığını görünce kendilerine isabet eder diye korkup yanından kaçtılar. Şibli, o sırada söze geldi ve dedi ki: 


“Ey hepsi de yalancı ve yoldan çıkmış insanlar! Bana dostluktan dem vurdunuz ama siz, eteği temiz adamlar değilsiniz.” 

Ey oğul! Dostun yaralamasından kim kaçar? Ondan gelen, taş değildir, merhamettir. İblis, sevgiliden gelen taşı gördü de kaçmadı. Yaralandı ama yine ondan gelen yüzlerce merhemle iyileşti. 
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Ondan gelen her yarayı canla başla kabul etl O, canı bile yaralasa hoştur. Bir zerrecik onu sevsen ondan gelen yarayı yüzlerce can verir de satın alırsın. 


Ondan gelen yara, bedavadır sanırsın. Oysaki binlerce yıllık ibadet, o yaranın bedelidir. İblis, binlerce yıl ibadette bulundu ama sonuçta tüm ibadeti, bir anlık lânete tekabül etti. 


Eğer sana sen bize yaramazsın derlerse işte o zaman efendiliğe yararsın. 


Aziziml İblis”in hikayesine kulak verl Bir zamancık olsun şeytanlığı bırak da o öyküyü dinlel Bir an olsun sende bu erlik olsaydı bütün öleme, senin yüzünden can gelirdi. 


Doğrusu İblis sürülmüştür, lânetlenmiştir ama unutma ki daima padişahın huzurundadır. Huzuru terketmemektir. Bundan ibret almak gerekir. 


Musa ile İblis 

Bir gece Musa (a.s), Tür”a gidiyordu. İblis, Musa”nın (a.s) yanına çıkageldi. Musa (a.s), o mel“una, 

“Neden Adem”e (a.s) secde etmedin ki?” dedi. 

İblis, ona, 


“Ey Allah huzuruna kabul edilmiş kimsel Ben sebepsiz yere Allah'ın kudretinden sürgün edildim. Eğer secde edebilseydim ben de senin gibi Allah”ın kelimi (konuşan ağzı) olurdum. Fakat yüce Allah böyle diledi. 
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Niye eğri söyleyeyim? Doğru bir düzen zuhur etmedi bu işte” dedi. 


Musa (a.s) ona dedi ki: 


“Ey yollara düşmüş, bukağılara müptela olmuş kişil Hiç Allah”ı anar mısın?” 


İblis dedi ki: 


“Benim gibi şefkatli bir âşık, O'nu bir an bile unutabilir mi? Bilirim ki O”nun gönlünde bana karşı bir zerrecik kin bile yok. Gönlümde O'na karşı sevgi beslemem de ne yaparım?...” 


Ey oğull Gerçi şeytan Allah”ın huzurundan uzaktır, ama Musa'yla (a.s) konuşmasına bakılırsa aynı zamanda Allah'ın huzurundadır. 


Lânet, onun gönlünü yakmıştır ama aşkını da ziyadeleştirmiştir. Şeytan bile bu yolda bu derece hararetliyken acaba sen, sevgilinin aşkıyla nicesin? 


Sihir öğrenmek istiyorsan lânete sevinmen gerek. 
Yok, bunu yapamayacaksan vazgeç bu sevdadan! 


Bir bak da gör! Hârüt'la Mârüt nice zamandır baş aşağı, aç susuz asılı duruyorlar. Bilmiş ol ki, onlar kuyuda gönülleri kanlara bulanmış bir halde hayatlarından bezmişlerdir. Onların ikisi de büyüde zamanenin üstadı oldukları halde kendilerini kurtaramamışlarsa, kim sihir ilmini öğrendim diye sevinebilir? 


Büyücülükte ilerleyip de bir âleme sahip olsan bile bunların hepsini bir anda mahvetmek için timsahlık eden bir sopa kâfidir. Büyüden meydana gelen o şeyler, 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bir tek sopada kaybolur gider. Çünkü onlar değersiz bir şeydir. 


Senin gönlünde bir şeytan var. Bu yüzden daima büyü hevesiyle sarhoş olmaktasın. Fakat şeytanın, bir müslüman olsa sihrin fıkıh, küfrün iman kesilir. Ebedi olarak cennet ehline katılırsın. Şeytanın, hiçbir bahane ileri sürmeden sana secde eder. 


Ey oğull Ben, sana helali haramı anlattım. Yüceliğin, ancak bu sihirle ebedileşir. Böyle bir sihri elde etme imkânı varken, böyle olmaya çalışmak gerek, öyle değill... 


üçüncü bölüm 


CEM”İN KADEHİNE DAİR 


İkinci oğlun konuşması bitince üçüncü oğul, terbiyelice, babasına arzusunu anlatmaya başladı ve dedi ki: 


“Sevgili babacığıml Dünyayı gösteren bir kadeh varmış. Ben onu istiyorum, padişahlığı değil. Duydum ki, o kadeh, öyle bir şeymiş ki onda ne arar, ne dilersen görünürmüş. Çok gizli şeyler bile olsa o kadeh, onların hepsini gösterirmiş. Bilmem nasıl güzel bir ayna ki onda bütün dünyanın nakışları belirmekte. Dünyalar dolusu sırları gün gibi apaçık bir şekilde, üstelik hemen haber vermekteymiş. Bu kadeh elime geçerse gök bile olanca yüceliğine rağmen benim gözümde alçalır. Alemdeki bütün sırlar, o kadehle bana ayan olur. Oysaki ben bu alemdeki nice şeylerden habersizim.” 


Bunun üzerine babası dedi ki: 


“Cehalet sana galip gelmiş de onun için bu kadehi istiyorsun. Bütün sırları bileceksin de ne olacak? Başın 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göğe mi erecek? Onu elde edersen, böyle bir makamda, kendini göklerin üstünde görecek, bütün ölem halkını da kuyu dibinde seyredeceksin. Eriştiğin makam yüzünden enaniyetin kabaracak ve bu benlikte ebedi olarak kalacaksın. Cemşid'in kadehini önüne koyup, bütün âlemi güneş gibi görsen, bütün sırları zerre zerre o kadehte seyretsen ne çıkacak? Ölüm, tepene testeresini dayadı mı, sen de Cem gibi o kadehten hiçbir fayda elde edemeyeceksin. Cem gibi sen de sonunda inleyerek ölüp gideceksin. Bu kadehi elde etmek, kuyuya düşmektir. Dilerim ki yoldan geri kalmak haram 


bkd 


olsun sanal... 


Ve şöyle bir hikaye anlatmaya başladı: 


Sultan Mahmud ile Bir Kocakarı 


Sultan Mahmud, günün birinde ordusuyla hızla bir yerden geçiyordu. Yol üstünde bir kocakarı gördü. 
Sopaya bir kâğıt parçası bağlamış, zalimlerin elinden feryat etmekte, padişahtan adalet istemekteydi. 


Padişah, kocakarıyı görmesine rağmen aldırış etmeyip geçti gitti. Fakat o gece rüyasında, kendisini derin bir kuyuya düşmüş gördü. Kocakarı, sopasını kuyuya uzatıyor ve ona, 


“Yapış sopama padişahım da çık bu girdaptanl” diyordu. 
Padişah, kocakarının sopasına yapıştı ve o bela 


kuyusundan kolaylıkla çıktı, kurtuldu. Ertesi gün, padişah tahtına oturdu, ama geceki rüya yüzünden gönlü 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pek daralmıştı. Derken bir de baktı ki kocakarı uzaktan göründü. Elinde sopası, beli bükülmüş, gözleri ağlamaktan ıslanmıştı. Padişah, yerinden kalkıp onu çağırdı ve yanına oturttu. Oradaki askerlere ve hükümet adamlarına dedi ki: 


“Eğer dün gece kocakarı olmasaydı ölüm timsahı, canımı kapıp gitmişti. Sopasına yapıştım da beni girdaptan da kurtardı, kuyudan da. Siz de bugün Allah”tan ebedi bir kurtuluş istiyorsanız hep birden bu kadının sopasına yapışınl Tutunacağınız şey, bu sopadır.” 


Oradakiler birden atılıp o sopaya sıkıca yapıştılar. 
Her yandan bölük bölük halk gelip o sopaya yapışmaktaydı. Kocakarı, padişahla beraber taht üstünde oturuyor, sopasını elinde tutuyordu. Elindeki sopayı halk için bir dayanak haline getirmişti. Onun yüzünden çarşı pazar kızışmış, alışveriş tava gelmişti. Musa (a.s) gibi bir asâ ile beli doğruldu. Din yolunda, o sopayı, Musa'nın (a.s) asâsı kıldı âdeta. 


Padişah, 


“Ey yoksul kocakarı! Sen çok kuvvetsizsin, karşında ise bunca halk var. Bir tahta parçasıyla bunca halka ne yapabileceksin sen? Birçok kimse, senin sopana yapıştı. Bu kadar adamı nasıl kurtaracaksın?” dedi. 


Kocakarı dedi ki: 


“Sultan Mahmud'u kurtaran, herkesi kurtarabilir. 
Senden bu sözü duymamalıydım. Kuyudan bir fili çıkaran, bir avuç sivrisinek karşısında âciz mi kalır?” 


Ey oğul! Öbür âlemde insanlara makam ve mevki bağışlayanlar, bu âlemde kendilerini hakir gören yoksul 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kişilerdir. Halbuki onlar, zamane padişahına bile yardım edecek kudrettedirler. Öyleyse neden bununla gururlanmalı, niçin böyle meçhul bir şeyle şöhret bulmaya çalışmalı? Her bayağı kişi karşısında feryat etmek, her kötüden bir ziyana uğramak neden? Başkasından niçin bahsedersin ki? Halbuki senden başka bahsedilecek kimse yok. Bayağı insanlardan daha hayırlı olduğunu söylersin, ama görünüşe bakılırsa hiç de öyle değil! 
Önünde ne var? Bilmezsin. Bu yüzden gölgenden bile korkarsın. Lamelifvari sarık sarınmaktansa zünnar bağlamak senin için çok daha iyi. Unutma ki zünnar da haçın lamelifidir. Ansızın tabutuna saracakları sarıktan haberin yok galiba. Zaten başın böyle hep sevda konağı oldukça, tabutunun başına sarık sarılması daha iyi. 
Başına ipek sarmanın ne faydası var ki? Sonunda seni kefene sarıverecekler yal 


Sen dünyada bağdaş kur, yan gel yat bakalım. Mum makası nasıl mumun başını keserse ateşten bir makas da senin cezanı verecektir. Neden hep makam ve mevki sahipleri mahremin senin? Neden son nefesine kadar arkadaşların onlar? Hiçbir şey sana yar olmayacağına göre neden kefen gibi kendi kendine bürünüp kalmazsın ki?... 


Behlül ve Mezarlık 


Behlül, bir gün mezarlıkta gezinip duruyor, bütün mezarlara sertçe vuruyordu. 


Ona dediler ki: 


“A deli adaml Neden bu mezarları döversin?” 
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Dedi ki: 

“Çünkü bunlar yalancıdırlar. Yaşamları boyunca sayısız yalan söylediler. Kimi, kâh bu, benim sarayım dedi. Kâh bu, malım dedi, altınım dedi. Kâh bu, tarlam, asmam dedi. Kâh bu, bağım, çardağım dedi. Oysa Allah dedi ki: Bu davaların hepsi de yalan. Çünkü onlar, bana miras kalacak, size değil. Sonunda onların hepsi öldü. Canlarını terkedip gittiler. İşte ben yemeyi, içmeyi, uykuyu, rahatı bu yüzden terkettim ve gördüğünüz gibi onları dövmekle meşgulüm. Zira onların hepsi bir avuç yalancıdan ibaret.” 


Ey oğul! Herkesin sonu yokluk olduğu halde bir adam ondan faydalanmayı neden umar? Sonunda darmadağın bir halde hepsini terkedip gidecek olduktan sonra neden bu kadar şeyi derler toplar? Nihayet toprağından kerpiç dökecek bir dünyaya ne diye gönül bağlar? 


Bilmiş ol ki, dünya, bir kervansaraya benzer. İki kapısı vardır. Bu kapıdan öbür kapıya kadar olan yol da tıpkı sırat köprüsü gibidir. Bu yolda uyanık yürümezsen cehenneme baş aşağı düşersin! Yeryüzüne düşen bir gölge, ayı karartır. Ay, aydındır ama önünde yeryüzünün kara suyu geçerse ne yapabilir! Bu dünya, aya bile bunu yaparsa zavallı insanoğluna neler yapmaz? Böyle bir nuru, bir anda karartan seni de mahvedebilir. Tekrar iyileşmene ümidin de kalmaz. Çünkü buna imkân yoktur. 


Bundan gayri geçmişe nisbetle baş aşağı gelmen, daha fazla olacaktır. Unutma ki canına gelen âfetlerin hepsi sendendir. Bu yüzden başına gelen bu çeşit şeyleri, kendi elinle kendinin hazırladığını bil! Zira bu, meydanda bir şey... 
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Müneccim Padişah 


Vaktiyle padişahın biri, yıldız ilmini çok iyi biliyordu. 
Derken bir gün falan ayın feşman günü bir belaya uğrayıp çaresiz kalacağını anladı. Taştan bir yer yaptırdı kendisine. Mermerden sağlam bir ev yaptırıp birçok da muhafız, gözcü tayin etti. 


Eve girince baktı ki pencere var, oradan aydınlık gelmekte, kendi elceğiziyle ördü pencereyi. Sonunda o evde mahpus kaldı. 

Çıkacak bir yer yoktu. Perişan bir hale düştü. Nihayet son nefesini verdi, ölüp gitti. 


Ey oğull Her adımda biraz daha ileriye gitmek istiyorsan önce isteğinden geçip varlığını terketmen gerek. 


Kendini ve ölemi ister terket, ister etmel... Ölüm gelince ister istemez terkedeceksin. 


Uyuyup dinlenmek, yiyip içmek baki değildir. 


Ölüm gelince ne yapacaksın?... 


Yılan Hikayesi 
Yüce bir zat bir gün şöyle demişti: 


Biri, Allah”ın emriyle öldü mü ona, ölümünün ilk günü, ikinci ve üçüncü günleri yas tutulur. Yedinci günü geçinceye kadar bu, böyle gider. Fakat yedinci gün geçip de sekizinci gün geldi mi ne yapılır?... 


Mademki sonuncu gün Allah”a teslim olacaksın, önceden buna alışsana, ne diye kıvranıp durursun? 
Bütün bedenin, yılan gibi ayak olsa, hiçbir yere kaçmana 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imkân yok. Yılanı, giderken görmedin mi hiç? Yolda kıvrana kıvrıla, büküle büküle gider. Fakat deliğine geldi mi onda bir kıl ucu kadar bile eğrilik büğrülük göremezsin. 
O, kıvrılmayı terketmedikçe katiyen deliğine giremez. 


Sen de eğriliği bırak da doğrulukla, ulaşacağın kovuğa git! Eğer körler gibi atacağın adımı şaşırırsan, körler gibi perde arkasında kalakalırsın. İnsanları görmez misin? Körlükte ne ayakları kalmış, ne başları. Her tarafları yara bere içinde, kapıda kalmışlar. 


Küfi yazıda elif dümdüzdür ya, işte süfi de öyle olmalı. 


Tasavvuf nedir? Sabretmek, dünyaya tamah etmemek. 


Tevekkül nedir? Dilini kesmek, halkın kendinden daha iyi olmasını dilemek, yok olmak, her şeyi atıp yokluğu almak... 


Gerçek Tevekkül 


Şeyh Şakik-ı Belhi, bir gün Bağdat'ta vaaz ediyor, tevekkül hakkında güzel sözler söylüyor, yücelik bakımından feleklerin yücesinde açıklamalarda bulunuyordu. 

Şöyle diyordu: 

“Yüreğinizi sağlam tutun! Hor hakir düşeceğiz diye korkmayın! 


Bakın size bu hususta başımdan geçen bir olayı anlatayım: 
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Bir gün çölde neşeli bir halde gidiyordum. Allah”a güvenerek, hür bir halde yol alıyordum. Yanımda yalnızca bir dirhem vardı. Bu parayla seferi tamamladım. 
Gönlünü gayb âlemine bağlamış bir adam olduğumdan o bir dirhem hala da koynumda durup duruyor. Hatta, Kabe”ye gittim, neşeli bir halde geri geldim. O bir dirheme ihtiyacım bile olmadı.” 


Bu sırada bir genç, şiddetle yerinden kalkıp ona dedi ki: 


“Şu sözü doğruca dinlel O bir dirhemi koynuna niye yerleştirdin? O zaman gayb âlemine candan inanmıyor muydun? Bu bir dirhem, seni yüzlerce şüpheye soktu; o zaman nerdeydi sendeki bu tevekkül? O anda iman sahibi değil miydin yoksa? İman sahibiysen neden Allah'a güvenmedin?” 


Şakik, bu sözü duyunca minber üstünde başını yere eğdi, titremeye başladı. 


“Çok doğru söylüyor” dedi. “Ne diyeyim? Bu genç haklı!” 


Ey oğul! Allah'ın mâbedine dirhem şöyle dursun, bir kıl bile giremez. 


Ona perişan bir şekilde âşık olan kişi nice kanlar yuttu. Şimdi ne oldu? Ağlayıp sızlanarak onun yolunda öldürüldü gitti. Onu topraklara bulanmış, kanlara boyanmış bir halde bırak! Şimdi onun yüz allığının böyle olması gerek. 


Ne acayip bir şey şu dervişin yaptığı!... Yüzünü, kendi kanıyla boyuyor. 
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Ve, ölmedikçe üstüne giyecek bir gömlek bile bulamıyor... 


Allah”tan Gömlek İsteyen Meczup 


Bir gün coşkun bir meczup niyaza koyuldu. Çıplaktı. 
Allah”tan giyecek bir çul istiyordu. Diyordu ki: 


“Ya rabbil Üstümde bir göynek bile yok. Sen sabirsin, ama bende sabır kalmadı.” 


Allah”tan, o sarhoş meczuba bir nida geldi: “Sana ancak kefen namlı bir gömlek verebilirim.” 
Bunalmış olan meczup dedi ki: 


“Ben seni bilirim ey kullarını besleyip büyüten rabbiml Bilirim ki sen, aciz kulların ölmedikçe onlara bir çul bile vermezsin. Kulun müflis ve çırılçıplak bir halde ölmeli ki mezarda ona bir çul veresin.” 


Ey gönüll Bu yolun ölüsü olursan Allah”ın dirisi kesilirsin. Tepeden tırnağa kadar kanlara bulanmışsan, topraklar içinde kendi kanına gark ol artıkl Çünkü sütü gelen kadın, hayız olmaz, adetten kesilir ancak. Onun kanı gizli bir elle süt haline getirilir. Sen gerçekte kan içersin, fakat süt sanırsın. Beslenmeye başlaman, kan emmekledir, sonun da toprağa gömülmek olacaktır. 
Toprakla kan arasında bulunan bir varlık, neden baş kaldırır, büyüklenmeye kalkar? Zaten o baş aşağıdır. 


A adam olmayan kişil Neden müteşekkil olduğunu bir bilebilsenl Birbirine katılmış bir avuç toprakla kandan ibaretsin sen. Toprak oluncaya kadar kan yutar, sonun- 


174 İLAHİNAME 


da toprak kesilirsin de o zaman kandan, topraktan arınır, temizlenirsin. 


Eğer ağlamaktan öte bir yol tutmazsan gün gelir, sevgilinin saçları senin de üstüne gölgesini salar... 


Ağlayan Meczup 


Vaktiyle bir meczup ağlayıp duruyordu. 
Bir adam, 

“Neden böyle ağlamaktasın?” diye sordu. 
Meczup dedi ki: 


“Bir an olsun o, bana acısın, gönlü yansın diye ağlamakta, kanlar saçmaktayım.” 


Adam, 


“Onun gönlü yoktur kil Kim bu sözü söylerse akıllı değildir” dedi. 
O, cinneti sanat edinen meczup cevap verdi: 


“O, her an bütün gönüllerin sahibidir. Bütün gönüller onun olmasına karşın nasıl olur da onun gönlü olmaz? 
Bu ne biçim bir söz? Burada bulunan her şey, oradan gelmedir, iyi, kötü, yüce, alçak, hepsi oranın malıdır. 
Öyleyse gönüller de oradandır. Hatta yalnız gönüller değil, her şey oradan. Sana ister hayır gelsin, ister şer, hepsi devadır. Sana gelen her şeyin oradan geldiğini söyleyebilirsin.” 


Bir bak hele! Cebrâil, toprağı neden kan haline getirdi de Sâmiri kavmini baş aşağı etti?... Fakat onun nefesi 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Meryem”e gelince neden Allah”ın ruhuyla aleme hayat kesildi? Bilmiş ol ki buradaki hayır da o alemdendir, şer de. Kar da oradandır, zarar da. 


Sen, şu daracık su ve toprak âleminde olduğun için o tertemiz kutsal âlemden habersizsin. Şu yıkık âlemden bir azat olsan, o viranede bir define kesilirsin. 


Bu âlemde şu gönül yüzünden perişan olmaktasın, fakat unutma ki yine o gönlünle Allah'a yol bulacaksın!... 


Bir Meczup ile Ebü Bekir-i Vâsıti 


Vaktiyle Ebü Bekir-i Vâsıti, tımarhaneyi gezmeye koyuldu. Bir de baktı ki delinin biri sarhoş bir halde nâra atıp el çırpmakta, neşeden oynayıp zıplamakta. 


Vâsıti, 
“A gafil! Adamakıllı iplerle bağlanmış, âdeta kahrolmuşsun, şu mapustasın. Fakat görüyorum ki sevinç 


içindesin. Söyle bana, bu neşe nedir? Köle olmuşsun, neden kendini hür sanırsın?” dedi. 


Deli, şeyhe dedi ki: 


“Ayağımda zincir var, ama gönlümde bağ yok. 
Aslım, hakikatim ise gönülden ibaret. Hür bir gönüle sahip olduktan sonra şu kölelik, bana vuslattır. İyice bil ki, bir nice müşküle uğradım ben. Ayağımı bağladılar, ama gönlümü bağlayamadılar.” 


Ey oğul! İki âlem nedir? Bir deniz. Adı da gönül. Sen denizdesin ama ayağın balçığa saplanıp kalmış. Bir an için olsun gönül denizine dal da âlemi kendinde kaybolmuş gör. Yüz âlem olsa yüzü de gönülde gizlenir. Artık nasıl olur da yüzlerce âlem gözüne görünür? Orada yerin de göğün de gerçeğini anlayacaksın. Göreceksin ki sen, hem bu âlemsin hem o alem. 


Alem, sende görünüp dururken bu bir anlık yere niçin iltifat edersin? Dilersen, senin için bir an içinde bir cihan zuhur eder. Bu alem, senin için ahlat (kan, safra, irin, balgam) alemidir, sebepler dünyasıdır. Yedi iklim, adeta yedi suyla yazılmıştır, sebatı yoktur. 


O alemdeyse kuş yumurtadan çıkmaz. Saray mermerden yapılmaz. Hüriler, hayız kanından oluşmaz. 
Orada bal, arıdan olmaz. Ne süt keçiden çıkar, ne şarap üzümden... Ne kebap olmuş kuş ateşte pişmiştir, ne çeşit çeşit yemekler, ocakta... Orada vasıtalar ortadan kalkar. Her şey, o âleme yokluk âleminden dökülür, gelir. Her ne istersen hepsi, senin dileğinden hâsıl olur. 


Kendini küçük görme! İki âlemi, senin ruhundan ve bedeninden başka bir şey bilme! Her şey sensin. Ateşten ne zamana kadar korkacaksın? 


Gönlün arştır, göğsün ferş... 


Eğer gönlünü bu âlemde onun aşkıyla yaktın ise neden cehennem ateşinde yanasın?... 


Gönlü Yanık Kocakarı 


Günlerden bir gün Bağdat çarşısında büyük bir yangın oldu. Halktan, birdenbire bir feryattır koptu. O ateş yüzünden kiyamet koptu sanki. 
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O sırada elinde sopasıyla, ihtiyar bir kadın bir yerden geliyordu. 
Bir adam, ona, 


“Sen deli misin? Sakın o tarafa gitmel Evin yanmıştır mutlaka” dedi. 


Kadın dedi ki: 
“Sus be delil Allah benim evimi yakmazl” 


Sonunda bir cihan ateşe yandı, ama o kocakarıya yangından hiçbir ziyan gelmedi. 


Oradakiler, 


“A kocakarıl Evinin yanmayacağını nereden bildin?” 
dedi. 


İhtiyar, 


“Yüce mevla ya evimi yakar ya gönlümü yakar. Gönlümü dertlere yaktığına göre evimi yakmayacak demektir...” dedi. 


Ateş ile Kav 


Taşla demir, bir araya gelince ikisinden bir ateştir çıktı. Ve, yanmakla hayat bulan kavla ateş arasında şöyle bir konuşma başladı. 


Ateş, 
“Sen kimsin?” dedi. 


Kav, 
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“Ey benimle dost olan sevgili, yaban değilim. Sana aşinayım ben” dedi. 


Ateş, 


“Benim işim aydınlıktır, sen ise karanlıksın. Seninle nasıl bir aşinalığım olabilir?” deyince kav güzel bir cevap verdi: 


“Evetl Karanlığım ama ateş yüzünden. Beni sen yaktın, sen aydınlattın. Şimdi de aşinalığım yok diyorsun. 
Ben senin elinden yandım, beni sızlandırarak yakan sensin. Artık lutfet de yaktığına bir bakl” 


Ateş, kavın aczini anlayınca bütün alem içinde onu kendine dost seçti. 


Ey oğull Sen de bu gamla alevlendiysen gam yemel Burada yanarsan orada yanmazsın. Pişmiş kerpiç, topraktan doğmuştur, ama artık ateş tabiatlı bir kerpiçtir. 
Pişmiş kerpiç, ateşe mensup olduğundan din ehlinin kabrine konması caiz değildir. 


Şeriat, sana bu kadarcığını bile caiz görmezse asla ateşe atmak istemez seni. Bir mum yeşilliğe nazar ederse hemencecik yaseminleri solduruverir. Allah kapısının nazlı mumu da yaseminden bir ışığa benzer. 


İnsanoğlu meşakkat içinde yaşar. Yaratılmışlar içerisinde ondan daha nazik, daha çaresiz yoktur. Üstüne bir gül yaprağı düşse bile ondan daha aciz bir şeyi göremezsin... 
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Ebü Ali-i Fârmedi'ye Ait Bir Hikaye 
Üstat Ali-i Farmedi”den nakledildiğine göre: Allah, mahşer gününde bir kula, 
“Al, bak, okul” diye amel defterini sundu. 


Kul, o deftere bir iki saat bakıp durdu. Fakat içinde ne günah gördü, ne sevap. 


Dedi ki: 
“Ya rabbi, bu deftere hiçbir şey yazılmamış.” 
Hitap geldi ve denildi ki: 


“Ben, aşıkların iyiliğini de kötülüğünü de deftere yazmam. 


Ey oğull Allah, senin iyini, kötünü az anmakta. Sen de artık cenneti, cehennemi az an. Aradan vesile kalktı mı artık sen ebediyen bizimsin, bizdesin demektir. Aradan vesileyi kaldıramazsan kıvranıp durursun. Ne varsa hepsi biziz, hep biz. Sen ise bir hiçten ibaretsin. 


Günahkar bir şekilde huzura gelirsen kendine gelesin diye sana amel defterin sunulur. 


Bir gül yaprağı kadar bile tahammül ve kudreti olmayanın her cüz”ünün ebedi hayata sahip olmasına imkan yoktur. 


Okuma yazma bilmeyen Hz. Peygamber'e uyarsan günahlarla dolu bir defter okumak zorunda kalmazsın. 
Eğer amel defterine ait sözler sana sunuluyorsa sen, bir günahkârsın demektir... 
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Mahşerin Suçlusu 


Hz. Peygamber”den rivayet edildiğine göre Allah, mahşer günü bir kuluna buyurdu ki: 


“Ey kuluml Gel de amel defterini okul Ömrün boyunca neler yaptın bakalım?” 


Kul, baştan başa amel defterini okudu. Fakat defterde suçtan başka bir şey göremedi. Bunun üzerine dedi ki: 


“Ya rabbil Suçlarla geçen şu ömrüm yüzünden anlıyorum ki, cehenneme gitmekteyim.” 


Allah Teala, 
“Bir de, çevir de ardını okul” buyurdu. 


Kul, defterin arkasını çevirdi. Bir de baktı ki sonunda şöyle yazılıydı: 


“Bu kul, sonunda pişman olup tövbe etmiş, tüm dertlerine derman bulmuştur. Allah da ona on müköfat insan etmiştir. Zira Allah yaptığı kötülüğe pişman olan kuluna on iyilik yazar.” 


Kul, bunu görünce sevindi. Ne mutlu âzat olan kullara! 
Allah'a dedi ki: 


“Ya rabbil Amel defterimi yazan melekler, doğru yazmamışlar. Benim suçum, bunlardan çok fazla. O iki melek, yaptıklarımı tam yazmamışlar. Söyle yâ rabbi! 
Yoksa benim suçlarımı biri yazıyor, öbürü siliyor muydu? Ben ömrümce nice kötülükler yaptım. Şimdi sen tutuyor, her kötülüğüme karşılık on iyilik veriyorsun. 
Ben suçlu bir kulum, ama senin ihsanınla bu suçlarım bana fayda verdi.” 
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Hz. Peygamber, bu sözleri söylerken güldü de dişleri göründü. 
Sonra dedi ki: 


“Ey Allahıml Bir avuç toprağın yaptığı ne küstahlıktır bul” 


Ey oğull Sana temiz bir ruhun sırrını anlatsam korkarım ki, helak olur gidersin. Bu sır ne midir? Kim bilir? 
Kim bilir bu şaşılası sırrın sebebi nedir? 


Karşında bunca meşakkat var. Bilmiş ol ki, bütün bunlar, bir hiç olduğundan, bir hiçten ibaret bulunduğundan meydana gelmedi. Bunlar, belki kendine gelirsin, belki kendini tanır, anlarsın diye meydana geldi. 
Sen, onun sevgilisisin de onun için böyle yaptı, seni kendi gözünden de gizledi, halkın gözünden de. Binlerce sebep perdesi gösterdi de hepsinin ardına bir yatak koydu. O perde ardında, o yatakta sevgiliyle ağyar olmaksızın yatıp uyuyabilesin diye. Ne mutlu sanal... 


Sevgiliyi baştan ayağa kadar görmeye imkan yok. 
Mademki bu böyle, makamını görmek elbette daha iyi. 
Çünkü sevgili apaçık görünmez, cilvelenmez. Yüceliği yüzünden gizli kalması gerekir... 


Babasının anlattığı hikayeleri can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 


“Büyük insanların vazgeçilmezi olan mevki sevgisi günahsa makam ve mevkiden vazgeçmek gerekse, 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peki... fakat mevkiden kim kaçınabilir? Makam ve mevkiden kaçan kimi gördün sen? Yusuf bile kuyudan çıktı da saltanat tahtına oturdu. Ben dünyada mevki ve mal sevgisinden uzak bir insan bile görmedim. Birçoklarını defalarca sınadım. Külhan, gülşen olmuyor. Eğer bunlar bir kişiye aynı gözüküyorsa o kişi, ne hayvandır, ne insan. 


İnsan akıllı bir varlık. Eşek değil ya, bir mevkiye, bir makama sahip olması gerek. 


İsa, mevki sahibi olduğu için göklere yükselmedi mi? 
Kimi melekler de cehalet yüzünden kuyunun dibinde 


3 


kalmadı mı?... 
Bunun üzerine babası dedi ki: 


“Bu harap zindanda insanoğlu, ancak ibadetle yücelere çıkabilir. Yücelik diliyorsan kuyudan çık, yücel! 
Yücelik ibadettedir, mevkide değil. Nitekim Peygamber Efendimiz, 


“Sıddıkların gönüllerinden en son çıkan en sinsi huy, şüphe yok ki, mal ve mevki sevgisidir” demiştir. 
Öyleyse mevki dilemek vebaldir. Allah yolunda havassü'l-havas olsan bile mevki sahibi oldun mu âsi kesilirsin. Mevki, seni öyle bir dumana boğar ki bundan kurtulmanın imkânı yoktur...” 


Ve şöyle bir hikâye anlatmaya başladı: 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Günlerden bir gün yüce padişah Sencer, Abbase”nin yanına gitti. Uzlaşamadılar. Padişah, bir müddet Abbase'nin yanında oturdu, sonra kalkıp gitti. 


Biri, Abbase”ye, 


“Neden sustun? Ne bir şey söyledin, ne de bir söz dinledin” dedi. 


Abbase şöyle cevap verdi: 


“Gözüm padişaha ilişince bir de baktım ki, onun üzerinde sert dallarla, budaklarla dolu bir alem var, elimde ise kör bir orakçık bulunuyor. O orakla o budakları budamama imkan yok. Bu yüzden susmaktan başka çare bulamadım...” 


Ey oğul! Dünyadaki makamına seviniyorsan ahirette- ki makamından mahrum kalırsın. Malın çevreni sardı mı yılan olur sana, mevkiin kuyu kesilir. 


Gönül, Musa; nefis, Firavun'dur. Dünya ise yüzlerce renkli ateşten bir tas. Cebrâil buyurduğunda Musa'nın ateşe el atması hoş. Fakat emreden Firavun olursa o ateş yüzünden çekeceğin azabın da yüz rengi var. 
O vakit ibadet etsen bile günah işlemiş sayılırsın. Her uzvun, aleyhinde tanıklıkta bulunur. Orada senin için ne küfür vardır, ne iman. Buradan ne götürdüysen karşına çıkacak olan odur. Burada ne ekersen orada ancak onu biçersin. Burada ne dokursan orada ancak onu giyersin. Orada elde edeceğin kâr ve zarar, buradaki kâr ve zararındır. 
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A yoksull Buradan bir sevinç götürmedikçe, orada bir neşe bulamazsın. İster zehirlenerek öl, ister tatlılıkla can ver, orada ancak kendi yükünü yüklenirsin. 


Alemin her zerresi bir hicaptır. Buna göre bir zerreye bile sahip olsan hesabını verirsin. Ayağını yere koymuşsun ama pergel gibi başın dönüp durmakta. Tembellik etmel Yavaş olmal Yükünü atl Hafif oll Hepsinden vazgeç gitsinl... 


Musa'nın Duası 


Varlığıyla alemi bezeyen Musa (a.s), bir gün Allah”a, 


“Bana kendi dostlarından birini gösterl Onun yüzünü göreyim de gözüm aydın olsun. Bu arzuyla gönlüm yanıp yakılıyor” dedi. 


Allah”tan hitap geldi: 


“Bizim dert ehli sadık bir kulumuz var, falan ovada yaşar. Kapımızın has kullarındandır. Gece gündüz bizim yolumuzda yürür.” 


Kelim, onu görmek üzere yola çıktı. Oraya vardı. Bir de baktı ki, adam kendi ölemine dalmış gidiyor, başının altına yarım bir kerpiç koymuş, üstüne de ancak dizine kadar gelen bir çul çekmiş, üstüne binlerce karınca, arı ve sinek üşüşmüş... 


Musa (a.s), ona selam vererek, 
“Bir şey işitiyorsan söylel” dedi. 


Adam, 
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“Ey Allah”ın elçisil Tez bana testinden bir yudum su verl” dedi. 


Musa (a.s), testiyi almak üzere gittiğinde adam öldü. 
Musa (a.s), suyu getirince onu, kuru yerde can vermiş buldu. Allah”ın Kelimi, bu duruma şaşırdı. Bir süre sonra şaşkınlığı gidince kefen bulmak, mezar kazmak ve adamı gömmek üzere yola düştü. Geri dönünce bir de baktı ki bir aslan gelip onu paralamış, kalbini, karnını yemiş. 


Musa (a.s) bu duruma çok üzüldü, gönlü kabardı. 
O adam yüzünden derdi, bir hayli fazlalaştı. Yüzünü Allah”a çevirerek dedi ki: 


“Ey bütün sırları bilen Allahıml Bir gülü yüzlerce nazla besler, büyütürsün. Bizler bunun sırrını anlayamayız. 
Senin sırrına ne gönül erer, ne can...” 


Allah”tan Musa”nın (a.s) can kulağına şu cevap geldi: 


“Onun daima biz susuzluğunu giderdik. Şimdi de o kendi ciğerciğini yiyen susuza bizim su vermemiz daha yerinde olur. Onu daima biz giydirdik. Nasıl olur da araya Musa'nın eli karışır? O an, onun için bir vasıta zuhur etti. Etti ama neden ağyara iltifat eder? Bizim elimizde yetiştikten sonra neden bizden başkasından bir şey ister? Araya ağyar girince biz de onu ebedi olarak aradan çıkardık. Fakat o çulla kerpiç parçasının hesabını inceden inceye vermedikçe, and olsun yüceliğimize ki, bizim kıl kadar kokumuzu alamaz.” 


Azizim! O'nunla münasebet kurmak kolay değildir. 
O'nunla ancak gönülden konuşulabilir. Böyle olduktan 


186 İLAHİNAME 


sonra artık o makamda dünyaya ait şeyler söylemek müşküldür doğrusu. Bir insan, can âlemine kadem basmadıktan sonra insan değildir. Feleği bile onun safında bir yiğit saymal Çark vurup duran dönek bir kocakarıdır o. Her şeye yüzlerce bağla bağlanırsan asıl bağlanman gereken şeye nasıl bağlanabilirsin ki? Seni burada bunca timsah yer altına çekip durdukça, göklere nasıl yükselebilir, orada nasıl makam tutabilirsin? Yeryüzünün zinciri, ayağında oldukça nasıl gökyüzüne yücelebilir, orasını yurt edinebilirsin? Senin sevgin köpeklereyken gökyüzü sakinleri, seni nasıl sevebilirler? Amel defterini yazanların, arılık yurdunda bir avuç toprakla düşüp kalkmaları lâyık mıdır? Yüce zâtlara mubah olan bir cemali, abdesthaneyi mesken edinenler görebilirler mi hiç? 


Ey oğul! Ne her can o sırra yol bulabilir, ne herkes o makama erişebilir. Dünyaya binlerce can gelir ama içlerinden ancak biri bu sırra erer... 


Ruha Dair 


Yüce zatlardan nakledildiğine göre ruhlar, bedenlerden önce yaratıldı. Hem de tam üç dört yıl önce. Fakat o âlemde her yıl, bu âlemin bin yılına tekabül ediyordu. 


Yüce canlar, bu müddet içinde bedene girmemişlerdi. 
Sonra hepsini birbirine kattılar, bir safa dizdiler. Derken canların ardından birdenbire bir dünya göründü. Ruhların bir kısmı dünyayı gördü; canı gönülden dünyanın bulunduğu tarafa koşuştular. Yerlerinde kalanlara da 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sağ taraflarından cennet görünüverdi. Bunlar da cenneti görünce, şaşılacak bir şey ama canlar vererek cehennemden kaçtılar, cennete ulaştılar. Ruhların az bir kısmı yerlerinde kaldı. Onlar hiçbir şeye aldırış etmediler. Ne dünyayı seçtiler ne cenneti ne de cehennemden ürktüler. 


Derken Allah”tan hitap geldi: 


“A coşkun canlarl Burada ne durursunuz? Ne istersiniz hala? Dünyadan da kurtuldunuz, cennetten de. 
Cehennemden de bir mihnet yok size. Yola çıkmak için hala ne bekliyorsunuz?... Size bizim kapımız gerek.” 


Ruhlar, bu hitabı duyunca coştular ve, 


“Ya rabbil Sen bize hitap ettin ya, bu bize yeter, canımız feda sanal Ey arşın, ferşin, kürsünün sahibi yüce Allahımızl Bizim ne istediğimizi sen daha iyi bilirsin, bize ne soruyorsun? Biz, ancak seni isteriz. Başka hiçbir şey istemeyiz. Hakka”l1-yakin sensin, gerisi hiç!” dediler. 


Allah”tan şöyle hitap geldi: 


“Eğer beni istiyorsanız, çeşit çeşit belalar istiyorsunuz demektir. Üstünüze mahlükatın kılları, çöllerin kumları, yağmurların katreleri, ağaçların yaprakları sayısınca, hatta ondan da fazla mihnet ve belâ yağacak. 
Ateşten dikenler yaratıp da her an yaralı göğüslerinize koyacağım.” 


Ruhlar, Allah'ın bu hitabını duyunca neşeyle coştular ve, 


“Canlarımız feda olsun o belâlara. Bize ne dilersen yap, kabulümüz. Senden gelen belâyı canla başla kabul 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eder, gerekirse ebediyen o belaya katlanırız” diye bağırdılar. 


Ey oğull O”nunla her can arasında bir sır vardır ve her can, kendince bir sırra sahip olduğunu söyler. Fakat O'nun katında bu kapıda sır sahibi yalnızca O'dur. 
O'ndan başka mârifet sırrını bilen yoktur. 


Doğrusu, ruhların bildikleri doğrudur. Ancak bütün bu ruhlar arasında o asıl bir ruhu sever. Öbür ruhlar, o ruhun perdesidir. Hepsi de o bir ruh için yaralanmıştır. 
Onlar, on sekiz bin alemi aşsalar yine bir arpa boyu yol gidemezler. Bütün ruhlar aynıdır ama asıl maksat, mârifet ehli olan ruhlardır... 


Peygamber Efendimiz”in Zevceleri 


Hz. Mustafa”nın (s.a.v) zevceleri bir gün hep birden ona şöyle bir sualde bulundular: 


“Ey âlemlerin en yücesi! İçimizden en çok hangimizi seviyorsun? Söylersen bizi hoşnut edersin.” 


Peygamber Efendimiz (s.a.v), 


“Ey gönlümün aydınlığı zevcelerim! Bugün sabretmeniz gerek. Yarın imkan bulursam hepinize cevap veririm” buyurdu. 


Gece, ayrılık gününün karanlığıyla gelince zevcelerinin her birini teker teker yanına çağırdı. Gizlice her birine bir yüzük verdi, böylece hepsinin yarasına merhem sürdü. Her birine, bu yüzüğü verdiğini öbürlerine söylememesini tembih etti ve her birinden bu yolda söz 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aldı. Onlardan bu sırrı gizlemelerini, perdenin dışına ses vermemerlerini istedi. 


Ertesi gün olunca kadınlar, Hz. Peygamber”in yine yanına gelip aynı soruyu sordular. Resülullah buyurdu ki: 


“Bu âlemde kendisine gizlice yüzük verdiğim kadını severim ben.” 


Kadınlar, bu sözü duyunca sevindiler. Birbirlerine bakındılar ve bu sırrı bilmiyor gibi davrandılar. 


Oysaki her birinin tek başına bu sırdan haberi vardı. 
Fakat Hz. Peygamber'in, Âişe ile olan münasebeti farklıcaydı. 


Ey zavallı oğul! Sana gönül gerekse, mutlaka perde ardında bir şey yapmak dilersen ciğerini ye, onunla geçin, neşelen! Gönül kanını dökmekte kayıtsız ol! 


Çünkü hicranla kan yutmazsan aşk sırrına erişemezsin... 


Rabia”ya Dair Bir Hikâye 


Rabia makam sahibi bir kadındı. Tam bir hafta yemek yememişti. Bu süre zarfında elden, ayaktan düşmedi. İşi gücü, sürekli namazdı, oruçtu. Fakat açlık, onu elden ayaktan düşürünce bedeni zayıf düştü ve titremeye başladı. 


Orada namuslu bir kadıncağız vardı. Rabia”nın halinden anlayıp bir kap yemek götürdü. Fakat Râbia, ışık bulma derdine düşünce dönüşte, bir de baktı ki bir kedi gelmiş, kabı devirmiş. Testiyi alıp suyla iftar etmek için 


190 İLAHİNAME 


geri döndü. Ancak testi elinden düşüp kırıldı. Bu sefer de susuz kaldı. 


Ciğeri yanık Râbia, tâ ciğerden bir ah çekti. Sanki âlem tutuştu... Acz içinde dedi ki: 


“Ya rabbi, bu çaresiz münzeviden ne istersin? Beni ne zamana kadar böyle perişan edip kanlara bulayacaksın?” 


Allah”tan hitap geldi: 


“Dilersen hemen şimdi aydan balığa kadar bütün alemi sana bağışlayayım. Fakat çektiğin bunca yıllık gönül derdini karşılık olarak vermelisin. Bunu bir düşünl Çünkü Allah için çekilen yüzlerce yıllık dertle bu hilebaz dünya, aynı gönülde bulunamaz. Bizim derdimizle dertlenecek kişi dünyayı terketmelidir. Buna nail olanın dünyadan nasibi yoktur. Çünkü bu dert, bedava değildir...” 


Behlül'e Dair Bir Hikaye 


Gönlü perişan Behlül, Bağdat”ta çocukların elinden bunalmıştı. Sürekli ona taş atıyorlar, her yandan üstüne saldırıyorlardı. Derken yerden küçük bir taş alıp onlara verdi ve dedi ki: 


“Böyle küçük taşlar atın baril Büyük taşlarla beni topal etmeyin. Attığınız taşlardan ayağım yaralanırsa oturarak namaz kılmak zorunda kalırım.” 


Nihayet bir taş, onu adamakıllı yaraladı. Canı yandı, gönlü alt üst oldu. O taşlar yüzünden daralan gönlünden öyle kanlar aktı ki, taşın gönlü bile onun derdinden kan 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kesildi. Behlül çocuklardan kurtulmak için perişan bir halde topallayarak Basra”ya gitti. Geceleyin Basra”ya ulaştı. Uyumak için bir yere gitti. Fakat orada biri öldürülmüş, kanlara, topraklara bulanmış, yatıyordu. Bunu farketmedi, adamın yanına yattı, uyudu. Uykuda bütün elbisesi kanlara battı. 


Ertesi gün insanlar gelip, ölü adamla elbisesi kanlara bulanmış Behlül”ü görünce bu işi Behlül'ün yaptığına hükmettiler. 


Ona, 


“A köpekl Nerelisin sen, nereden geldin? Seni tanımıyoruz” dedi. 


Behlül, 


“Bağdatlıyım. Oradan kalkıp buraya geldim. Bu adamın yanında yattım, dinlendim. Fakat onun öldürülmüş olduğunu ancak tan yeri atıp âlem ışıyınca farkettim” dedi. 


Behlül'e, 
“Bağdat'tan kalktın, kan dökmek için ta Basra'ya geldin ha!” dediler. 


Ve ellerini kuvvetlice bağlayıp onu merhametsiz zindancıya teslim ettiler. Behlül içinden, 


“Ey gönül! Haydi bakalım, şimdi ne yapacaksın? 
Çocukların taşlarından kaçtın, ama burada kendi kanına girdin. Bağdat'ta o taşlara razı olsaydın Basra'da can korkusuna düşmezdin” diyordu. 
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Nihayet durumu padişaha haber verdiler ve Behlü”ün öldürülmesi emredildi. Onu tutup darağacına götürdüler. Zalim cellât, merdiveni dayadı, Behlül'ü çıkardı. Boynuna ipi geçirmek üzereydi ki Behlül, başını göğe kaldırıp, dudaklarını oynatmaya, gizlice bir şeyler söylemeye başladı. Tam bu sırada bir yandan dürüst bir adam fırladı. 


“Durun! O suçsuzdur, adamı ben öldürdüm. Benim öldürülmem gerek. Bu kadar ağır bir yükü taşıyamayacağım. Bir boyuna, iki kan fazla!” diye bağırdı. 


Her ikisini de padişahın huzuruna götürdüler. Padişahın veziri de oradaydı. İşin tuhaf tarafı Basra padişahı, uzun zamandan beri Behlül'ü görmek istiyordu. 
Fakat onu hiç görmemişti. 


Vezir, Behlül'ü görünce tanıdı. Çünkü onu önceden görmüş, konuşmuştu. Padişaha dedi ki: 


“Padişahım! Gözünüz aydın! Behlül”ü arıyordunuz ya, işte size Behlül.” 


Padişah neşesinden yerinden sıçradı. Başını, yüzünü öptü. Yüzlerce ikramlarda bulunarak yanına oturttu. 
Huzurdaki hizmetçiler padişaha, katille maktulün durumunu, sonra da Behlül'ün hikâyesini anlattılar. 


Padişah, 
“Derhal o adamın kanını dökün!” dedi. 
Behlül padişaha, 


“Ey padişah! Gönlümün yanışına hürmetin varsa sakın onun kanını dökme! Onun kanını dökersen hiçbir 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fayda elde edemezsin. Zira o, doğrulukla kalkıp, benim için kendisini feda etti. Benim için canıyla oynadı. Nasıl olur da o adamın kanını dökersin?” dedi. 


Bunun üzerine padişah, öldürülen adamın yakınlarını çağırdı ve onlara, 


“Diyet istemeniz gerek! Dilerseniz onu öldürebilirsiniz, ama bu iyi olmaz. Farzedin ki bu işi o yapmadı, ben yaptım. Doğrusu o âsidir, ama siz muti olarak telakki edin! Zira ona Behlül şefaat ediyor” dedi. 


Nihayet onları altınla razı ediverdiler. Bütün düşmanlarını hoşnut eylediler. Padişah, o adama, 


“Nasıl oldu da insanların arasından çıkıp, canından geçtin ve korkmadan suçunu söyleyiverdin?” diye sordu. 


Adam dedi ki: 


“Benzerini daha önce hiçbir yerde görmediğim bir ejderha gördüm. Ağzını açmış, ateş püskürtmekteydi. 
Mermer bile onun korkusundan yarı canlı bir hale gelmişti. Bana, 'Kalk, doğruyu söyle! Yoksa işin bitiktir. 
Şimdi kanını emer, içine girer, yerleşirim. Ebedi bir azap içinde kalırsın. Bu âlemde hiç kimse feryadına yetişemez” dedi. Onun korkusundan yerimden fırlayıp suçumu söyleyip, kurtuldum.” | 


Bunun üzenine padişah, Behlül'e, 


“Peki ya sen? Darağacına çekileceğin vakit ne söylüyordun?” dedi. 


Behlül dedi ki: 
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“Helâk olmak üzere bulunduğumu anladım, candan elimi yudum. Başımı kaldırıp, “Ya rabbil” dedim. 
“Bu zavallıdan ne istersin?... Bunları başıma üşüştüren sensin. Beni şu anda ağlatıp sızlatarak öldürürlerse kan diyetimi onlardan değil, senden isterim. O bir avuç pejmürde kişiden ne alabilirim ki? Ben ancak seni tanırım, senden başka kimsem yok. İşim gücüm seninle. İçine düştüğüm haller, senin hükmünle olmakta.' Ben bunları gizlice söylerken bu adam kalktı, bağırdı. Ve, beni darağacından indirdiler. Perde ardından böylesi bir iş zuhur etti işte. Uğradığım mihnet, beni önce perişan bir hale soktu, kanlı katil yaptı, ama sonunda bana yüzlerce can vererek lutuflarda bulundu.” 


Ey oğul! Önünde muradına erişememek, mahrumiyete uğramak bile olsa bu yolda yüzlerce can vererek O'na gitmek gerek. 


Fakat sen ağyarı gördükçe bütün hayrın ve şerrin O'ndan geldiğini sanmaktasın... 


Leys-i Büşenci'ye Dair Bir Hikâye 


Leys-i Büşenci, bir gün çarşıda dolaşıyordu. İsyankar bir Türk, kafasına bir sille aşk etti. 


Bir adam, 


“Ey Türk! Bu silleyi niye vurdun? Onun kim olduğunu bilmiyor musun? O falan adam. Güneş gibi tamamen nurdan ibaret. Padişaha, onunla buluşup görüşmek, düğünden, bayramdan daha hoş gelmekte” dedi. 
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Türk, onun şöhretini duymuştu. Makam ve derecesini de işitince yaptığına pişman oldu. Suçlular gibi özürler dileyerek şeyhin huzuruna geldi. 

“İşlediğim suç yüzünden belim kırıldı. Bilmedim, yanlış harekette bulundum, sarhoştum” dedi. 


Şeyh, ona, 


“Önemi yokl Bunu senin yaptığını düşünseydim kötü bir davranış olurdu, ama sen yapmadln, O yaptı. O”nda yanlış olmaz” diye cevap verdi. 

Ey oğull Her şeyi Hak”tan gör, ama bir an bile kulluktan ayrılmal 


Merdud musun, makbul mü? Ezeli hükme göre kurtulmuş musun, değil mi? Bilmezsin kil 


Yalnız şunu: bilmelisin ki, can bedende oldukça Allah”ın buyruğunu tutman gerek. 


Bunu bilirsin sen, O”nu bilemezsin. Bir zanna kapılıp gitmek doğru olmaz. 


Allah büyüktür, kerem sahibidir. Sana ise daima kulluk etmek düşer... 


Musa ile Abid 


Vaktiyle sürekli ibadet eden bir kul vardı, hiçbir ânını ibadetsiz geçirmezdi. Gece gündüz işi gücü ibadetti. 
Ömrü ibadetle geçmekteydi. 


Bir gün Musa'ya (a.s) Allah'tan vahiy geldi: 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“Ey Allah”ın kaza ve kaderine razı adaml O ibadet edene de ki: Adın bahtsızlar divanına kaydedilmişken daima ibadet etmekten maksadın ne?” 


Musa (a.s) gelip bunu ona haber verince adam daha fazla ibadete koyuldu. İbadete öyle bir sarıldı ki evvelce yüz kat ibadet ediyorsa bu sefer iki misli ibadet etmeye başladı. 


Musa (a.s) dedi ki: 


“Sen cehennemliklerdensin. Öyleyse neden böyle ibadete koyulmaktasın?” 


O yolunu yitirmiş adam, Musa'ya (a.s), 


“Ey Tür dağının dudu kuşu, ey Allah kapısının eri! 
Nice zamandır ben kendimi bir hiç saymakta, hiçbir işe yaramadığımı sanmaktaydım. Fakat O'nun beni hesaba kattığını anlayınca ibadetim, birken bin oldu. Mademki adım, şakiler arasına alınmış, her iş bana daha iyi gelmekte artık. O, ateşe su serpiyor. O'ndan ne gelirse hoştur bana. O kapıdan gelen her şey, ister iyi olsun, ister kötü, yol azığıdır. Allah bana nur da bağışlasa caizdir, nar da. O Allah”tır, bana ise kulluk düşer ancak. 
Allah, uzakmış, yakınmış, öyle bir şey düşünmem ben. 
Daima O'nun huzurunda olduğumu düşünürüm” dedi. 


Musa (a.s), tekrar Tür'a varınca Cenâb-ı Hak, sırların yüce makamından hitap ederek, 


“O ibadet edenin ihlâsını gördüm. Tepeden tırnağa kadar ibadetle meşgul olduğunu anladım ve ibadetini kabul ettim. Çünkü ibadetini büsbütün artırdı o. O, kulluğunu artırınca benim de merhametim arttı. Onu bahtiyar olanlardan saydım, eşkıya levhinden adını sildim. 
Devlet sahipleri arasına kattım onu. Var, şimdi benden müjde götür onal” dedi. 


Ey oğull Sen, insanın sırrını bilmiyorsun. Öyleyse bir kıl ucu bile O'nu inkar edeyim deme. Şimdi bilgisizlik yüzünden insan ikrar veya inkârla dolar, bir şeye saplanır kalır, ama yarın herkesin metaı meydana çıkar... 


Şeyh ile Günahkâr 


Buharalı bir pir, yolda giderken ansızın bir fahişeye rastladı. Onu eteği pisliklere bulaşmış görünce tiksindi, sürünmesin diye eteğini topladı. 


Günahkâr dedi ki: 


“Ey Buharalı! Henüz ne senin metaın meydana çıkmıştır, ne benim. Kendine bu kadar güvenme. Yarın herkesin ne malı varsa meydana çıkacak. Makbul veya merdut oluş meydanda değil! Bugün ne sana senden fayda var, ne benden ziyan. Sen körlüğünden yalnız bugünü görüyorsun. Neden bugün beni görünce eteğini çekersin ki? Bugün benden çekineceğine yardım etmelisin ki, yarın adına bir lutuf yazısı gelsin.” 


Şeyh, günahkarın bu sözlerini duyunca gönlü dertlerle dolu olarak yerlere döşendi. 


Ey gönüll Bugün sende ne var, neye sahipsin? Bu belli değil. Gönül, ancak görünüşe bakar da şüpheye düşer, görünüşe bakar da bir şey umar. 
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Fakat can metaını araştırırsan, bir an geçmeden şaşırır kalırsın. 


Elinde ihtiyarın varsa Allah buyruğuna göre hareket etl Başka hiçbir şeyle işin olmasınl 


Buradan seni iyi de götürseler, kötü de götürseler elinde bir şey yok. Haberin olmadan getirdikleri gibi haberin olmadan götürürler... 


Gazöli ile Bir Mülhid (Sapık) 

Bir gün Gazal”ye, 

“Bir mülhid seni mum gibi kesip öldürecekl” dediler. 
Korkup evine kapandı ve, 

“Dur bakalım, iş neye varacak?” dedi. 


Evinde bir hayli müddet oturdu. Nihayet canı sıkıldı, evden tamamen bezdi. 


Birini Buşehdi”ye gönderip ona, 


“Ey Hak yolunun üstadı! Mülhidlerin korkusundan evimde kapalı kaldım. 


Akıllıydım, delirdim adeta. Ne buyurursan onu yapacağım. Belki bu derde bir derman olur” dedi. 

Buşehdi, bu haberi duyunca coştu, elçiye şöyle söyledi: 

“Hocaya şöyle söyle: Ey yoldan çıkmış adaml Sen Hakk”ın ne sırdaşısın, ne veziri. 


CEM”İN KADEHİNE DAİR 199 


Allah, evvelce seni yaratırken sana hiçbir şey sormadı. Öldüreceği vakit de senden bir şeycik sormaz. 
Müsterih oll Ne zamana kadar ıstırap çekeceksin? Seni, sensiz olarak meydana getirdi. Yine seni, sensiz olarak alıp götürecek.” 


Bu haberi duyunca Gazâli'nin gönlü rahatlaştı, tuzak- tan kurtuldu, dışarıya çıktı. 


Ey oğul! Mademki Allah'ın saltanatına erişmeye imkân yok, öyleyse iş senin dilediğin gibi olmayacak. 
Ne diye uğraşıp durursun ki?... 


Duacı ile Meczup 


Bir gün bir âlim dua etmekte, dünyalar dolusu insan da amin demekteydi. 

Meczubun biri, 

“Ben bilmiyorum, bu âmin ne demek ki?” dedi. 


Ona dediler ki: 


“Hoca, Allah'tan ne diliyorsa “öyle olsun, öyle olsun, öyle olsun” diyoruz.” 


Meczup feryat ederek dedi ki: 


“Hocanın dilediği ne olursa olsun, öyle de olmaz, böyle de olmaz. Onun dediği olmayacağına göre ne vakte kadar böyle uğraşıp duracaksınız? Allah ne isterse eksiksiz, fazlasız o olur ancak. Öyleyse artık kendiliğinizden ne istersiniz ki?” 
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Ey oğull Sana bir şey nasip olmayacaksa ne kadar böyle uğraşıp dursan da gönül yanışından başka bir kısmetin olmaz. 


Fakat o bir şey diledi mi olur. Dilemezse gülünde diken biter ancak. 


Ağlayan Meczup 


Bir meczup, yol başında tozlar içinde oturmuştu. 
İnciler gibi göz yaşları saçmakta, başına tozlar savurmaktaydı. 


Biri, 

“Ey tozlara bulanmış adaml Neden böyle zari zari ağlarsın?” dedi. 

Meczup dedi ki: 


“Canım dalgalanıp coşmakta. Onun için mum gibi göz yaşlarına garkoldum. Ben yalnızca Allah”ı diliyorum, ama o beni hiç istemiyor, bana aldırış bile etmiyor...” 


Bir Meczubun Münacat 


Vaktiyle bir ovada bir meczup vardı. Adamakıllı aklını kaptırmıştı. 


Gökyüzüne bakıp dertli bir gönülle derdi ki: 


“Yâ rabbi! Sen sevgiden anlamıyorsun, ama ben seni daima sevmekteyim. Senin, benim gibi birçok sevgilin var, fakat benim senden başka sevgilim yok. Ey 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dünyaları aydınlatan sevgilil Nasıl diyeyim sana? Ne olursun, bir kerecik olsun sevgiyi benden öğrenl” 


Ey oğul! Yüzlerce âlem, öyle bir mumun iştiyakıyla pervane kesilmiştir. Onu sebeplere sarılarak bulmaya imkan yok, ama bahtın yaver gitti mi bulunabilir de. 


Bir zerrecik baht insanı güneşe götürür, kılavuzluk eder ona... 


Talihe Dair 

Adamın biri, bir şeyhe, 

“Ey işi gücü yerinde adam! İyi talih sana yâr olsa ne yaparsın?” dedi. 

Şeyh dedi ki: 


“Her şeyi o bilir, o söyler. İnsanoğlunun işini gücünü o düzeltir...” 


ıı 
Babasının anlattığı hikayeyi can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 


“Mevki sahibi olmak niçin perişanlık olsun? Aşırıya kaçmadığım sürece beni bundan menetme babacığıml Birazcık mevki gururu bir sel gibi hemencecik beni kapmaz yal...” 


Bunun üzerine babası dedi ki: 


“Azıcık bir mevkiye sahip olmak demek kuyuda çok kalmak demektir. Öyle ki ibadetinden bile hicap duymaya başlarsın. İbadetten bile hicap duyarsan elbette ki ondan daha fazla hicap duyarsın...” 


Ve şöyle bir hikaye anlatmaya başladı: 


Çöldeki Yalnız Adam 


Vaktiyle tevhid erbabından büyük bir zat, ömrünce çölde yapayalnız yaşadı. Yanında ne kova vardı, ne ibrik, ne de ip. Yanına ne su alırdı, ne yol azığı. Sonunda koynuna bir lokma ekmek koydu. Kah onu koklar, kah eline alır, kâh âcizler gibi kıvrılıp onunla yatar, uyurdu. 


Onun bu halini gören bir adam, 


“Sonunda böyle yaşayacak olduktan sonra, neden bunca zaman öyle bir hayat yaşadın? Sebep neydi buna?” dedi. 


Muvahhid derviş dedi ki: 


“Ben de zaten yaptıklarımın cezasını çekiyorum. 
Benim o yalnız yaşantım, bir vehimden ibaretti. Gurur ve gaflet içindeydi. Bütün yaptıklarım nefis davasının ta kendisiydi. Ancak şimdi mana, bana birazcık parladı. Gururumdan tövbe etmek nasip oldu. Şimdi her an, biraz daha fazla tövbekâr olmaktayım.” 


Ey oğul! Hak'tan gayri bir şeyle yaşamak, kulluğun delili olabilir mi hiç? Böyle yaparsan Hak'tan gayri bir şeyin kulu olursun. Eğer bir kıl kadar bile seni bağlayan bir şey varsa, kıl kadar kayıt içindesin demektir. Her şeyin, bu uğurda önünden kalkması lâzım. Halbuki sen her an biraz daha kendine mukayyet olmaktasın. 
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Ölünce her türlü emelden kurtulacaksın. Bunu biliyorsun da neden ölüme bağlanmıyorsun? Bir yapraktan daha taze, daha yeşil değilsin. Bunu böylece bill Kalk, titre, sarar ve düşl... 


Bu kapıda düşenler bilmiş ol ki bu kapıda kalkarlar. 
Eğer bu kapıda yıkılır, düşersen kalkışınla bir güneş kesilirsin âdeta... 


Bir Tabut Gören Meczup 


Vaktiyle bir adam ölmüştü. Tabutunu el üstünde götürmekteydiler. Bu durumu kendisinden geçmiş bir meczup uzaktan görüp, 


“Bu ölen kimdir ki ölüm aslanı ansızın onu kapıvermiş?” dedi. 

Oradakiler, 

“Ey coşkun meczup! O, pehlivan bir gençti” dediler. 

Meczup onlara dedi ki: 


“O yiğit, o ciğeri yanık zavallıcık, güreşte ustalaşmış, ama bugün kiminle güreştiğini pek bilememiş. Ona öyle kuvvetli bir yiğit sataşmış ki, onu korkusuzca yere yıkmış. Öyle bir yere atmış, kanlara garketmiş ki artık düştüğü yerden kalkması imkânsız. Fakat yine de Allah'a hamd etmesi gerek. Çünkü bir başka diyar görecek.” 


Ey oğul! Bu denize niceleri düşmüştür. Kimsenin düşmemeye çaresi yok... Sen de buraya düşmüşsen ve kalkacağına da imanın yoksa gerçekten ölmüşsün demektir. 
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Bu alem sana hoş geldiği için kanadını açıp bu leşe pençeni batırdın. Fakat ne bu diyara sahip olabildin, ne de onu satın alabildin. İyisi mi burayı hiç görmediğini farzetl 


Aklı başında olan bir adam, bu gelgeç hanına, bu bir müddetlik âleme gelmez bile. 


Bilmiş ol ki bu ölem, ancak bir anlıktır. Öyleyse bu aleme neden gönül bağlarsın ki? 


Gerçek ölem, gideceğin ölemdir. Zaten sen, oraya aitsin... 


Yeni Doğmuş Bir Çocuğa Dair 


Peygamber Efendimiz, annesinden yeni doğan bir çocuk hakkında şöyle buyurmuştur: 


“Çocuk, yeryüzüne düştü mü, acze düşer ve ağlamaya başlar. Fakat bu ölemin aydınlığını, yerin göğün genişliğini görünce artık ana rahmini anmaz olur. 
Yeni baştan karanlık bir aleme giriftar olmak istemez. İşte bu daracık hücreden o ölemin geniş ovasına giden kişinin hali de tıpkı böyledir. Onun için ana rahmi, bu dünyadır. Nasıl dünyaya gelen çocuk, bir an bile tekrar ana rahmine dönmek istemezse bu dünyadan o aleme giden bir kimse de bir daha bu âleme dönmek istemez.” 


Ey gönüll Senin canın, bu aleme ait değil. Can eriysen cihanı ateşe at! 

Yüreğiyle yürüyemeyen bedeniyle nasıl yol alabilir? 
Bilmiş ol ki ancak yürekle ileriye gidebilirsin. 
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Gönül manastırının içinde bir halvet yurdu kur. O halvetten de Allah”a giden bir yol yap. Bir iş yapacaksan canla başla yap, onu göstermeye kalkışma, gizlel Elbise değiştirmek sana yakışmaz. Çünkü elbiseyi diken odur, kaftan senin elinde değil. Fakat kudretin varsa o yüce zatlar gibi sen de elbiseden geç, canını değiştirl... 


Hasan ve Hüseyin'e Dair Bir Hikaye 


Bir gün Hasan bir yere gidiyordu. Hüseyin de yanındaydı. O iki yüce zat, yolda bir ırmağa rastladılar. Derken bir şey oldu, Hasan etrafına bakındı ama Hüseyin”i göremedi. Önüne baktı, arkasına baktı, kimsecikler yok. 
Bir de ne görsün, Hüseyin ırmağın öte yanına geçmiş. 
Böylece onun derecesini kendi derecesinden üstün görüp dedi ki: 


“Ey Allah kapısının dostul Bu yolu sen, benden öğrendin. Öyle olduğu halde nasıl oluyor da suyun üstünden yürüdün, geçtin? Bu kerameti nasıl gerçekleştirdin?” 


Hüseyin dedi ki: 
“Ey gerçek üstat! Ben, bu dereceyi şöyle buldum: 


Benim işim gönlümü ağartmaktı, sen ise kâğıtları karartıp durdun. Dervişler gibi sen de gönlünü tebdil edersen şu dönen gök kubbe, sana aşk güneşi kesilir. 
Öyle bir gönüle sahip olursun ki teşbihten de müstağni olursun, tatilden de... Bütün tebdil ve temsillerden uzaklaşırsın. An olur, tertemiz kutluluk yurdunda gül kesilir, an olur, toprağa düşer, o sürette görünürsün. Kah kendindesindir, kâh kendinden geçersin. İki haldesindir, bundan da yücelik bulursun, ondan da...” 


Şibli ve Bir Soru 

Şibli, bir gün meclisteydi. 

Biri, 

“Ey cihanı aydınlatan adaml Söyle, arif kimdir?” diye sordu. 

Şibli şöyle cevap verdi: 

“Arif, o kimsedir ki iki alemi kirpiğinin bir teliyle yerinden kaldırır. Hatta arifin kudreti bundan da fazladır.” 

Yine başka biri, başka bir gün ona, 

“Ey sırların üstadıl Arif kimdir?” diye tekrar sordu. 

Şibli şöyle dedi: 


“Arif, öyle zayıf bir kişidir ki şu dünyaya bir an bile tahammül edemez.” 


O sırada biri yerinden fırlayıp, 
“Ey âlemin güneşi! Falan gün ârifi şöyle tarif etmiştin. 


Bugün ise böyle söylemektesin. Din yoluna bir tenâkuz koymaktasın” dedi. 


Şibli dedi ki: 
“Ey sual ehli! O gün, ben, bende değildim. Açıkça 


meydanda bu. Fakat bugün kendimdeyim. Sözün doğrusu bu.” 
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Ey oğull Güzelliği bir cihetten gören kişinin basireti kamil değildir. İyiliği de görmek gerek, kötülüğü de... 
İnsan kendindeyken bulunduğu makamları da görmeli, kendinden geçtiği zaman bulunduğu makamları da... 
Bunları hep ondan görürsen iyi ve kötüyü göremezsin ki. Kötülük görsen bile değil mi ki o, ondandır. Böylece o iyilik olur, iyi görünür. 


Sevgilinin bir tek uzvunu görüp durmal Basiret ehli gibi onu bir bütün olarak görl Bir uzuv yüzünden elden, avuçtan çıkma! Yedi âzasını da birden ve olduğu gibi gör! Hem evi hem tavanı görürsen bütün bir aşk âlemini, kendine vakfedilmiş gibi görürsün... 


Bayezid-i Bistami ile Günahkar 


Şeyh Bayezid, günlerden bir gün sarraflar çarşısından geçmekteydi. Yolda bir günahkar gördü. Tepesinden tırnağına kadar suçlara batmıştı. Biri ona had sopasıyla öyle bir vuruyordu ki vücudundan seller gibi kan akıyordu. Fakat adam ah etmemerkte, gülmekteydi. 


“Keşkel Beni hep böyle dövselerdi. Vücuduma ateşten kılıçlarla vursalardı” diyordu. 


O hafifmeşrep adamın bu haline şeyh şaşırıp kaldı. 
Orada gece basıncaya kadar bekledi. Had cezası bitince Bayezid-i Bistami, adama gizlice sordu: 


“Bu kadar kan aktı. Sen ise gül gibi güldün, açıldın. 
Ne bir ah ettin, ne bir katre göz yaşı döktün. Senin bu haline şaştım doğrusu, bunun sırrı nedir? Anlat banal 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Nasıl oluyor da bu mihnet içinde nimet üzre yaşayabiliyorsun?” 


Sevgilisinden ayrı düşen günahkâr, bu sözü duyunca dedi ki: 


“Şeyhim! Ben dayak yerken sevgilim uzaktan beni seyrediyordu. Onu yol üstünde böyle durmuş görünce dertlerimi unuttum. O anda yüzlerce yaram olsaydı bile gözüme hiç görünür müydü? Sevgilim benim için ayak üstünde duruyorken, ben nasıl olur da acılara ayak diremem ki?” 


Şeyh bu sözü duyunca gözünden sel gibi kanlar revan oldu ve içinden dedi ki: 


“Ey kara günlere düşmüş şeyh! Din yolunu bu günahkârdan öğren!” 


Ey oğul! Din yolunda attığın her adım yanlış, her iş tersine. Bir bak da gör! Sen nasılsın, o nasıl? 


Dini bu günahkârdan öğrenmek gerek. Din öğreneceksen böyle öğrenmelisin! Zira dinde nice teslimiyet ehli vardır ki günahkâr bir kuldan yol yordam öğrenirler... 


Köle ile Abdullah 


Abdullah b. Mübârek, bir sabah bir yere gidiyordu. 
Kar vardı, rüzgâr esmekteydi. Yolda bir köle gördü. 
Üstünde yalnız bir gömlek vardı, soğuktan titreyip duruyordu. Abdullah, köleye dedi ki: 
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“Neden efendine söylemezsin? Sana bir elbise alsın.” 


Kölecik dedi ki: 


“Efendime ne söyleyeyim? O, eksiğimi fazlamı zaten görüyor. O benim halimi açıkça gördükten sonra ben ne diyeyim? O, beni benden iyi bilmekte, ne isteyeyim ondan?” 


Abdullah, bu sözü duyunca can evinden bir ateştir çıktı. Bir feryat kopararak kendinden geçti. O, söz ehli, süküt içinde yerlere yıkılıp kaldı. Kendine gelince dedi ki: 


“Bizim için bir yol gösterici gönderildi. Ey hakikat ehli! Yolu yordamı bu Hintli köleden öğrenin!” 


Ey oğul! Kimin gönlünde ne olduğunu kim bilir? Halk içinde kimin gönlü yaralı kim anlar? Sevgilinin dağına agâh olan gönül, o yolu bir nefeste alır. 


Hangi gönülde onun dağından bir nişane varsa bir an içinde ayağını vurarak canlar saçar. Tıpkı o Habeşi gibi... Sevgilinin dağından haberdar olunca bir anda zayi olmuş hayatını kazandı... 


Hz. Peygamber'in Huzurundaki Habeşli 


Bir gün bir Habeşli, Hz. Peygamber'in huzuruna gelip dedi ki: 


“Vakit tamamdır, tövbe edeceğim. Artık Allah dilerse beni bağışlar, tövbemi kabul eder, dilerse etmez... 
Senin gibi bir peygambere inanmışım ben.” 
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Hz. Peygamber dedi ki: 


“Sen tövbe etmişsen iyice bil ki bağışlanmışsın demektir.” 


Bunun üzerine Habeşli, 


“Ben günahlarla yolumu yitirmiştim ve bunlar Allah”ın affetmeyeceği türdendi. Bunların hepsini bilse muhakkak beni affetmez” dedi. 


Hz. Peygamber, 


“Bilmez misin ki, Allah”tan bir zerre bile gizli değildir. O, günahlarını zerresine varıncaya kadar görmüştür, ama yüzüne vurmamıştır” dedi. 


Habeşli, bu sözü duyunca kanlı yüreğinden bir ah çekti. Öyle bir ah çekti ki can kuşu, bu diyarı terketti. 
Hz. Mustafa”nın (s.a.v) önünde yere yığılıp kaldı. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ashabını çağırarak, 


“Ey dostlarım! Koşun da şu utanca garkolmuş Allah şehidine ağlayın! Onun için tekbir getirin, namaz kılın!” dedi. 


Hayâdan ölen kişinin bedeni, sürmelenir. Toprağının her zerresi köpüren yüzlerce deniz kesilir... 


Aldığı Kızı, Kız Bulmayan Adam 


Vaktiyle bir adam, güzel bir kız aldı. Fakat mührünü yerinde bulamayıp onu bozuk görünce, kız olmadığını anlayınca, bir de baktı ki kızın bütün bedeni gül suları gibi terlere batmış, kız utancından canını verecek duruma gelmiş. Adam, kadının gönlünün daralarak, ecel 


CEM”İN KADEHİNE DAİR 213 


telaşesiyle kıvrandığını anlayınca onun utangaçlığından gönlü burkuldu ve illetini sıhhat saydı. 


Ve ona dedi ki: 


“Senin bu sırrını açarsam imansızım. Annen bile bu sırdan haberdar olmayacak, babansa zaten duyamayacak. İnsanoğlu ayıpsız değildir. Sende de kazara böyle bir ayıp bulunmakta. Varsın olsun. Ben senin ayıbını örteyim de Allah da benim ayıbımı örtsün! Çünkü benim ayıplarım, seninkinden çoktur. Gönlünü hoş tut! Artık bunu düşünme! Bir daha bu hatırına bile gelmesin!” 


Fakat ertesi gün olunca o altın kanatlı kuşun kanatları döküldü. Öyle hastalandı ki bir günün içinde yüzlerce derde müptelâ oldu. İliği, damarı, çeng gibi feryat etmeye başladı. Bedeni, hurma gibi kemikten ibaret kaldı âdeta. Kocası, onun altın gibi sararmış yüzünü görünce bir tabip çağırdı. Fakat kadında hal nerede?... Dermandan bir zerrecik eser bile yoktu. Her an yüzünün sarısı artıp duruyordu. 


Bunun üzerine kocası gizlice ona dedi ki: 


“Kendini gencecikken öldürdün. Ayıbını gizlememi istiyorsan gizliyorum. Bu işi hiç kimseye söylemiyorum. 
Benim de bilmememi istiyorsan böyle bir şey hiç olmamış sayl Hal böyleyken neden bu kadar gam çekmektesin? Bak, sonunda iyice hastalandın iştel” 


Kadın dedi ki: 


“Ey iyi ahlaklı adaml Senin gibi birinin ağzından iyi sözden başka bir söz çıkmaz. Sen, daima sana lâyık olan sözü söyledin, lâyık olan işi işledin. Benim derdimi çektin. Dertliydim, benimle dertlendin. Fakat ben, bu ayıpla yaşayamam. Biliyorum ki sırrımı biliyorsun. 
Suçumdan haberlisin. Artık benim yolumdaki bu ateş nasıl yatışır, nasıl savuşur?” 


Kadıncağız bu sözleri söyleyip utançtan habersiz bir hale geldi. Günü karardı, hali değişti. Elindekini verdi, bağışladı. Hiçbir şeyi kalmayınca da canını teslim etti. 


Ey oğull Bir katre, vahdet deryasına garkoldu diye neden gamlanır da başına topraklar saçarsın? Neden bu dert yüzünden bir katre gibi başsız, ayaksız bir hale gelirsin? Bilmez misin ki katre ummanda gerek. 


Mademki böyle sızlanarak ölecektin, öyleyse niye doğdun? Bir kıvılcım gibi doğmadan ölmen daha iyi değil miydi?... 

Mademki yatıp uyuyacaktın, niçin kalktın?... 


Mademki gidecektin, neden geldin?... 


Filozof ve İskender 


İskender öldüğünde bir filozof, mezarının başına geldi ve dedi ki: 


“A kralıml Bir hayli seferlerde bulundun. Fakat bu seferki seferin, hiçbir seferine benzemiyor. Gökyüzü gibi bu alemin çevresini bir hayli dolaştın. Şimdi âlemi gezip dolaşmaktan kurtuldun. Mademki ölecektin, dünyaya niye geldin? Ne bulunduğun yerdeki hazineden haberin var, ne de oraya gönderdiğin şeyden... Bunca 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derde ne lüzum vardı? Ne vakte kadar sürecek bu gelip gitmeler?...” 


Bir Meczubun Hikayesi 


Vaktiyle coşkun bir meczup vardı. Günü gününden beterdi. Gönlü insanlardan da usanmıştı, kendinden de... Bundan kurtulmak için ne arkadan bir yol bulabiliyordu, ne önden... Bir gün dedi ki: 


“Ey sırları bilen Allahıml Yaratışının sebebi ne? Bunu bilmiyoruz. Bu konup göçmeler ne zamana kadar sürecek? Doymadın mı yaratmaya ya rabbi? Bu cihandan göçene, “Bana ne getirdin? Bir nişane gösterl” diyorsun. 
Can cihanı terketmişken biri tutar da nişanesi kalmayandan nişane ister mi? Bilmem ki dermanım nedir? Gönlüm nedir? Canım ne?... Bu zavallı kulunun bir çaresi yok. Düzensizlikler içinde kalmış, bir düzene sahip değil. 
Her yana battım, her yandan çıktım. Fakat hiçbir yandan bir fayda elde edemedim. Alemin çevresinde bir hayli döndüm dolaştım. Onun için böyle perişanım, başım dönüp durmakta. Elest bahçesinden beni kopardılar. Bu zindana baş aşağı attılar. İşte bu yüzden başım dönmekte, yolumu yitirişim bu yüzden. Artık bir an olsun dadımın kucağında olmak istiyorum. Oraya ulaşırsam ulaşırım. Ulaşamazsam bu yangınlı geceyi, gündüzü sona erdireceğim. Gönlüm dertle dolu, canım acıklanmakta. 
Çünkü günüm kararmış, ayım bulut altında. Eğer ki ayağım, bu yerde kakılır kalırsa gönlüm hiçlenir, bir avuç toprak olur. Biz körlüğümüzden sırlara arkamızı çevirdik; hırka giyecekken gafletle zünnar kuşandık. Gönül, 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bu sevdada kalırsa elimizde ancak bir sürgün kalacak. 
Yaşamaktan bir fayda görmedikten sonra yaşamamın ne faydası var? Faydasını görsek bile hayrını görmedik bu ömrün...” 


Ey gönüll Beni ne zamana kadar yakıp yandıracaksın? Ne baş eğip teslim oluyorsun, ne baş kaldırıp isyan etmektesin? Eğer bir derdin varsa yiğitsin demektir. 
Şayet yiğitsen yiğit gibi bu derdin başında beklel Oysa sen her an yeni bir dert edinip, baş aşağı düşüp duruyorsun. Beni ne zamana kadar kanlar içinde döndürüp dolaştıracaksın? 


Her an şu muma benzeyen başıma makas dayamakta, bir taraftan da cilvelenmektesin. Düşüp yıkıldığımda “kalk” dersin. Kalkıp koştuğumda “yavaşla!...” 
Ne köy bilirim ben, ne köy ağası. Bana bu âlemden bir an için olsun aman ver! Ebü Eyyüb gibi kendine bir ev kur, sonra da kapısını aç! Belki böylelikle benim gibi bir yoksulun evine de Hz. Mustafa (s.a.v) çıkagelir, bana konuk olur. Kâfirsem bana iman bağışlar, âcizsem derman ihsan eder. 


Ey dost! Bir mürşid elini tutmuşsa ona müridlik et! 
Çünkü gerçek kılavuzlar mürşiddir. İrşad sahibi bir mürşid, mutlak anlamda Allah'tan zuhur ettiği için onun fiilleri, Allah'ın fiillerine benzer... 


Hasan-ı Basri ve Şem'ün 


Vaktiyle üstat Hasan-ı Basri'nin hasta bir Mecüsi komşusu vardı. Seksen yıl ateşe tapmış, hayatı boyunca 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zorbalığı ve sarhoşluğu âdet edinmişti. Halk, onu Şem'ün diye çağırırdı. Çünkü bir mum gibi daima başı ateş önündeydi. Onun hastalığı artınca Hasan'ın gönlündeki dert çoğaldı. 


Kendi kendine, 


“Bugün gidip bir halini hatırını sormak gerek. Mecüsi'nin din sermayesi yok ama ne de olsa komşumuz...” 
dedi. 


Hâsılı Hasan, Şem'ün'un yanına vardı. Onu toprak üstünde kanlara batmış bir halde uyurken gördü. Taptığı ateşin dumanı, yüzünü karartmıştı. Ne üstünde temiz bir elbise kalmıştı, ne yüzünde temiz bir kıl. 


Şeyh dedi ki: 


“Ey Mecüsil Ne zamana kadar günah işleyip duracaksın, Allah”tan kork artıkl Bütün ömrünce hevesine uydun, ömrünü yele verdin. Ateşle duman arasına düşüp kaldın. Allah”ı incittin. Canını da cehenneme rehin ettin, tenini de. Ateşten bir fayda göreceğini sandın. Bilmez misin ki ateşten ancak duman elde edilir. A uykucu; gel, etme eyleme de uyanl Neden ateşle gönlünü yakmaktasın? İnsanı bir kaptı mı derhal yakar ateş. Ateşte bir zerrecik vefa yokken ondan bir kıl ucu kadar vefa ummak beyhudedir. Ateşte birazcık vefa olsaydı sana bir an için olsun aman verirdi. Bir ömürdür taptığın ateş, sonunda seni yakıp yandıracak. Acayip bir iştir bu doğrusul... 
Fakat ben canla başla Allah'a tapmaktayım. Elimi ateşe sokuyorum işte, bir bak, bak da anla ey günahkâr, âlemde Allah'tan başka bir koruyucu olmadığını!...” 
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Bu sözü söyleyip elini ateşe soktu, bir kılına bile zarar gelmedi. O bunak Mecüsi, şeyhin elinin yanmadığını görünce şaşırdı kaldı. Perde ardından aşinalık sabahı parladı. Şem'ün, bir mum gibi aydınlanmaya başladı. 


Hasan'a dedi ki: 


“Şeyhim, bu ne hal? Bugüne bugün yetmiş yıldır ateşe tapar dururum, ama şimdi Allah'tan korkmaya başladım. Canım dudağıma geldi. Bu haldeyken karanlık gönlümde sabah ışıdı. Ne yapayım? Çarem nedir, sen bilirsin. Ömrüm pek o kadar kalmadı.” 


Hasan, 

“Ey ihtiyar! Müslüman ol! Çaresi bu” dedi. 

Şem'ün, 

“Allah'ı sözlerimle pek incittim ey iyi insan! Bana dostlukta bulunacaksan imanımın kabul edildiğine dair bir senet ver banal Hakk”ın beni incitmeden affedeceğini, bana cennette vuslatı nasip edeceğini yaz. Yaz da 


ben de iman edip yola gireyim. Senedi ver, ondan sonra iman edeyim” dedi. 


Hasan, bir senet yaptı, üzerine güzelce, imanının kabul edildiğini yazdı. Hasılı o ne istediyse yerine getirdi. 


Mecüsi, tekrar dedi ki: 


“Ey şeyhl Basra”nın adalet sahibi kişileri de hep birden imza koysunlar. Çünkü ben Allah”ın kahrından korkmaktayım.” Hasan, o Mecüsi'nin dediğini yaptı. 


Yüce zâtları şahit tutup, senedi imzalatarak Şem'ün'a verdi. Şem'ün da müslüman oldu. 


Senedi alınca Hasan'a, 
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“Ey şeyh! Allah'ın takdir ettiği ecel, canımı kapınca beni güzelce yıkar, kefenler, elceğizinle toprağa koyarsın” dedi. 


Bu sözden sonra canını, Hakk”a teslim etti. Alem dolusu halk, mezarının başına gelip onu gömdüler. 


Hasan o gece düşünceye daldı, uyumadı. Bütün gece namaz kıldı. Kendi kendine, 


“Bilgili bir adam olmama karşın ihtiyara bilmeden senet verdim. Bir yiğitliktir ettim. Fakat bu iş, zor mudur, kolay mıdır? Bilmiyorum kil Ben batarak ölmekten korkarken nasıl olur da batmış bir adamın elinden tutabilirim? Su ve toprak âleminin saltanatından bile mahrumken Allah mülkünü nasıl olur da onun adına tescil ederim?” diyordu. 


Seher vaktine kadar bu düşüncedeydi. Nihayet uyudu. Rüyasında Allah”tan bir elçi geldi. O iman güneşi şeyh, rüyasında Şem'ün'u cennette salınır gördü. Başına bir taç konulmuş, Allah'ın lutfuyla sırtına bir hülle giydirilmişti. Dudakları gülümsemekte, yüzü güneş gibi parlamaktaydı. Ebediyet mülkünü elde etmişti. 

Hasan, ona, 

“Yahu! Orada nasılsın?” dedi. 

Mecüsi, 

“Ne soruyorsun? Görüyorsun ya! Allah, beni ebedi cennetine aldı. Lutfuyla bana vuslatını ihsan etti. Sen 


de böylelikle verdiğin senetten kurtuldun. Korkma! Al senedini!” dedi. 


Hasan dedi ki: 
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“Uykudan uyanıp da kendime gelince bir de baktım ki senet elimde duruyor.” 


Ey gönüll Eğer bir derde derman edeceksen böyle eylel İman kabul edeceksen böyle etl... 


IV 


Babasının anlattığı hikayeleri can kulağıyla dinleyen oğlan dedi ki: 


“Mevkinin haram bir şey olduğunu ifade ediyor ve buna rıza göstermiyorsun. Bunu anladık. Bari Cem'in kadehinin yerini söylel Cem”in kadehini bulmak mühim bir iş, ama ben daha Cem”in kadehinin ne olduğunu bil- 


miyorum. En azından bunu öğrenebilseml... 


Bunun üzerine babası elmas diliyle beyan incilerini deldi ve oğluna dedi ki: 


“Hidayet ehliysen şu anlatacaklarım, ömrünce yeter sana...” 


Ve şöyle bir hikaye anlatmaya başladı: 


Keyhusrev ve Cem'in Kadehi 


Keyhusrev bir gün Cemşidcesine oturmuş, güneşe karşı da Cem'in kadehini koymuş, yedi iklimin sırlarını seyrediyor, yedi yıldızın hareketlerini o kadehten takip eyliyordu. 


O kadehte, iyi kötü, ona görünmeyen hiçbir şey yoktu. Bir gün Cem'in kadehinde Cem'in kadehini de gör- 


CEM”İN KADEHİNE DAİR 219 


mek, bütün bir alemi bir anda bir açıdan seyretmek istedi. Gerçi bütün alemi görüp duruyordu, ama o kadehte o kadehi göremiyordu. Bu sırrı anlamak için bir hayli uğraştı, ancak bir türlü gözünün önündeki perde kalkmadı. 


Sonunda kadehte şöyle bir yazı belirdi: 


“Bizde bizi nasıl görebilirsin sen? Biz kendimizden tamamen fani olduk. Artık bizim süretimizi toprak öleminde kim görebilir? Bizden beden de geçti, can da. 
Ne adımız kaldı, ne sanımız. Artık ne görürsen, gördüğün sensin, biz değiliz. Çünkü biz, bir kere daha zuhur etmeyiz. Süretimiz, süretsizliğe döndü, ezelle birleşti. 
Artık süretimizi ne ararsın? Her şeyi bizimle görebilirsin, ama bizi görmenin imkanı yoktur. Zira varlığımız bir zerre olsaydı o zerre kendi varlığıyla büyüklenerek aldanırdı. Fakat kimsecikler ebediyen varlığımızdan bir zerre bile göremezler. Çünkü güneş, zerreden birazcık olsun ayrılmaz kil Kendinden haber almayı istiyorsan varlığından geç, kendine bakmal Gözbebekleri küçüktür, ama onlar varlıklarından geçmişlerdir. Onun için bir zerre miktarınca kendi yüzlerini görmezler. Var oldukça ölümü seçip kabullenmişlerdir. Bu yüzden büyüklenmez, kendilerini görmezler. Zira ölüler kendilerini görmezler. Ölümde hayat istiyorsan hayatı ölüm bilmelisin. 
Ebedi bir süret, ancak süretsizlikte bulunabilir. Bizim gibi olmak istiyorsan bize benzemelisin. Varlığını terket, kendinden fâni ol! Bu âlemde insana yokluktan bir kale gerek. Yoksa dört bir yandan yaralanırsın...” 


Keyhusrev, bu sırrı anlayınca saltanatının elinden çıktığını gördü. Saltanat yurdunun, yokluktan başka bir şey 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olmadığını, bu dünyada bekânın da fâni olduğunu iyice anladı. Varlık ovasının, kendisi için aşılmaz bir engel olduğunu idrak etti ve yokluk kaftanını sırtına geçirdi. 


Ermişler gibi bu fani mülkü terketti. Şehadet getirip yokluk mesnedinde uyudu gitti. Lohrasp”ı huzuruna çağırıp yerine geçirdi, padişah yaptı. Kendisi bir mağaraya gitti, kadehi de beraberinde götürdü. Karlar altında gömüldü kaldı. Bir daha da namı duyulmadı, nişanı kalmadı. Zira batan kişilerin nişanı olmaz. Kıyıda oturanlar onlardan habersizdirler. 


Ey oğull Sen de bir girdabın içindesin. Uykudasın da uyuduğundan haberin yok. Sen, bize nisbetle, güneşin karşısında bir buz parçası yahut suyun üstünde bir avuç toprak gibisin. Gemisiz olarak denize atıldın mı deniz, senin ne olduğunu sana söyler... 


Taş ve Kerpiç 
Vaktiyle bir yolda bir taşla bir kerpiç parçası vardı. Bir gün ikisi de ansızın denize düştüler. Taş feryat ederek, 


“Battım! Artık başımdan geçenleri denizin dibine anlatacağım” dedi. 


Fakat kerpiç, varlığından geçti ve yokluğa ulaştı. 
Nereye gitti, ne oldu? Bilinmez kil... 


Dilsiz kerpiç şöyle seslendi, fakat onun bu sözünü ancak hakikatten haberdar olanlar duydu: 


“İki alemde de bendeki ben kalmadı. Varlığımdan bir iğne yordamı kadar varlık yok bende. Artık benim 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ne canımı görmek mümkün ne tenimi. Varlık, denizdir. 
Ancak o, görülebilir.” 


Ey oğull Sen de denizin rengine boyanırsan karanlıkları aydınlatan bir inci olursun. 


Fakat, varlığı diledikçe ne canı bulabilirsin, ne aklı... 


Şibli ile Bir Genç 


Bir mum gibi baştan başa yanan Şibli, günün birinde çöle gitmişti. Çölde bir genç gördü. Genç, adeta mecliste yanan muma benziyor, güzelliğiyle etrafını aydınlatıyordu. Elinde birkaç dal nergis vardı. Başına ipek bir kumaş örtmüş, ayaklarına nalınlar giymiş, âlemi bezeyen bir elbiseyle salınıp durmaktaydı. Doğandan emin bir keklik gibi nazlanarak yürümekteydi. 


Şibli, onun yanına gitti ve dedi ki: 

“Ey yüzü müşteri yıldızına benzeyen genç! Böyle neşeyle nereden geliyorsun?” 

Ay yüzlü genç, 

“Bağdat”tan... Oradan seher vakti çıktım. Şimdi 


önümde sarp bir yol var” dedi. 


Bu konuşmadan sonra birbirlerinden ayrıldılar. Herkes kendi yoluna gitti. Sonunda Şibli, Kabe”ye vardı ve orada birini gördü. Yol üstüne, kendisinden geçmiş bir halde yıkılmıştı. Ölümcül bir hale gelmiş, zayıflamış, gönlü elden gitmişti. 
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Şibli'yi görünce âdeta inler gibi tonla Kâbe'nin yanından seslendi. 


“Ey Şiblil Beni tanıdın mı? Ben, falan yerde gördüğün o nazenin delikanlıyım” dedi. 


Şibli, ona niçin bu hale düştüğünü sordu. 


“Allah! beni yüz binlerce nazla huzuruna davet etti, kapısını açtı. Her an başka başka hazineler verdi bana. 
Her an, ne istiyorsam ondan fazla ihsanda bulundu. 
Bütün varlığımla huzuruna gelince de tuttu, bütün musibetleri pergel gibi tepemde döndürmeye başladı. Gönlümü kan etti, içime ateş saldı. Beni gül bahçesinden aldı, külhana fırlattı, attı. Hastalığa, yoksulluğa uğrattı. Bir anda beni dünyadan ayırdı. Ne gönlüm kaldı, ne dünyam, ne dinim. Bugün, gördüğün gibiyim iştel...” dedi genç. 


Şibli, ona, 


“A cömert delikanlı! Sana önceden öyle emretti de sonradan iş, böyle tersine mi döndü?” diye sordu. 


Delikanlı şöyle cevap verdi: 


“Ey eşsiz şeyh! Bu düzen, ebedi olarak kime kalır ki? 
Kendimde değilim, bu bilmeceyi bilmiyorum. Bana, “Ya tamamen sen kalacaksın, ya tamamen biz” diyor. Bu yüzden eriyip gitmekteyim. Ne yapayım? Bu vahdetin arasına bir kıl bile giremiyor.” 


Ey oğul! Sen, kendi gözünün önünde oturdun kaldın. 
Gözünün önünden kalk da kurtul. Seni buraya bir kâr elde edesin diye yolladılar. Burada, yok olmandan başka bir kâr göremiyorum ben. Her şeyden elde edeceğin 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pay, bir hiçten ibarettir. Bunca uğraşıdan kazanacağın şey, beyhude bir kıvranmadır. 


Yola düşsen de, ömrünce yanıp yakılsan da, yine de rızkın bir hiçten ibaret olacaktır... 


Bir Meczubun Kabir Başındaki Sözleri 


Coşkun bir meczup, bir seher vakti yol üstünde büyük zatlardan birinin mezarını gördü. Mezara pek güzel bir taş dikmişler, kabri sağlam yapmışlardı. Uzun bir müddet orada durdu. Onun ruhuyla görüşüp konuştu. Sonra dedi ki: 


“Şu uyuyan adamın hiçbir şeyi yok. Onun için de her işi gizli. Onun hiçbir şeyini göremiyorum ben. Mezarına koydukları şu taş yok mu? Bütün dünyada ona, bu taştan başka bir şey vermemişler.” 


Oradakiler dediler ki: 


“Bize bu hakikati daha açık söyle de bu sır açığa çıksınl” 


Bunun üzerine meczup şöyle dedi: 


“Bu uyuyan adam, öyle bir zat ki dünyayı da terketmiş, ahireti de. Dünyası da yok onun, ahireti de... Çünkü o, bunların ötesinde başka bir şey istemekte. Fakat bunun ona hiçbir faydası yok! Zira istediği şey, öyle yüce bir şey ki şimdiye kadar hiç kimsenin eline geçmedi, bundan sonra da geçeceği yok! Doğru ya da eğri... Elinde nesi varsa bu uğurda verdi; şimdi hiçbir şeyi yok!...” 
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Ey oğul! Bunca zarar ve faydayla dolu olan şu âleme bak da görl İşi gücü hep alçaltıp yüceltmeden ibaret. 
Gündüzleyin bütün varlıkları gözünün önüne koyar. 
Gece oldu mu bir hışımla hepsini yok eder. Bırak şu ıstıraplarla dolu dünyayı! Unutma ki bu âlem sofrasında nasibin bir hiçten ibaretl Şu var edip yoksamayı, şu alçaltıp yüceltmeyi bir seyretl Şu yokluktan meydana gelen hayallere bir bakl... 


Tarikat nedir? Canı terketmek. Çünkü insan, kendisini bilerek ve isteyerek, yanlış bir yola sürmez. Gözün yoksa yanılacaksınl Sen yol kesici nakşa kapılıp durmaktasın. Bilmiş ol ki nakış, nakkaşın eseridir. Gerçi sayıya sığmaz, ölçüye gelmez dertler vardır, ama o sevgili oyunbazdır, dertlerin hepsini birden vermez insana. 


Aşık, yanıp yakıldıkça maşuk arınır ve onu yaktıkça yakar. Sevgiliyi herkes sever, ama mahlükata tamamen mal olur mu o hiç? Biz onu, olduğu gibi bilemeyiz. 
Sadece iştiyak çekeriz ve derdimiz öylece devam eder. 
Aşıksan, senin gönlüne yanmak yaraşır. O seni yaktıkça sen yanadurl İster bu sevdada ol, ister olma! Bundan başka yol yok sana. 


Eğer varsan, onda yok olman gerek. Zira seninle o, bir yere sığmazsınız vesselâm!... 


Allah”a Bir Sır Söyleyen Meczup 


Vaktiyle bir meczup vardı. Onu bağlamışlardı. Dudaklarını oynatıp Allah”a gizlice bir şeyler söylüyordu. Orada bulunan bir adam, meczubun ağzından çıkan yüce 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sırrı anlamak için dudağına kulak verdi. Meczup Allah”a diyordu ki: 


“Bu senin divanen bir müddettir, seninle aynı evde oturmaktaydı. Fakat sen, eve onunla beraber sığmadın. Evde ya sen oturmalıydın, ya o. Hükmüne uydum ve evden çıktım işte. Mademki sen varsın, bu meczup yok artık.” 


Ey oğull Bu yolda bundan başka yol yok. Bizden ve benden daha kötü bir şirk ve günah yok. Bu daracık evden çıkl Yükün ağır, eşeğin de topal. Pılını pırtını topla da buradan mekansızlık âlemine göç! Aşk burağına bin! Bilmiş ol ki, aşk yükünü ancak can beygiri çeker. 
Fakat ebediyet meydanına varmaya imkân yok, kolay değil bu. Sen, o kapıya kapılanmaya bak! Belki padişah, ansızın seni, seçkin kulları arasına alır da kendine yaklaştırır. Ancak senin, bu kapıda bulunman gerek. 
Bunun başka yolu yoktur. 


Bu kapıda beklersen bir gün elbette padişahın huzuruna kabul edilirsin... 


Melikşah ile Muhafız 


Bir gece pek şiddetli kar yağmıştı. Sultan Melikşah yoldaydı. Bir yerde çadır kuruldu. Soğuktan kuşlar da bir tarafa büzülmüştü, balıklar da. Herkes bir bucağa sığınmıştı. Padişah düşündü ve, 


“Yâ rabbi! Acaba bu gece benim gamımı kim yiyecek? Gizlice gidip bir bakayım? Bu soğukta kapımda kim yatıyor acaba?” dedi. 
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Çadırdan çıkınca üstüne karlar yağmaya ve onu üşütmeye başladı. Hiçbir yanda muhafızlardan eser görünmüyordu. Yalnız oracıkta gönlü uyanık bir bekçi yatmaktaydı. Üstüne bir yün elbise atmış, çadırın kazığını yastık edinmiş, başını toprağa koymuş, yatmıştı. Bütün gece ayakkabısı ayağındaydı. Bir tarafa büzülüp kalmıştı. 


Ey oğull Bilmem ki sen din derdiyle bu kapıda böyle bekledin mi hiç? Eğer bir zerrecik olsun gönlün yansaydı, o gece sonunda bir nasip elde ederdin elbette. 


Derken bekçi, padişahın ayak sesini duyunca yerinden fırladı ve padişaha bağırdı: 


“Hey kimsin?” 
Padişah, 


“Ey müşfik adaml Ben yüce padişahım. Söyle bakalim, ya sen kimsin? Kimsin ki böyle bir gecede padişahı beklemektesin?” dedi. 


Adam dedi ki: 


“Padişahıml Ben yurtsuz bir garibim. Vatanım, ancak padişahın kapısı. Ona hizmet etmekten başka hiçbir vazifem yok. Bu can ve ten, bana yoldaş oldukça başım, padişahın ayağının bastığı yerdir.” 


Padişah, 


“Ferman ettim. Sana Horasan'ın amirliğini verdim” dedi. 


Padişah o gece adamı o yüce mevkiye eriştirdi. 
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Ey gönüll Sen de bir gececik sevgilinin kapısında gündüzlersen, devlete erişirsin. Bir gece uyanık olarak sabahlarsan vefakârlık sınırına ulaşırsın. Sana yokluktan dokunmuş ebedi bir elbise bağışlarlar, böylece bütün zerreleri güneş görürsün. O gözü elde ettin mi kör bile olsan sahib-kıran kesilirsin. 


Zira yüce zatlar eşyayı yokluk gözüyle gördüler. Sen de yokluk gözüne sahip olursan şeker, sana zehir kesilir, gül, gözüne diken görünür... 


Şeyh Ebü Said ile Sevgilisi 


Mihne şeyhi bir gün sevgilisine üç şey; bir hilâl, bir külah, bir miktar da şeker gönderdi. Fakat sevgilisi şeyhten gelen armağanları kabul etmedi. Hizmetçiye, 


“Şeyhine söyle, biz bunları geçtik. Hilâl, kandan başka bir şeyle beslenen adamın işine yarar. Ben daima kan yutuyorsam bu hilâle ihtiyacım yok demektir. Şeker, zehirden başka bir şeyle beslenene yarar. 
Damağımdan bu zehirin acısı gitmeyeceğine göre bu şeker, haramdır bana. Külâh, başı olana yahut bir kıl kadar olsun başından haberli olana yarar. Gömlek gibi başsız olan bir kimseye külâh ne gerek?” dedi. 


Ey hayat! Senin üç armağanın da senin olsun. Bana bir tek şey kâfi, artık ötesini sen bilirsin. Allah'ın güneşini ele geçiren, ondan başka her şeyi abes görür. Sen de aşk sırrının azığını elde etmişsen açlıkla iftihar etmelisin! 
Yüce bir başa nail olmayı dileyene hiçbir zaman kendi başı gerekmez. 


228 İLAHİNAME 


Mumun başı, bedeninden ayrılınca etraf aydınlanır. 
Kalemin başını kesmek yerinde bir şeydir. Yoksa kimse, onun güzel bir yazı yazdığını göremez. 


Batıldan ayrıldın mı sana hakkı verirler. Mukayyetten vazgeçtin mi mutlaka erersin. Fakat önce yok olman gerek. 


Çünkü sen var oldukça sevgili ele geçmez... 


Ayın Güneşe Aşkı 
Bir gün ay dedi ki: 


“Ben, güneşe olan aşkımla âlemi ebediyen nurlara boğacağım.” 


Ona dediler ki: 


“Sözün doğruysa gece gündüz durmadan ona koşmalısın ki ona ulaşasın. Ona ulaştın mı da onda yok olursun, varlığın görünmez artık. O zaman onun ışıklarıyla yanarsın. Onun yüceliği, varlığını ortadan kaldırır. 
İşte onun nuruyla göründüğün vakit halk, cemaline müşteri kesilir. Herkes, parmağıyla birbirine seni gösterir. Herkes gözünü sana diker. “Ne oldu da ay, güneş önünde ışık saçıyor?” der.” 


Bir âşık, pervasızca yok olunca toprağın art00a kalan kısmından görünür. Bir adam kedisini nura atar, yakıp yandırırsa bir müddet ayrılıktan sonra vuslata erişir. 


Ayın on dördü bile o kadar güzelliğine rağmen yine de hilâl halindeki noksanlıktan yardım görür. On dördüncü gece kendini bezemiştir, bu meydanda. Fakat 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kimse ona dikkat etmez, kimse onu göstermez. Çünkü o, kendisini görmektedir. Fakat hilal haline gelip yeni ay oldu mu herkes ona göz diker. 


Ey oğull Bilmiş ol ki, varlığına bağlı kaldıkça bitimsiz belalara uğrarsın. Fakat gönlün, yokluk diyarında konakladı mı şirk pisliğinden arınırsın. 


Şirk sütüne alışan tevhid yetkinliğinden mahrum kalır... 


Bâyezid'i Rüyasında Gören Adam 


Vaktiyle bir adam, bir gece Bâyezid'i ölümünden sonra, rüyada gördü. Bâyezid, ona görününce adam dedi ki: 

“Ey zamanın şeyhi! Allah'a ne dedin?” 

Bâyezid şöyle cevap verdi: 


“Allah katından emir geldi: “Ey yolcu, bize geldiğin yerden ne armağan getirdin?’ diye sordu. Ben de dedim ki, “Ya rabbil Yol armağanı olarak sana günahlarımı getirdim. Yalnız şirk koşmadım sana, onu getirmedim.' 
Böyle cevap verdim, ama sonradan hatırladım ki, dünyadayken bir kere süt içmiştim de geceleyin bir karın ağrısı başlamıştı. O gece karnım öyle ağrımıştı ki canımdan bezmiştim. Kendi kendime, “Bu ağrı sütten oldu” demiştim. Allah, bana bu olayı hatırlatıp dedi ki: “Sana şirk getirmedim diyorsun ama o süt yüzünden bana şirk koşmuştun sen. Sütten karnım ağrıdı demiştin. Birlik defterine bir çizgi daha çizip defteri karalamıştın. Öyle tevhid davasına kalkışma! Sen, şirkle süt içtin. Şimdi 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canın nereden tevhid kokusunu duyacak? Ağzından şirk kokusu gelmekte...” 


Ey oğull Süt içmekten vazgeçmedikçe bulüğa eremezsin... 


Derviş ve Şibli 

Vaktiyle biri, Şibl”den sordu: 

“Bu yolda ilk önce kim kılavuz oldu sana?” 

Şibli dedi ki: 

“Bir gün su kıyısında bir köpek gördüm. Öyle susuzdu ki bir zerrecik takati kalmamıştı. Suda kendi aksini gördüğünde başka bir köpek sandığından sudan korkuyor, su içemiyor, su kıyısından kaçıyordu. Nihayet susuzluktan perişan bir hale geldi ve dayanamadı, birdenbire kendisini suya attı. Öbür köpek de bu süretle görünmez oldu. O köpek, bu süretle gözünün önünden kalktı. Zaten o perde kendisiydi, o an ortadan kalkıverdi. Bu hakikat bana böyle apaçık görününce iyice anladım ki ben, bana perdeyim. Bunun üzerine kendimden 


fâni oldum ve işim yoluna girdi. Hâsılı bu yolda ilk önce bana bir köpek kılavuzluk etti.” 


Ey oğull Sen de kendi gözünün önünden kalkl Sana perde olan sensin. Sende bir kıl kadar varlık kalsa ayağına ağır bir zincir vurmuşsun demektir. 


A bunakl Beşikten alıp seni doğruca tabuta götürseler daha iyiydi. Musa bu şekilde o makama erişti. Onu beşikten aldılar, tabuta koydular. 
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Onunla olmayı diliyorsan varlığınla gelmel Bu şarap yeter sana. Varlığınla gelme! Kendinden geçerek gel! 
Varlığı terketmek, nur üstüne nurdur. Eğer sırlara ulaşmışsan tek tek her uzvunla mutlu olmuşsun demektir. 


Böylece sende ne çocukluk kalır, ne şaşılık. Artık her şeyi onunla görür, onunla söylersin... 


İbrahim b. Edhem'e Dair Bir Hikâye 


Vaktiyle İbrahim b. Edhem bir yere gidiyordu. Yolda iki adam gördü. Biri öbüründen bir arpaya bir şey almak istiyordu. Fakat onun da bir arpayla işi hallolmuyordu. 


Alıcı, 


“Hadi canım! Al şu arpayı da, savul git! Bu şey ancak bu kadar eder” dedi. 


Satıcı dedi ki: 


“Bir arpayı kabul etmem. Bir arpaya vermem de vermem!” 


İbrahim b. Edhem, bunu duyunca dehşete düştü ve bir kuş gibi kanat çırpmaya başladı. Kâh kendisinden geçmekte, kâh kendine gelmekteydi. Derken dostlarından biri, yanına gelip, 


“Ey din sultanı! Sana ne oldu ki bu hale geldin?” diye sordu. 


İbrahim b. Edhem dedi ki: 
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“Bu adam, binedhem deyince kendi kendime İbn Edhem mi dedi yoksa dedim. Bir arpaya binedhem demeye koyulunca bana bu, bir arpaya İbn Edhem diye geldi.” 


Ey oğul! Her zerre, her daim coşup köpürse bile onu ancak uyanık bir gönül duyar. Diyelim ki meczupların ahvalini görmedin, fakat onların güzelim sözlerini duydun. 
Eğer onların yüceliğini diliyorsan onların sözlerinde fani oll Ebedi olarak güneş olayım diyorsan fani ol ey zerrel 


Varlığa bürünmeseydin yerin burası olmazdı. Çocukken ölen kişi bu dört unsurdan meydana gelen yolu kolaylıkla aşar. Halbuki sen büyümüşsün, bunların hepsi senin önünde, bu yüzden gece gündüz belalara uğrayıp durmaktasın. Cem'in kadehini bilmek istiyorsan yaşarken ölmen gerek! Varlığından geçmen gerek! 


Ey akıllı dost! Âlemi iyiden iyiye gösteren Cem'in kadehi bil ki akıldan başkası değildir. Senin canındır o, gönlündür. Bedenin de onun kabıdır. 


Bilmiş ol ki, her iki âlemde de her zerre, senin akıl kadehinde görünmektedir. Binlerce sanat, binlerce hüner, binlerce sır, binlerce ilim, binlerce emir, binlerce nehiy, binlerce hüküm ve binlerce teklif hep akıl içindir. Böylesi aydın bir kadehe sahipken daha ne aranıp durursun?... 
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